
 

 

Bài 4 

Ân điển trong các Thư tín của Phi-e-rơ 

Đọc Kinh văn: 1 Phi. 1:2b, 10, 13; 2:19-20; 3:7; 4:10; 5:5, 10, 12; 2 Phi. 1:2; 3:18 

I. Ân điển là Đấng Christ phục sinh như là Linh ban-sự-sống ban chính Ngài cho 

chúng ta cách miễn phí, là mọi sự cho chúng ta và làm mọi sự trong chúng ta, vì 

chúng ta và qua chúng ta để chúng ta vui hưởng—Gi. 1:14, 16-17; 2 Cô. 1:8-9, 12; 

Ga. 2:20; đc. 1 Cô. 15:10. 

II. Sự gia bội ân điển là ân điển gia bội trong đời sống hằng ngày của chúng ta 

trong sự hiểu biết đầy trọn về Đức Chúa Trời và về Jesus Chúa chúng ta; ân điển 

của Đức Chúa Trời trong gia tể của Ngài thì phong phú, gia bội và dư dật—1 Phi. 

1:2b; 2 Phi. 1:2; Gi. 1:16; Êph. 1:6-8; 2:7; La. 5:17, 21; 1 Ti. 1:14; Khải. 22:21: 

A. Ân điển được gia bội cho chúng ta qua những nỗi khổ, những giới hạn và yếu đuối; ân 

điển là Christ là Đấng mang gánh nặng của chúng ta; càng có nhiều gánh nặng, chúng 

ta càng có nhiều cơ hội để kinh nghiệm Christ là ân điển—2 Cô. 12:7-9; đc. 1:12, 15. 

B. Việc vui hưởng Chúa là ân điển là cùng với những người yêu mến Ngài—Êph. 6:24; Gi. 

21:15-17; 1 Phi. 1:8. 

A. Chúng ta vui hưởng Chúa là ân điển với bản chất thần thượng của Ngài bằng cách 

nhận lãnh và luôn ở trong lời ân điển của Ngài, là lời bao gồm mọi lời hứa quý báu và 

cực kì vĩ đại của Ngài—Công. 20:32; 2 Phi. 1:4; Êph. 6:17-18. 

III. Các tiên tri trong Cựu Ước đã nói tiên tri về ân điển sắp đến với chúng ta—1 Phi. 

1:10: 

A. Linh của Christ trong các tiên tri Cựu Ước làm cho họ sáng tỏ về việc Đấng Christ là ân 

điển sẽ đến với chúng ta qua sự nhục hoá của Ngài, các nỗi khổ trong đời sống làm 

người cùng sự đóng đinh của Ngài, và các vinh hiển trong sự phục sinh, thăng thiên, sự 

đến lần thứ nhì của Ngài, và sự trị vì để áp dụng sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa 

Trời cho chúng ta—cc. 5, 9-10; đc. Thi. 22; Ês. 53; Đa. 9:26. 

B. Dù Linh của Christ được cấu tạo mang tính thời kì qua và bằng sự chết cùng sự phục 

sinh của Christ trong thời Tân Ước (Gi. 7:39; La. 8:9-11) nhưng chức năng của Linh là 

đời đời, vì Ngài là Linh đời đời (Hê. 9:14). 

C. Linh của Christ, trong chức năng đời đời của Ngài, đã ở trong các tiên tri Cựu Ước, làm 

cho họ sáng tỏ về việc Christ sẽ đến với tín đồ Tân Ước để là ân điển toàn túc và vô hạn 

của sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời dành cho họ để họ có thể bước vào niềm vui 

của Chúa trong thời đại vương quốc, tức sự cứu rỗi hồn của họ—Gi. 1:17; Hê. 10:29b; 

1 Phi. 1:9; Mat. 25:21, 23. 

D. Linh của Christ áp dụng sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời là ân điển cho chúng ta 

bằng hai phương tiện: việc nói tiên tri của các tiên tri Cựu Ước và sự rao giảng của các 

sứ đồ Tân Ước—1 Phi. 1:10-12; đc. Khải. 2:7a. 

IV. Ân điển mà các tín đồ đặt hi vọng trên đó hoàn toàn sẽ được đem đến cho họ lúc 

Jesus Christ hiển lộ—1 Phi. 1:13: 

A. Ân điển được đem đến cho chúng ta lúc Jesus Christ hiển lộ chỉ về sự cứu rỗi hồn, là lúc 

tổng kết sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời—cc. 5, 9-10: 

1. Ân điển được ban cho chúng ta trong Christ đã được ban tặng cho chúng ta trước 

khi thế giới bắt đầu—2 Ti. 1:9; Tít 2:11. 

2. Đức Chúa Trời, Đấng vốn có từ ban đầu, đã trở nên xác thịt trong cõi thời gian làm 

ân điển để con người nhận lãnh, sở hữu và vui hưởng—Gi. 1:1, 14, 16-17. 



 

 

3. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình, Đấng được tổng kết là Linh bao-

hàm-tất-cả, ban-sự-sống và nội cư, đã trở nên Linh của ân điển ở với linh chúng 

ta—1 Cô. 15:45b; 2 Cô. 3:17; Hê. 10:29b; Ga. 6:18; Phil. 4:23. 

B. Hằng ngày, chúng ta nên là những chiếc bình mở ra để là những người liên tục nhận 

lãnh ân điển và đặt hi vọng hoàn toàn và tuyệt đối trên ân điển này—La. 5:17; 1 Phi. 

1:13. 

V.  [Cụm từ] Đối với Đức Chúa Trời, đó là ân điển trong 1 Phi-e-rơ 2:19-20 chỉ về 

động cơ của sự sống thần thượng bên trong chúng ta và sự biểu lộ của ân điển ấy 

trong nếp sống của chúng ta, là điều trong cách cư xử của chúng ta trở nên đầy 

ân điển và được chấp nhận trong cách nhìn của cả con người lẫn Đức Chúa Trời: 

A. Ân điển là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình để chúng ta vui hưởng trở 

nên động cơ bên trong của chúng ta và sự biểu lộ bên ngoài trong sự tương giao thân 

mật của chúng ta với Đức Chúa Trời và ý thức của chúng ta về Đức Chúa trời; tất cả 

chúng ta phải học cách để có ân điển, tức là nhận lấy ân điển, sở hữu ân điển, sử dụng 

ân điển và áp dụng ân điển—Hê. 12:28. 

B. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình là ân điển mà chúng ta nhận lãnh và 

vui hưởng được biểu lộ rõ ràng để người khác nhìn thấy trong nếp sống thánh của 

chúng ta và các buổi nhóm Hội thánh—Công. 11:23. 

C. Chúng ta được kêu gọi để vui hưởng và biểu lộ Christ là ân điển giữa những nỗi khổ 

hầu trở nên sự tái sản sinh, tức bản sao, của Christ là kiểu mẫu của chúng ta, theo đời 

sống Thần–nhân của Ngài—1 Phi. 2:20-21. 

VI. Ân điển sự sống là cơ nghiệp của tất cả tín đồ, dù mạnh mẽ hay yếu đuối—3:7: 

A. Ân điển sự sống là Đức Chúa Trời là sự sống và sự cung ứng sự sống cho chúng ta trong 

tính Tam Nhất Thần thượng của Ngài – Cha là nguồn sự sống, Con là dòng sự sống và 

Linh là sự tuôn chảy sự sống, tuôn chảy bên trong chúng ta, cùng với Con và Cha, là ân 

điển cho chúng ta – 1 Gi. 5:11-12; Gi. 7:38-39; Khải. 22:1. 

B. Chúng ta là những người thừa kế để thừa hưởng ân điển sự sống và là những chiếc 

bình để chứa đựng ân điển sự sống—1 Phi. 3:7; Êph. 1:14; 2 Cô. 4:7. 

VII. Ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời hàm ý đến sự phong phú về ân điển Đức 

Chúa Trời trong nhiều phương diện được các thánh đồ cung ứng cho nhau—1 

Phi. 4:10: 

A. Ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời là sự cung ứng phong phú của sự sống, đó là Đức 

Chúa Trời Tam Nhất được cung ứng vào trong chúng ta trong nhiều phương diện—2 

Cô. 13:14; 12:9. 

B. Chúng ta cần là những quản gia tốt của ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời, nói những 

lời ân điển là sấm ngôn của Đức Chúa Trời và cung ứng sức mạnh và quyền năng của 

ân điển mà Đức Chúa Trời cung ứng—1 Phi. 4:10-11; Lu. 4:22; Êph. 3:2; 4:29. 

VIII. Đức Chúa Trời ban ân điển cho người khiêm nhường nhưng chống trả kẻ kiêu 

ngạo—1 Phi. 5:5: 

A. Trong nếp sống Hội thánh, tất cả chúng ta cần thắt lưng bằng sự khiêm nhường đối với 

nhau để có thể vui hưởng Đức Chúa Trời là Đấng ban ân điển—đc. Gi. 13:3-5. 

B. Khiêm nhường cứu chúng ta khỏi mọi loại hủy diệt và mời gọi ân điển Đức Chúa Trời, 

trong khi kiêu ngạo làm chúng ta trở nên kẻ ngu dại bậc nhất—Gia. 4:6; Thi. 138:6; 

Châm. 29:23. 

C. Chúng ta phải sẵn sàng để được làm cho khiêm nhường, khiêm ti, dưới tay đại năng 

của Đức Chúa Trời trong sự kỉ luật của Ngài và phó đời sống mình cùng với nỗi bận 



 

 

tâm của đời sống ấy cho Đức Chúa Trời, vì Ngài chăm sóc chúng ta cách yêu thương và 

thành tín—1 Phi. 5:5-7; đc. Thi. 55:22. 

IX.  “Đức Chúa Trời của mọi ân điển” – Đấng đã kêu gọi tín đồ vào vinh hiển đời đời 

của Ngài – làm hoàn hảo, làm vững vàng, làm mạnh mẽ và lập nền họ qua các nỗi 

khổ của họ; “mọi ân điển” này là “ân điển thật của Đức Chúa Trời”, mà các tín đồ 

nên bước vào và đứng trong đó—1 Phi. 5:10,12. 

X. Ân điển thật của Đức Chúa Trời là ân điển mà cùng với sự hiểu biết Chúa và 

Đấng cứu rỗi của chúng ta là Jesus Christ, tín đồ nên lớn lên cho đến vinh hiển 

của Ngài từ nay cho đến ngày của cõi đời đời; đây là lời kết luận trong các thư 

tín của sứ đồ Phi-e-rơ, hàm ý rằng bất cứ điều gì ông viết là về ân điển của Đức 

Chúa Trời, trong ân điển của Đức Chúa Trời, bởi ân điển của Đức Chúa Trời và 

qua ân điển của Đức Chúa Trời—2 Phi. 3:18: 
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