
 

Tiêu ngữ 

cho kì Hội đồng Hoa ngữ Quốc tế 2023 

 

Để tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa, 

chúng ta cần yêu Chúa Jesus, nhận Ngài là sự sống của mình, 

sống Ngài, tôn đại Ngài, trông đợi Ngài đến 

và yêu sự hiện ra của Ngài; 

đây nên là khát vọng của lòng chúng ta 

và nếp sống của chúng ta. 

 

Để tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa, 

chúng ta phải chú ý đến lời tiên tri 

là ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tối tăm 

cho đến khi bình minh và Christ là sao mai bí mật mọc lên  

và hiện ra trong lòng chúng ta. 

 

Để tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa, 

chúng ta cần vui hưởng Ngài là thức ăn thuộc linh 

để chúng ta có thể cho người khác ăn; 

Chúng ta có thể vui hưởng Ngài khi chúng ta nhận lãnh lời Ngài  

bằng mọi sự cầu nguyện và khi chúng ta suy gẫm lời Ngài,  

ấy là nếm và vui hưởng lời Ngài v́i nhìu sự suy đi ét lại. 

 

Để tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa, 

chúng ta cần có nếp sống phấn hưng được đổi ḿi mỗi ngày 

và sự lao tác chăn dắt bằng lòng yêu thương và tha thứ của Đức Chúa Trời Cha 

cùng linh chăn dắt và tìm kiếm của Christ là Đấng cứu rỗi chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Living Stream Ministry 
 



 

Các dàn bài 

cho kì Hội đồng Hoa ngữ Quốc tế 

Ngày 17-19, Tháng 02, 2023 

CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT: 

TỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO SỰ HIỆN ĐẾN CỦA CHÚA 

Bài Một 

Tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa 

bằng cách yêu sự hiện ra của Ngài và không yêu thời đại hiện tại 

Đọc Kinh văn: 2 Ti. 4:8, 10, 18; La. 12:2; 1 Gi. 2:15; 5:19b; Khải. 17:14; 22:20 

I. Nếu lần đến thứ nhì của Chúa là quý báu đối với chúng ta, chúng ta sẽ yêu sự hiện 

ra của Ngài—2 Ti. 4:8: 

A. Yêu sự hiện ra của Chúa và yêu chính Chúa là hai điều không thể tách rời—1 Cô. 2:9; 2 

Ti. 4:8. 

B. Nếu đang chờ đợi Chúa đến, chúng ta nên là những người yêu sự hiện ra của Ngài—1 Tê. 

1:10; 2 Ti. 4:8. 

C. Sự hiện ra của Chúa, sự trở lại của Ngài, là lời cảnh báo, khuyến khích, khích lệ cho 

chúng ta—cc. 1, 18:  

1. Chúng ta nên yêu sự hiện ra của Chúa và trông đợi điều này với lòng trông mong thiết 

tha và niềm vui—Khải. 22:20. 

2. Chúng ta nên có nếp sống yêu sự hiện ra của Chúa; điều này khiến chúng ta không 

nản lòng nhưng cứ trung tín đến cuối cùng—2 Ti. 4:8; Khải. 17:14. 

II.  “Đừng yêu thế giới và những điều trong thế giới. Nếu ai yêu thế giới thì tình yêu 

dành cho Cha không ở trong người ấy”—1 Gi. 2:15: 

A. Thế giới là một hệ thống gian ác được Sa-tan sắp xếp một cách có hệ thống—cc. 15-17; 

Gia. 4:4:  

1. Đức Chúa Trời tạo nên con người để sống trên đất hầu hoàn thành mục đích của Ngài, 

nhưng để chiếm đoạt con người được Đức Chúa Trời tạo nên, kẻ thù của Ngài, tức Sa-

tan, đã hình thành hệ thống thế giới chống lại Đức Chúa Trời trên đất này bằng cách 

hệ thống hóa con người bằng văn hóa, giáo dục, công nghiệp, thương mại, giải trí và 

tôn giáo—Êph. 3:11; Sáng. 1:26-28; 2:8-9; 4:16-24. 

2. Mọi thứ trên đất, đặc biệt là những điều có liên quan đến nhân loại, và mọi sự trên 

không trung đều đã được Sa-tan hệ thống hóa thành vương quốc tối tăm của hắn để 

chiếm giữ con người và cản trở họ hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, và làm 

cho họ sao nhãng việc vui hưởng Đức Chúa Trời—1 Gi. 2:15-17. 

3. Thế giới nghịch lại Đức Chúa Trời Cha, những điều trong thế giới nghịch lại ý muốn 

của Đức Chúa Trời, và những người yêu thế giới là kẻ thù của Đức Chúa Trời—cc. 15-

17; Gia. 4:4.  

B.  “Cả thế giới”, tức hệ thống của Sa-tan, “nằm trong kẻ ác”—1 Gi. 5:19b: 

1.  “Cả thế giới” bao gồm hệ thống thế giới của Sa-tan và người thuộc thế giới, tức dòng 

dõi con người sa ngã. 

2. Nằm có nghĩa là ở lại cách thụ động trong phạm vi chiếm đoạt và thao túng của kẻ ác; 

cả thế giới và người thuộc thế giới đang nằm thụ động dưới tay chiếm đoạt và thao 

túng của Sa-tan, tức kẻ ác. 
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3. Từ Hi Lạp được dịch là “kẻ ác” trong 1 Giăng 5:19 chỉ về người hiểm độc, hiểm ác, 

người tác động đến người khác, gây ảnh hưởng xấu xa và đồi bại; kẻ ác như vậy là Sa-

tan, tức ma quỷ, mà cả thế giới nằm trong hắn.  

C. Sa-tan đang sử dụng thế giới vật chất và những điều ở trong thế giới để cuối cùng quy mọi 

sự về quyền làm đầu trong vương quốc của Anti-christ; vào giờ đó, hệ thống thế giới sẽ đạt 

đến đỉnh cao, và từng đơn vị của nó sẽ được lộ ra là chống lại Cơ Đốc nhân—2 Tê. 2:3-12. 

III. Yêu sự hiện ra của Chúa thì tương phản với yêu thời đại hiện tại—2 Ti. 4:8, 10: 

A. Một thời đại là một phần, một bộ phận, hoặc một phương diện của hệ thống thế giới thuộc 

Sa-tan mà hắn sử dụng để chiếm đoạt và nắm giữ con người, ngăn họ khỏi Đức Chúa Trời 

và mục đích của Ngài—1 Gi. 5:19; 2:15. 

B. Trong 2 Ti-mô-thê 4:10, thời đại hiện tại chỉ về thế giới bao quanh, thu hút và cám dỗ 

chúng ta; chúng ta không thể tiếp xúc thế giới trừ phi chúng ta tiếp xúc thời đại hiện tại 

của thế giới. 

C. Đê-ma yêu mến thời đại hiện tại; do bị thời đại hiện tại thu hút mà ông đã lìa bỏ sứ đồ 

Phao-lô—c. 10. 

D. Trong La Mã 12:2, Phao-lô khuyên chúng ta đừng bị rập khuôn theo thời đại này nhưng 

hãy được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí: 

1. Thời đại này trong câu 2 chỉ về phần thực tiễn, hiện tại của thế giới, là điều đối nghịch 

với nếp sống Thân thể và thay thế nếp sống Thân thể—cc. 4-5. 

2. Rập khuôn theo thời đại này có nghĩa là tiếp nhận các khuôn rập hiện đại của thời đại 

hiện tại; được biến đổi là để cho yếu tố hữu cơ nào đó được tác thành vào bản thể 

chúng ta, bởi đó sản sinh sự thay đổi trao đổi chất ở bên trong—c. 2; 2 Cô. 3:18. 

3. Vì thời đại hiện tại đối nghịch Hội thánh là ý muốn của Đức Chúa Trời nên chúng ta 

không được rập khuôn theo thời đại hiện tại—La. 12:2. 

4. Nếu muốn sống trong Thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên bước theo thời đại 

hiện tại, hoặc bị rập khuôn hay bị đồng hóa theo thời đại hiện tại—cc. 4-5.  

E. Nếu yêu thời đại hiện tại, chúng ta sẽ đứng về phía thế giới; nếu yêu sự hiện ra của Chúa, 

chúng ta sẽ đứng về phía Ngài và cùng Ngài chiến đấu cho các lợi ích của Ngài—2 Ti. 4:1-

2, 4-8, 10. 

IV. Những người yêu Chúa, chờ đợi sự hiện đến của Ngài, và yêu sự hiện ra của Ngài sẽ 

đắc thắng—1 Cô. 2:9; 2 Ti. 4:8; Khải. 22:20; 17:14: 

A. Yêu sự hiện ra của Chúa là bằng chứng cho thấy ngày nay chúng ta yêu Chúa và sống cho 

Ngài, bởi đó cũng trở thành điều kiện để chúng ta nhận lãnh phần thưởng của Ngài—2 Ti. 

4:8, 18. 

B. Yêu sự hiện ra của Chúa không có nghĩa là chúng ta không nên sống một đời sống bình 

thường; trái lại, càng yêu sự hiện ra của Ngài, chúng ta càng cần sống một đời sống bình 

thường ngày nay —Mat. 24:40-42; 2 Tê. 1:10; 3:6-12; 1 Ti. 5:8.  

C. Là những người yêu Chúa Jesus, nhận Ngài là sự sống của mình, sống Ngài và tôn đại 

Ngài, chúng ta nên trông đợi sự hiện đến của Ngài và yêu sự hiện ra của Ngài; đây nên là 

khát vọng của lòng chúng ta và nếp sống của chúng ta là những người hi vọng bước vào sự 

vui mừng của Ngài, được cứu vào vương quốc thuộc trời của Chúa, và nhận mũ miện của 

sự công chính—2 Ti. 4:8, 18.  

 

 

 


