
Bài Hai 

Tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa 

bằng cách lớn lên trong sự sống cho đến trưởng thành 

Đọc Kinh văn: Hê. 6:1; Êph. 4:13; Côl. 1:27-29; 4:12; Khải. 14:1-5 

I. Trong Thư tín của mình, Gia-cơ sử dụng minh họa về người nông dân bền chịu mà 

trông đợi bông trái quý giá của đất—5:7: 

A. Thật ra, Chúa Jesus là Người nông dân thật, Người nông dân duy nhất—Mat. 13:3. 

B. Trong khi chúng ta bền chịu trông đợi Chúa đến thì Ngài là Người nông dân thật cũng 

đang kiên nhẫn trông đợi chúng ta trưởng thành trong sự sống để làm trái đầu mùa và 

mùa gặt cho cánh đồng—Khải. 14:4, 14-15. 

C. Nếu chúng ta cầu nguyện: “Chúa ơi, xin hãy nhanh chóng trở lại”, có thể Chúa nói: “Trong 

khi con trông đợi Ta trở lại thì Ta đang trông đợi con trưởng thành; chỉ có sự trưởng 

thành của con mới có thể đẩy nhanh sự trở lại của Ta.” 

D. Đây là sự giúp đỡ lớn để chúng ta nhận thức rằng nếu nghiêm túc trông đợi Chúa trở lại, 

chúng ta cần lớn lên trong sự sống cho đến trưởng thành. 

II. Trưởng thành là để cho Christ được thành hình trong chúng ta—Ga. 4:19:  

A. Christ được sinh trong chúng ta khi chúng ta tin vào Ngài (Gi. 3:6, 15-16), Ngài sống 

trong chúng ta trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta (Ga. 2:20b), và Ngài sẽ được thành 

hình trong chúng ta lúc chúng ta trưởng thành (4:19): 

1. Giai đoạn cuối cùng của sự biến đổi là sự trưởng thành, tức sự đầy đủ của sự sống:  

a. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời chỉ có thể được hoàn thành qua sự biến đổi và 

trưởng thành của chúng ta—Sáng. 1:26; Côl. 1:28; 2:19; 4:12. 

b. Trưởng thành là vấn đề để cho sự sống thần thượng liên tục được truyền vào chúng 

ta cho đến khi chúng ta có sự đầy đủ của sự sống—Gi. 10:10b.  

2. Trưởng thành là vấn đề mở rộng sức chứa—Thi. 4:1: 

a. Trưởng thành trong sự sống là toàn bộ kết quả của việc nhận sự kỉ luật của Thánh 

Linh—Hê. 12:5-11. 

b. Người khác có thể thấy một người đã trưởng thành trong sự sống nhưng họ không 

thể thấy sự kỉ luật tích lũy của Thánh Linh mà người ấy đã hằng ngày âm thầm 

nhận lấy qua nhiều năm tháng—2 Cô. 1:8-10; Sáng. 47:7, 10. 

3. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng con người, sự việc và sự kiện một cách có tể trị để làm trống 

không chúng ta khỏi mọi điều đã đổ đầy chúng ta và cất bỏ mọi sự chiếm hữu để chúng 

ta có một sức chứa lớn hơn hầu được đổ đầy Đức Chúa Trời—Lu. 1:53; Mat. 5:6.  

B. Christ cần được thành hình trong chúng ta để chúng ta có thể trưởng thành trong quyền 

làm con thần thượng và trở thành con đã đủ tuổi—Ga. 4:4-5; La. 8:15; Êph. 1:5: 

1. Từ lúc chúng ta được tái sinh, Chúa đã hành động trong chúng ta để chúng ta có thể có 

hình ảnh của Ngài—2 Cô. 3:18; La. 8:29. 

2. Khi Chúa hoàn toàn tác thành hình ảnh của Ngài vào trong chúng ta và hoàn toàn 

được biểu lộ qua chúng ta thì chúng ta sẽ trưởng thành trong sự sống—Êph. 3:16-17. 

C. Như được sử dụng trong Tân Ước, từ trưởng thành chỉ về việc tín đồ lớn lên trọn vẹn, 

trưởng thành, và được hoàn hảo trong sự sống của Đức Chúa Trời mà họ đã nhận lãnh lúc 

tái sinh: 

1. Chúng ta đừng bao giờ hài lòng với chính mình nhưng nên theo đuổi sự lớn lên và 

trưởng thành trong sự sống của Christ; chúng ta cần tiến lên, cần được trau dồi cho 

đến trưởng thành bằng cách quên những điều phía sau, bươn thẳng tới những điều 

phía trước, theo đuổi hướng đến sự vui hưởng đầy trọn nhất và đạt được Christ vì sự 

vui hưởng Christ đến cực điểm trong vương quốc thiên hi niên—Phil. 3:12-15. 
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2. Điều kiện tiên quyết để trưởng thành trong sự sống thuộc linh là liên tục lớn lên trong 

sự sống thần thượng—Êph. 4:15. 

3. Kết quả chung cuộc của việc tín đồ lớn lên và trưởng thành trong sự sống của Christ là 

người lớn lên trọn vẹn, tức Hội thánh là Thân thể Đấng Christ lớn lên thành một 

người trưởng thành—c. 13. 

III. Mục tiêu chức vụ của Phao-lô là trình diện từng người trưởng thành, lớn lên trọn 

vẹn, trong Christ vì một người mới—Côl. 1:28-29; 3:10-11: 

A. Từ Hi Lạp được dịch là “lớn lên trọn vẹn” trong 1:28 cũng có thể được dịch là “hoàn hảo”, 

“trọn vẹn”, hoặc “trưởng thành.” 

B. Chức vụ của Phao-lô là ban phát Christ vào trong người khác để họ được hoàn hảo và trọn 

vẹn bằng cách trưởng thành trong Christ dẫn đến sự lớn lên trọn vẹn—Êph. 4:13. 

C. Chúng ta càng vào trong Christ, Ngài càng vào trong chúng ta; và Ngài càng vào trong 

chúng ta, chúng ta càng vào trong Ngài; chính bởi chu trình này mà chúng ta lớn lên 

trong sự sống—Côl. 1:27-28. 

D. Mục tiêu của chúng ta trong việc rao giảng phúc âm cho tội nhân và tương giao với thánh 

đồ là cung ứng Christ vào trong họ hầu cho họ có thể trưởng thành trong sự sống và được 

trình diện lớn lên trọn vẹn trong Ngài—3:10-11; Êph. 4:13-14.  

IV. Để được sẵn sàng cất lên, chúng ta cần trưởng thành trong sự sống—Mat. 24:40-41: 

A. Sự cất lên là bước tổng kết trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời trong sự sống, tức 

sự biến hóa, sự cứu chuộc, thân thể chúng ta—La. 5:10; 8:23; Phil. 3:21:  

1. Vì sự đòi hỏi của sự sống thần thượng mà chúng ta đã nhận lãnh và vì sự gia tăng tình 

yêu của chúng ta đối với Chúa, nên chúng ta ao ước theo đuổi một đời sống trông đợi 

Chúa đến—1 Tê. 1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23. 

2. Khi yêu Chúa và trông đợi Ngài đến, chúng ta hi vọng được cất lên đến hiện diện của 

Chúa—Mat. 24:40-41; Lu. 17:31-36; 21:36. 

B. Được trưởng thành không phải là chuyện một sớm một chiều; vì sự hiện đến của Chúa, 

chúng ta cần chuẩn bị chính mình, yêu Ngài và lớn lên trong Ngài để khi Ngài hiện ra, 

chúng ta có thể trưởng thành hầu được cất lên—Khải. 14:1-5. 

C. Các dấu hiệu trưởng thành bao gồm những điều sau—Hê. 6:1: 

1. Được đổ đầy sự sống thần thượng làm chúng ta thay đổi—Êph. 3:19. 

2. Trị vì trong sự sống—La. 5:17. 

3. Có thể ăn thức ăn cứng—Hê. 5:12-14. 

4. Lớn lên trọn vẹn trong sự hiểu biết—1 Cô. 14:20. 

5. Hoàn hảo như Cha thuộc trời của chúng ta là hoàn hảo—Mat. 5:48. 

6. Thấy Thân thể, biết Thân thể, sống trong Thân thể và vì Thân thể, quan tâm đến 

Thân thể, và tôn trọng Thân thể—Êph. 4:13-16. 

 


