
Bài Ba 

Chiến thắng của những người đắc thắng 

được thấy nơi Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông 

Đọc Kinh văn: Đa. 1–6 

I. Nguyên tắc sự khôi phục của Chúa được thấy nơi “Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông” 

(Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria), là những người đắc thắng đã tuyệt đối làm một với Đức 

Chúa Trời trong chiến thắng của họ trên các mưu kế của Sa-tan—Đa. 2:13, 17; đc. Khải. 17:14; 

Mat. 22:14: 

A. Trong sự cám dỗ quỷ quyệt đối với Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông, Nê-bu-cát-nết-sa đã đổi 

tên của họ, những tên vốn hàm ý họ thuộc về Đức Chúa Trời, thành những tên khiến họ trở nên một 

với các hình tượng—Đa. 1:6-7. 

B. Tên Đa-ni-ên, nghĩa là “Đức Chúa Trời là Thẩm phán của tôi”, đổi thành Bên-tơ-xát-sa, nghĩa là 

“hoàng tử của Bên”, hoặc “người được yêu mến của Bên”—Ês. 46:1. 

C. Tên Ha-na-nia, nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã ban cho cách đầy ân điển”, hoặc “người yêu mến của Đức 

Giê-hô-va”, đổi thành Sa-đơ-rắc, nghĩa là “được thần mặt trời chiếu sáng.” 

D. Tên Mi-sa-ên, nghĩa là “Ai giống như Đức Chúa Trời?”, đổi thành Mê-sác, nghĩa là “Ai có thể giống 

như nữ thần Sác?” 

E. Tên A-xa-ria, nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ”, đổi thành A-bết-nê-gô, nghĩa là “đầy tớ trung thành 

của thần lửa Nê-gô.” 

II. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng chế độ ăn thuộc quỷ—Đa. 1: 

A. Sự cám dỗ quỷ quyệt của Nê-bu-cát-nết-sa trước hết là dụ dỗ bốn hậu tự trẻ xuất chúng của tuyển 

dân bị đánh bại của Đức Chúa Trời, tức Đa-ni-ên và ba bạn đồng hành của ông, để họ bị nhơ bẩn bởi 

dự phần vào thức ăn ô uế của vua, là thức ăn đã dâng cho hình tượng. 

B. Nếu Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông ăn thức ăn đó hẳn họ sẽ nhận vào sự nhơ bẩn, nhận vào 

các hình tượng, và do đó trở nên một với Sa-tan—đc. 1 Cô. 10:19-21. 

C. Khi Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông từ chối ăn thức ăn ô uế của Nê-bu-cát-nết-sa mà thay vào 

đó chọn ăn rau (Đa. 1:8-16), thì về nguyên tắc, họ đã khước từ cây tri thức thiện ác (đc. Sáng. 3:1-6) 

và tiếp nhận cây sự sống, là điều khiến họ làm một với Đức Chúa Trời (đc. 2:9, 16-17). 

D. Sự khôi phục của Chúa là khôi phục việc ăn Jesus để xây dựng Hội thánh—cc. 9, 16-17; Khải. 2:7, 17; 

3:20. 

E. Chúng ta có thể ăn Jesus bằng cách ăn lời Ngài và cẩn thận trong việc tiếp xúc và ở với những người 

kêu đến Ngài ra từ lòng thuần khiết—Giê. 15:16; 2 Ti. 2:22; 1 Cô. 15:33; Châm. 13:20. 

III. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự mù loà thuộc quỷ, là điều ngăn cản 

con người thấy được pho tượng lớn hình người và hòn đá nghiền nát là lịch sử thần thượng 

bên trong lịch sử phàm nhân—Đa. 2: 

A. Đấng Christ tập thể, là hòn đá và ngọn núi, tức Chàng rể với cô dâu của Ngài, người tập thể của Đức 

Chúa Trời có hơi thở của Đức Chúa Trời, sẽ nghiền nát và giết Anti-christ cùng các quân đội của hắn 

bằng hơi thở, tức thanh gươm, từ miệng Ngài—cc. 34-35, 44-45; 2 Tê. 2:8; Khải. 19:11-21; Sáng. 11:4-

9; đc. Ês. 33:22. 

B. Là đá sống và quý, đá nền, đá góc và đá đỉnh trong sự xây dựng của Đức Chúa Trời, Christ truyền 

chính Ngài là sự quý báu vào chúng ta để biến đổi chúng ta thành những viên đá sống và quý cho sự 

xây dựng của Ngài—1 Phi. 2:4-8; Ês. 28:16; Xa. 3:9; 4:7, 9-10. 

IV. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự dụ dỗ thờ hình tượng—Đa. 3; đc. 

Mat. 4:9-10: 

A. Bất cứ điều gì không phải là Đức Chúa Trời chân thật trong linh được tái sinh của chúng ta đều là 

hình tượng thay thế Đức Chúa Trời; bất cứ điều gì không ở trong linh hoặc không thuộc về linh đều 

là hình tượng—1 Gi. 5:21. 



B. Kẻ thù của Thân thể là bản ngã, điều thay thế Đức Chúa Trời bằng tư lợi, sự tự tôn, vinh hiển riêng, 

vẻ đẹp riêng và sức mạnh riêng; trong Thân thể và vì Thân thể, chúng ta từ chối bản ngã và không 

rao giảng chính mình nhưng rao giảng Christ Jesus là Chúa—Mat. 16:24; 2 Cô. 4:5. 

C. Các bạn đồng hành của Đa-ni-ên có một linh tử đạo thật; họ đứng về phía Chúa là Đức Chúa Trời duy 

nhất và chống lại sự thờ hình tượng bằng cái giá là chính mạng sống họ, khi bị ném vào lò lửa hực 

theo lệnh của Nê-bu-cát-nết-sa—Đa. 3:19-23. 

D. Khi Nê-bu-cát-nết-sa nhìn vào lò lửa, vua thấy bốn người bước đi giữa lửa (cc. 24-25); người thứ tư 

chính là Đấng Christ tuyệt diệu, tức Con Loài người, Đấng đã đến để ở với ba người đắc thắng đang 

chịu khổ và bị bắt bớ của Ngài, và làm cho lò lửa trở thành một nơi dễ chịu để đi lại. 

E. Ba người đắc thắng ấy không cần xin Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi lò lửa (đc. c. 17); Christ là Con 

Loài người—Đấng có đủ phẩm chất và có thể cảm thông với dân Đức Chúa Trời trong mọi sự (Hê. 

4:15-16)—đã đến để làm Bạn đồng hành của họ và chăm sóc họ trong sự chịu khổ, bởi hiện diện của 

Ngài làm cho nơi chịu khổ của họ trở thành một hoàn cảnh dễ chịu. 

V. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự che đậy ngăn trở con người nhìn 

thấy sự cai trị của các tầng trời bởi Đức Chúa Trời của các tầng trời—Đa. 4: 

A. Là những người đã được Đức Chúa Trời chọn để làm dân Ngài vì vị trí tối thượng của Christ, chúng 

ta ở dưới sự cai trị thuộc trời của Đức Chúa Trời nhằm mục đích làm cho Christ có được vị trí tối 

thượng—cc. 18, 23-26, 30-32; La. 8:28-29; Côl. 1:18b; 2 Cô. 10:13, 18; Giê. 9:23-24. 

B. “Kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống”—Đa. 4:37b. 

VI. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự ngu dại không biết hậu quả của sự 

trụy lạc trước mặt Đức Chúa Trời và việc xúc phạm sự thánh biệt của Ngài—ch. 5: 

A. Việc Bên-xát-sa lấy các khí dụng vốn dành để thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ thánh của 

Ngài tại Giê-ru-sa-lem và dùng chúng để thờ hình tượng là một sự xúc phạm đến sự thánh biệt của 

Đức Chúa Trời (c. 4); đáng lẽ ông phải học được bài học từ kinh nghiệm của Nê-bu-cát-nết-sa (4:18-

37); tuy nhiên, ông đã không học bài học đó và hậu quả là phải bị khổ sở (5:18, 20, 24-31). 

B. “Trong Đa-ni-ên này [người ta] thấy có linh vượt trỗi, tri thức và sự thông sáng, và việc giải nghĩa các 

chiêm bao, việc giãi bày những điều bí ẩn, và việc giải quyết các nan đề [nguyên văn: các nút thắt]”—

c. 12a. 

C. “Hỡi vua Bên-xát-sa, …dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không hạ xuống chút nào, 

nhưng vua đã tôn cao mình chống lại Chúa của các tầng trời, mà khiến đem đến trước vua những khí 

dụng của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi 

vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là 

những thần không thấy không nghe không biết gì; và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng 

cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua”—cc. 22-23, đc. c. 20. 

VII. Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự quỷ quyệt mà đã ngăn cấm sự trung 

tín của những người đắc thắng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời—ch. 6: 

A. Trọng tâm của Đa-ni-ên chương 6 là sự cầu nguyện của con người để thực hiện gia tể của Đức Chúa 

Trời; Đa-ni-ên đã phụ thuộc vào sự cầu nguyện để làm điều con người không thể làm và hiểu điều con 

người không thể hiểu; không có cách nào khác để đem gia tể của Đức Chúa Trời vào trong sự đầy trọn 

và được làm trọn ngoại trừ cầu nguyện; đây chính là bí quyết bên trong của chương này. 

B. Đa-ni-ên cầu nguyện mỗi ngày ba lần, với các cửa sổ mở hướng về Giê-ru-sa-lem; qua lời cầu nguyện 

đầy ân điển của ông, Đức Chúa Trời đã đem Israel trở lại miền đất của tổ phụ họ (c. 10; đc. 1 Vua. 

19:12, 18); Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi lời cầu nguyện của chúng ta 

hướng về Christ (hình bóng bởi Miền đất Thánh), hướng về vương quốc Đức Chúa Trời (hình bóng 

bởi thành thánh), và hướng về nhà Đức Chúa Trời (hình bóng bởi đền thờ thánh) là mục tiêu trong 

gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—8:48-49. 
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