
 

© 2024 Living Stream Ministry 

 

TIÊU NGỮ CHO KÌ HỘI ĐỒNG HÒA LẪN THÁNG 5, 2025 

Kinh Thánh là một chuyện tình, 

trong ý nghĩa thuần khiết nhất và thánh biệt nhất, về một cặp vợ chồng hoàn vũ— 

Đức Chúa Trời trong Christ là Chàng rể và dân được chuộc của Đức Chúa Trời là cô dâu— 

mục tiêu sự khôi phục của Chúa. 

Công tác chính yếu của Chúa trong sự khôi phục 

là công tác đích thực của Ngài để chuẩn bị chúng ta thành cô dâu vinh hiển của Ngài; 

ngoài sự thánh hóa liên tục về tính khí được nói đến trong Ê-phê-sô 5:26 

thì không có cách nào để cô dâu được chuẩn bị và do đó, 

không có cách nào để Khải Thị 19:7-9 được ứng nghiệm. 

Khi được dùng trong Tân Ước, từ trưởng thành chỉ về 

việc tín đồ lớn lên trọn vẹn và được hoàn hảo trong sự sống của Christ, 

là điều họ đã nhận lúc được tái sinh. 

Sự khôi phục của Chúa là để chuẩn bị cô dâu của Christ; 

cuối cùng, chúng ta sẽ được đồng hóa để trở thành Su-la-mít tuyệt diệu, 

tức bản sao của Sa-lô-môn, là hình ảnh vĩ đại nhất và chung cuộc 

về Giê-ru-sa-lem Mới là người tương xứng, cô dâu, của Christ. 

 



 

Dàn bài 
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CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT: 

CHUẨN BỊ CÔ DÂU 

Bài Một 

Cô dâu—Mục tiêu sự khôi phục của Chúa 

Đọc Kinh văn: Khải. 19:7-9; Gi. 1:29; 3:29; Nhã. 1:2-3; 8:14 

I. Kinh Thánh là một chuyện tình, trong ý nghĩa thuần khiết nhất và thánh biệt nhất, về một cặp vợ 

chồng hoàn vũ—Đức Chúa Trời trong Christ là Chàng rể và dân được chuộc của Đức Chúa Trời là 

cô dâu—Gi. 3:29; Mat. 25:6; Khải. 19:7; 21:2; 22:17: 

A. Trải qua nhiều thế kỉ, Đức Chúa Trời có một chuyện tình với con người; Ngài đã tạo nên con người 

với mục đích là có được một người tương xứng—Sáng. 1:26. 

B. Đức Chúa Trời là mo ̣ t Đấng biết yêu, và Ngài đã tạo nên con người trong hình ảnh của chính Ngài là 

mo ̣ t người biết yêu; điều này có nghĩa là Ngài đã tạo nên chúng ta để chúng ta yêu Ngài—Mác 12:30; 

Êph. 3:14-19. 

C. Cả Kinh Thánh là một chuyện tình thần thượng, và sách Nhã Ca là một hình thức cô đọng của chuyện 

tình này—1:2-3; 8:14: 

1. Kinh Thánh là mo ̣ t cuốn sách trữ tình, và mối quan hệ của chúng ta với Chúa phải trở nên ngày 

càng trữ tình. 

2. Nếu không có tính chất trữ tình giữa chúng ta và Chúa Jesus thì chúng ta sẽ là những Cơ Đốc 

nhân tôn giáo, không phải những Cơ Đốc nhân trữ tình—Nhã. 1:2-3. 

3. Chuyện tình là một lời tỏ tình thần thượng; trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang 

tìm kiếm tình yêu của chúng ta—2 Cô. 11:2. 

4. Sách Nhã Ca còn hơn cả một chuyện tình; đó là một chuyện tình tuyệt đẹp. 

D. Chúng ta yêu điều gì thì trọn lòng, thậm chí toàn bản thể chúng ta, sẽ đặt vào điều đó, bị điều đó 

chiếm hữu và sở hữu—1 Ti. 6:10-11; 2 Ti. 3:2-4; 4:8, 10a; Tít 1:8: 

1. “Yêu Đức Chúa Trời có nghĩa là đặt toàn bản thể của chúng ta—linh, hồn và thân thể, cùng với 

lòng, hồn, tâm trí và sức lực (Mác 12:30)—hoàn toàn nơi Ngài, tức là để toàn bản thể chúng ta 

được Ngài chiếm lấy và lạc mất trong Ngài” (chú thích 3 của 1 Cô. 2:9). 

2. Yêu Chúa Jesus là trân quý Ngài, hướng bản thể chúng ta về Ngài, mở ra cho Ngài, vui hưởng 

Ngài, dâng cho Ngài vị trí đầu nhất, là một với Ngài, sống Ngài, và trở nên Ngài—Mat. 26:6-13; 2 

Cô. 3:16; Mác 12:30; Côl. 1:18; 1 Cô. 6:17; Phil. 1:20-21; Thánh ca 477, phiên khúc 2. 

II. Khải Thị 19:7-9 mặc khải Christ là Chàng rể: 

A. Lễ cưới Chiên con là kết quả của việc hoàn tất gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời, đó là đạt được cho 

Christ một cô dâu, tức Hội thánh, qua sự cứu chuộc pháp lí và bởi sự cứu rỗi hữu cơ trong sự sống 

thần thượng của Ngài—Sáng. 2:22; La. 5:10; Khải. 19:7-9; 21:2, 9-11. 

B. Cô dâu của Christ trong Khải Thị chương 19 bao gồm tất cả những người đắc thắng—cc. 7-9; đc. 

Sáng. 2:22; Mat. 16:18. 

C. Tất cả những người đắc thắng sẽ là Giê-ru-sa-lem Mới, tức cô dâu của Christ trong một nghìn năm 

trong giai đoạn khởi đầu và tươi mới—Khải. 19:7. 

D. Cuối cùng, tất cả tín đồ đều sẽ kết hiệp với người đắc thắng để tổng kết và hoàn tất Giê-ru-sa-lem 

Mới trong sự đầy trọn như là vợ của Christ trong trời mới và đất mới cho đến đời đời—21:2, 9-11. 

III. Cô dâu là mục tiêu sự khôi phục của Chúa—19:7-9: 

A. “Lễ cưới của Chiên con đã đến”—c. 7b: 
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1. Khởi đầu sách Phúc âm của ông, Giăng nói về Chiên con và Chàng rể, còn trong sách Khải Thị, 

ông nói rằng lễ cưới của Chiên con đã đến—Gi. 1:29; 3:29. 

2. Sau sự cất lên đại đa số thánh đồ (Khải. 14:16; 1 Tê. 4:15-17) và sau sự phán xét tại ngai phán 

xét của Christ để ban thưởng (Khải. 11:18; 2 Cô. 5:10), các sự kiện ngay sau đó sẽ bao gồm là lễ 

cưới của Chiên con (Khải. 19:7b): 

a. Nếu được ban thưởng tại ngai phán xét của Christ, chúng ta sẽ tham dự tiệc cưới. 

b. Nếu không được ban thưởng và không được Chúa chuẩn thuận, chúng ta sẽ không bị diệt 

vong nhưng sẽ chịu mất mát như được mô tả trong 1 Cô-rin-tô 3:15. 

B. “Vợ Ngài đã tự chuẩn bị sẵn sàng”—Khải. 19:7c: 

1. Vợ Ngài chỉ về Hội thánh (Êph. 5:24-25, 31-32), tức cô dâu của Christ (Gi. 3:29). 

2. Theo Khải Thị 19:8-9, vợ, tức là cô dâu của Christ, chỉ bao gồm những tín đồ đắc thắng trong 

suốt thiên hi niên, trong khi cô dâu, tức là vợ trong 21:2 thì bao gồm tất cả thánh đồ được cứu 

sau thiên hi niên cho đến đời đời. 

3. Sự sẵn sàng của cô dâu tùy thuộc vào sự trưởng thành trong sự sống của người đắc thắng—19:7; 

Hê. 6:1; Phil. 3:12-15; Êph. 4:13. 

4. Chúng ta cần trang sức và tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới là cô dâu của Christ bằng Đức Chúa Trời 

Cha là vàng, Đức Chúa Trời Con là ngọc trai, và Đức Chúa Trời Linh là đá quý—Khải. 21:2, 19a; 1 

Cô. 3:12; Nhã. 1:10-11. 

5. Người đắc thắng không phải là những cá nhân riêng lẻ mà là một cô dâu tập thể. 

6. Người đắc thắng không chỉ trưởng thành trong sự sống mà còn được xây dựng với nhau như 

một cô dâu. 

C. “Nàng đã được cho mặc vải lanh mịn, sáng ngời tinh sạch, vì vải lanh mịn ấy là những việc công chính 

của thánh đồ”—Khải. 19:8: 

1. Tinh sạch chỉ về bản chất, trong khi sáng ngời chỉ về sự biểu lộ. 

2. Từ Hi Lạp dịch là “những việc công chính” cũng có thể được dịch là “các hành động công chính.” 

3. Những việc công chính không chỉ về sự công chính mà chúng ta đã nhận để được cứu—1 Cô. 

1:30. 

4. Sự công chính chúng ta đã nhận để được cứu là khách quan và làm chúng ta có thể thỏa đáp đòi 

hỏi của Đức Chúa Trời công chính, trong khi ở Khải Thị 19:8, những việc công chính của thánh 

đồ đắc thắng thì chủ quan (Phil. 3:9) và làm họ có thể thỏa đáp đòi hỏi của Đấng Christ đắc thắng. 

5. Vì thế, vải lanh mịn chỉ về sự sống đắc thắng của chúng ta, nếp sống đắc thắng của chúng ta; đây 

chính là Christ mà chúng ta sống ra từ bản thể mình. 

D. “Phước hạnh cho những người được kêu gọi đến tiệc cưới của Chiên con…. Đây là lời chân thật của 

Đức Chúa Trời”—Khải. 19:9: 

1. Tiệc cưới của Chiên con là tiệc cưới, vương quốc một nghìn năm, tức là một ngày trong cách nhìn 

của Đức Chúa Trời, như là phần thưởng cho tín đồ đắc thắng—c. 9; Mat. 22:2, 11-14; 2 Phi. 3:8. 

2. Được kêu gọi đến tiệc cưới của Christ, tức điều sẽ dẫn tín đồ đắc thắng vào sự vui hưởng thiên 

hi niên, là được phước—Khải. 19:9. 

3. Tiệc cưới của Chiên con trong Khải Thị 19:9 là tiệc cưới trong Ma-thi-ơ 22:2; đây sẽ là phần 

thưởng cho tín đồ đắc thắng: 

a. Được kêu gọi là nhận được sự cứu rỗi (La. 1:7; 1 Cô. 1:2; Êph. 4:1), trong khi được chọn là 

nhận được phần thưởng. 

b. Chỉ những người đắc thắng mới được kêu gọi đến tiệc cưới này như là phần thưởng cho họ; 

không phải mọi người được cứu đều dự phần vào đó. 

c. Tín đồ đắc thắng được kêu gọi đến tiệc cưới của Chiên con cũng sẽ là cô dâu của Chiên con—

Khải. 19:8-9. 


