
Bài Ba 

Sự trưởng thành của cô dâu 

Đọc Kinh văn: Khải. 19:6-9; Gi. 3:29; Gia. 5:7; 

Mat. 5:48; Côl. 1:28-29; 3:10-11 

I. Ý nghĩa của từ trưởng thành trong tiếng Hi Lạp là “tại điểm cuối cùng”: 

A. Được biến đổi là được thay đổi theo cách trao đổi chất trong sự sống thiên nhiên của 

chúng ta; trưởng thành là được đổ đầy sự sống thần thượng là sự sống thay đổi chúng 

ta—Hê. 6:1; Côl. 4:12; La. 12:2; 2 Phi. 1:3.  

B. Giai đoạn cuối cùng của sự biến đổi là trưởng thành, tức sự đầy đủ của sự sống—c. 4. 

C. Một tín đồ trưởng thành thì biết và quan tâm đến Thân thể Đấng Christ, có ý thức Thân 

thể và tập trung vào Thân thể—1 Cô. 12:16, 18-19, 21, 24. 

II. Khi được dùng trong Tân Ước, từ trưởng thành chỉ về việc tín đồ lớn lên trọn vẹn và 

được hoàn hảo trong sự sống của Christ, là điều họ đã nhận lúc được tái sinh—Tít 

3:5; 1 Phi. 1:3, 23; Mat. 5:48: 

A. Chúng ta đừng bao giờ hài lòng với chính mình nhưng phải theo đuổi sự lớn lên và 

trưởng thành trong sự sống của Christ—Phil. 3:12, 14. 

B. Chúng ta cần tiến đến, được đem đến, sự trưởng thành bằng cách quên những điều phía 

sau và bươn thẳng tới những điều phía trước, theo đuổi hướng đến sự vui hưởng Christ 

đầy trọn nhất và đạt được Christ để được vui hưởng Christ đến cực điểm trong vương 

quốc thiên hi niên—cc. 12-15. 

C. Điều kiện tiên quyết để trưởng thành trong đời sống thuộc linh là phải liên tục lớn lên 

trong sự sống thần thượng—Êph. 4:15. 

D. Kết quả chung cuộc của việc tín đồ lớn lên và trưởng thành trong sự sống của Christ là 

một người lớn lên trọn vẹn—Hội thánh là Thân thể Đấng Christ lớn lên thành một người 

trưởng thành—c. 13. 

III. Trong Thư tín của ông, Gia-cơ dùng hình ảnh minh họa là người nông dân bền chịu 

trông đợi bông trái quý giá của đất—5:7: 

A. Thật ra, Chúa Jesus là Người nông dân thật, Người nông dân duy nhất—Mat. 13:3. 

B. Trong khi chúng ta bền chịu trông đợi Chúa đến thì Ngài là Người nông dân thật đang 

kiên nhãn trông đợi chúng ta trưởng thành trong sự sống để làm trái đầu mùa và mùa 

gặt từ cánh đồng của Ngài—Khải. 14:4, 14-15. 

C. Nếu chúng ta cầu nguyện: “Chúa ơi, xin hãy mau đến”, thì có thể Chúa nói: “Trong khi 

các con trông đợi Ta trở lại thì Ta trông đợi các con trưởng thành; chỉ có sự trưởng 

thành của các con mới có thể làm cho Ta mau trở lại.” 

D. Điều giúp ích rất lớn cho chúng ta là nhận thức rằng nếu nghiêm túc trông đợi Chúa trở 

lại thì chúng ta cần lớn lên trong sự sống cho đến trưởng thành. 

IV. Trưởng thành là để cho Christ được thành hình đầy đủ trong chúng ta; điều đó cũng 

có nghĩa là chúng ta đã được biến đổi hoàn toàn nên hình ảnh của Ngài—Ga. 4:19; 2 

Cô. 3:18: 

A. Kể từ khi chúng ta được tái sinh, Chúa đã và đang hành động trong chúng ta để chúng 

ta có thể có hình ảnh của Ngài—c. 18; La. 8:29. 

B. Khi Chúa hoàn toàn tác thành hình ảnh của Ngài vào trong chúng ta và được biểu lộ đầy 

đủ qua chúng ta, chúng ta sẽ trưởng thành trong sự sống—Êph. 3:16-17. 



 
 

 

V. Chương 3 của sách Nhã Ca cho chúng ta thấy sự trưởng thành của người tìm kiếm, và 

chương 4 tiếp tục bằng cách giải thích rằng sự trưởng thành như vậy chỉ đạt được 

bởi việc khuất phục ý chí; bí quyết trưởng thành của người tìm kiếm là ý chí của 

người ấy đã hoàn toàn được khuất phục và phục sinh—c. 4: 

A. Cổ tượng trưng cho ý chí của con người dưới [quyền] Đức Chúa Trời; Chúa coi sự thuận 

phục của ý chí chúng ta là điều đẹp nhất—cc. 1a, 4. 

B. Nếu chúng ta có ý chí thuận phục, ý chí của chúng ta sẽ được biểu lộ giống như tháp Đa-

vít chứa đủ loại vũ khí: 

1. Trước hết, ý chí của chúng ta phải được khuất phục; sau đó nó sẽ mạnh mẽ trong sự 

phục sinh và giống như tháp Đa-vít, kho vũ khí cho chiến trận thuộc linh—Êph. 6:10. 

2. Vũ khí cho chiến trận thuộc linh được giữ trong ý chí được khuất phục và phục sinh 

của chúng ta—2 Cô. 10:3-5. 

VI. Mục tiêu của chức vụ Phao-lô là trình diện từng người trưởng thành, lớn lên trọn vẹn 

trong Christ vì một người mới—Côl. 1:28-29; 3:10-11: 

A. Từ Hi Lạp được dịch là “lớn lên trọn vẹn” trong Cô-lô-se 1:28 cũng có thể được dịch là 

“hoàn hảo”, “trọn vẹn”, hoặc “trưởng thành.” 

B. Chức vụ của Phao-lô là để ban phát Christ vào trong người khác hầu họ được hoàn hảo 

và trọn vẹn bởi trưởng thành trong Christ dẫn đến sự lớn lên trọn vẹn. 

VII. Sáng Thế Kí chương 37–47 là kí thuật về tiến trình trưởng thành của Gia-cốp: 

A. Trong Sáng Thế Kí chương 27, chúng ta thấy một kẻ tiếm vị; trong chương 37, một người 

được biến đổi; và cuối chương 47, một người trưởng thành. 

B. Giai đoạn cuối cùng của sự biến đổi là trưởng thành, tức là sự đầy đủ của sự sống: 

1. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời chỉ có thể được hoàn thành qua sự biến đổi và 

trưởng thành của chúng ta—1:26; Col. 1:28; 2:19. 

2. Trưởng thành là vấn đề để cho sự sống thần thượng liên tục được truyền vào chúng 

ta cho đến khi chúng ta có sự đầy đủ của sự sống—Gi. 10:10. 

C. Trưởng thành là vấn đề mở rộng sức chứa—Thi. 4:1: 

1. Trưởng thành trong sự sống là toàn bộ việc nhận sự kỉ luật của Thánh Linh—Hê. 

12:5-11. 

2. Người khác có thể thấy một người đã trưởng thành sự sống nhưng không thể thấy 

sự kỉ luật tích lũy của Thánh Linh mà người đó đã ngày ngày âm thầm nhận lấy suốt 

nhiều năm tháng—2 Cô. 1:8-10; Sáng. 47:7, 10. 

D. Đức Chúa Trời sẽ dùng những con người, sự vật và sự kiện một cách có tể trị để làm 

chúng ta trống không khỏi mọi điều đã đổ đầy chúng ta và lấy đi mọi điều chiếm hữu 

chúng ta để chúng ta có một sức chứa gia tăng hầu được đổ đầy Đức Chúa Trời—Lu. 

1:53; Mat. 5:6. 

E. Cuộc đời của Gia-cốp cho thấy rằng mọi điều xảy ra cho chúng ta đều ở dưới sự tể trị 

của Đức Chúa Trời để làm chúng ta được biến đổi và trưởng thành; không có điều gì là 

ngẫu nhiên: 

1. Để trưởng thành, trước hết Gia-cốp phải chịu mất Giô-sép, báu vật của lòng ông—

Sáng. 37:31-35. 

2. Một tín đồ trưởng thành là người đã học được rằng Đức Chúa Trời thì giàu lòng 

thương xót và toàn túc để đáp ứng nhu cầu của người ấy trong mọi loại hoàn cảnh—

43:11, 13-14; 17:1; Phil. 1:19-21a; 4:11-12; đc. 1 Ti. 6:6-8. 
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3. Người ấy hoàn toàn tin cậy và an nghỉ nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời toàn 

túc, không còn nơi chính mình hay khả năng của mình—La. 9:16. 

4. Dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Gia-cốp trưởng thành là ông chúc phước cho người 

khác—Sáng. 47:7, 10; 48:14-16; Hê. 7:7. 

VIII. Cô dâu trưởng thành là mục tiêu trong ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời—Khải. 

19:7-9:  

A. Sự sẵn sàng của cô dâu tập thể tùy thuộc vào sự trưởng thành trong sự sống của người 

đắc thắng—c. 7; Hê. 6:1; Phil. 3:12-15; Êph. 4:13. 

B. Lễ cưới của Chiên con là kết quả sự hoàn tất gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời, đó là đạt 

được cô dâu, tức Hội thánh, cho Christ, qua sự cứu chuộc pháp lí và bởi sự cứu rỗi hữu 

cơ của Ngài trong sự sống thần thượng của Ngài—Sáng. 2:22; La. 5:10; Khải. 19:7-9; 

21:2. 

C. Trong sách Phúc âm Giăng, Christ được khải thị vừa là Chiên con đến để cất bỏ tội, vừa 

là Chàng rể đến để có cô dâu—3:29. 

D. Mục tiêu của Christ không phải là cất bỏ tội mà là có cô dâu: 

1. Trong sách Khải Thị, chúng ta thấy Christ là Chiên con và Chàng rể sắp đến; vì vậy, 

là Chàng rể, Ngài phải có lễ cưới—19:7-9. 

2. Lễ cưới Chiên con sẽ là một lễ cưới hoàn vũ; đó sẽ là hôn lễ giữa Đấng cứu chuộc 

với những người được chuộc. 

3. Christ đang đến như là Chàng rể, còn chúng ta đang đi ra như là cô dâu. 

E. Một vấn đề rất trọng yếu là sự sẵn sàng của cô dâu—c. 7: 

1. Theo Khải Thị 19:8 và 9, vợ tức là cô dâu của Christ ở đây chỉ bao gồm những tín đồ 

đắc thắng trong suốt thiên hi niên. 

2. Sự sẵn sàng của cô dâu tùy thuộc vào sự trưởng thành trong sự sống của người đắc 

thắng; họ không phải là những cá nhân riêng lẻ mà là một cô dâu tập thể. 

3. Trong Khải Thị 19:6, tiếng của đoàn người đông đảo công bố: “Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa 

là Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng Toàn năng, đang trị vì”: 

a. Sự trị vì của Đức Chúa Trời, tức vương quốc, liên quan đến lễ cưới của Chiên 

con. 

b. Lễ cưới sẽ đem sự trị vì của Chúa, tức vương quốc đến, vì tất cả khách mời được 

kêu gọi đến lễ cưới đều vừa là cô dâu tập thể vừa là những người đồng làm vua 

với Chàng rể; tất cả những người đồng làm vua với Ngài sẽ là cô dâu tập thể của 

Ngài. 

c. Đối với những người đắc thắng, một nghìn năm của vương quốc thiên hi niên 

sẽ là một tiệc cưới. 

d. Người nào được mời đến tiệc cưới thì cũng dự phần sự trị vì một nghìn năm với 

tư cách là các vua. 

e. Đối với những người đắc thắng, đồng trị vì với Christ trong vương quốc sẽ là 

tiệc cưới—c. 9. 


