
 

 

Bài Bốn 

Vẻ đẹp của cô dâu 

Đọc Kinh văn: La. 6:19, 22; Êph. 5:25-27; Khải. 19:7-9; 1 Tê. 5:23; Nhã. 8:13-14 

I. Tiến trình thánh hóa về tính khí là tiến trình cứu rỗi hữu cơ của chúng ta, tức là làm đẹp chúng 

ta để trở thành cô dâu xinh đẹp, thánh biệt và vinh hiển cho Christ —1 Tê. 4:3a; 1 Phi. 1:15-16; 

Êph. 1:4-5; 5:25-27; 1 Tê. 5:23-24; La. 6:19, 22: 

A. Ê-phê-sô 5:25-27 khải thị toàn bộ sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong việc trình bày Christ 

cho chúng ta qua ba giai đoạn: 

1. Trong quá khứ, Christ là Đấng cứu chuộc đã phó chính Ngài vì Hội thánh để cứu chuộc chúng ta 

về mặt pháp lí—“Hỡi người chồng, hãy yêu vợ mình như Christ cũng đã yêu Hội thánh và phó 

chính Ngài vì Hội thánh”—c. 25. 

2. Trong hiện tại, Christ là Linh ban-sự-sống đang thánh hóa Hội thánh về tính khí bởi dầm thấm 

Hội thánh bằng yếu tố của Ngài để Hội thánh có thể trở thành người tương xứng của Ngài; đây 

là sự cứu rỗi hữu cơ, tức sự làm đẹp và chuẩn bị cô dâu—“Để Ngài có thể thánh hóa Hội thánh, 

tẩy sạch Hội thánh bằng sự tẩy rửa của nước trong lời”—c. 26. 

3. Trong tương lai, Christ là Chàng rể sẽ trình diện Hội thánh cho chính Ngài làm người tương xứng 

của Ngài để Ngài thỏa lòng—“Để Ngài có thể trình diện cho chính Ngài Hội thánh vinh hiển, 

không vết nhơ hay nếp nhăn hay bất cứ điều gì như thế, nhưng thánh biệt và không tì vết”—đây 

là sự vinh hóa chúng ta để trình diện cô dâu—c. 27. 

4. Trong quá khứ, Christ đã phó chính Ngài vì Hội thánh; trong hiện tại, Ngài đang thánh hóa Hội 

thánh; và trong tương lai, Ngài sẽ trình diện Hội thánh cho chính Ngài làm người tương xứng 

của Ngài để Ngài thỏa lòng; do đó, việc Ngài yêu Hội thánh là để thánh hóa Hội thánh, và việc 

Ngài thánh hóa Hội thánh là để trình diện cho chính Ngài Hội thánh vinh hiển. 

B. Vẻ đẹp của cô dâu đến từ chính Christ là Đấng được tác thành vào trong Hội thánh và chiếu ra từ Hội 

thánh để được biểu lộ qua Hội thánh—Ês. 43:7; Êph. 3:21. 

C. Christ là mũ miện vinh hiển và vương miện đẹp đẽ cho dân sót của Ngài—Ês. 28:5: 

1. Mũ miện giống như mũ đội đầu hoặc mũ tế, trong khi vương miện là một dải buộc đầu, tức phần 

đẹp nhất, vinh hiển nhất của mũ miện—Xuất. 28:36-39; 29:6; Ês. 62:3. 

2. Chúng ta cần liên tục ngắm xem vẻ đẹp của Chúa trong Hội thánh là nhà của vẻ đẹp Ngài để được 

biến đổi từ vinh hiển đến vinh hiển, tức được Chúa làm đẹp, để trở thành cô dâu xinh đẹp của 

Ngài với Ngài là vương miện đẹp đẽ của chúng ta—2 Cô. 3:18; Khải. 19:7-9; Ês. 28:5; Thi. 27:4; 

Ês. 60:1, 7, 9, 13, 19; 62:3; Khải. 21:11. 

II. Công tác chính yếu của Chúa trong sự khôi phục là công tác đích thực của Ngài để chuẩn bị chúng 

ta thành cô dâu vinh hiển của Ngài; ngoài sự thánh hóa liên tục về tính khí được nói đến trong Ê-

phê-sô 5:26 thì không có cách nào để cô dâu được chuẩn bị và do đó, không có cách nào để Khải 

Thị 19:7-9 được ứng nghiệm: 

A. Hội thánh đang được làm đẹp qua tiến trình thánh hóa bởi Christ là Linh ban-sự-sống, tẩy sạch 

chúng ta bằng sự tẩy rửa của nước trong lời Ngài—Êph. 5:26-27: 

1. Điều này hàm ý rằng trong lời của Christ là Linh là nước sự sống; những lời Ngài phát ngôn với 

chúng ta là linh và là sự sống—Gi. 6:63. 

2. Là Linh ban-sự-sống, Christ là Linh phát ngôn; bất cứ điều gì Ngài phát ngôn đều là lời tẩy rửa 

chúng ta; điều này không chỉ về logos, lời bất biến, mà chỉ về rhema, lời tức thì, là lời mà Chúa 

hiện đang phát ngôn với chúng ta—Mat. 4:4; Gi. 6:63; Khải. 2:7; 22:17a; đc. Ês. 6:9-10; Mat. 

13:14-15; Công. 28:25-31. 

3. Sự phát ngôn của Christ là Linh; sự phát ngôn của Ngài là chính hiện diện của Linh ban-sự-

sống—Gi. 6:63; Êph. 6:17.  



 

 

4. Là Linh ban-sự-sống, Christ nội cư là Linh ban-sự-sống luôn phát ngôn lời tức thì, hiện tại và 

sống động để tẩy sạch người cũ theo cách trao đổi chất và thay thế bằng người mới, tạo ra một 

sự biến đổi bên trong. 

B. Qua tiến trình tẩy rửa như vậy, chúng ta được dầm thấm Christ và được Christ làm đẹp để trở thành 

cô dâu thánh biệt, xinh đẹp, biểu-lộ-Đức-Chúa-Trời của Ngài, một cô dâu không có tì vết hay điều gì 

bất toàn—Khải. 19:7; đc. Nhã. 6:13; 8:13-14. 

C. Là Linh ban-sự-sống, Christ thánh hóa Hội thánh bằng cách tẩy sạch Hội thánh theo sự tẩy rửa của 

nước trong lời; theo quan niệm thần thượng, nước ở đây chỉ về sự sống tuôn chảy của Đức Chúa 

Trời được hình bóng bởi nước tuôn chảy (Xuất. 17:6; 1 Cô. 10:4; Gi. 7:37-39; Khải. 7:17; 21:6; 22:1, 

17); bây giờ chúng ta đang ở trong tiến trình tẩy rửa như vậy để Hội thánh được thánh biệt và không 

tì vết. 

D. Từ Hi Lạp được dịch là sự tẩy rửa trong Ê-phê-sô 5:26 nguyên văn là thùng rửa; trong Cựu Ước, các 

thầy tế lễ dùng thùng rửa để tẩy rửa sự nhơ bẩn thuộc đất của họ (Xuất. 30:18-21); mỗi ngày, sáng 

và tối, chúng ta cần đến với Kinh Thánh và cần được tẩy sạch bởi thùng rửa là nước trong lời. 

E. Phao-lô dùng từ Hi Lạp rhema khi nói về lời cùng với tiến trình tẩy rửa của lời (Êph. 5:26); logos là 

Lời của Đức Chúa Trời được ghi lại cách khách quan trong Kinh Thánh; rhema là lời của Đức Chúa 

Trời phát ngôn với chúng ta trong một hoàn cảnh cụ thể (Mác 14:72; Lu. 1:35-38; 5:5; 24:1-8). 

F. Rhema khải thị điều gì đó cho chúng ta một cách cá nhân và trực tiếp, bày tỏ cho chúng ta thấy những 

gì chúng ta cần xử lí và những gì chúng ta cần được tẩy sạch (thùng rửa bằng đồng là một chiếc 

gương có thể phản chiếu và phơi bày—Xuất. 38:8); điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là 

như vầy: Đức Chúa Trời có đang phát ngôn lời Ngài với tôi hôm nay không? 

G. Một điều mà chúng ta luôn trân quý là hôm nay Chúa vẫn phát ngôn với chúng ta một cách cá nhân 

và trực tiếp; sự lớn lên thực sự trong sự sống tùy thuộc vào việc chúng ta nhận lời trực tiếp từ Đức 

Chúa Trời; chỉ có sự phát ngôn của Ngài trong chúng ta mới có giá trị thuộc linh thực sự—Hê. 3:7-

11, 15; 4:7; Thi. 95:7-8. 

H. Trung tâm điểm trong lời cầu nguyện của chúng ta phải là chúng ta mong mỏi sự phát ngôn của 

Chúa, là điều làm cho chúng ta có thể làm trọn mục tiêu gia tể đời đời của Ngài theo khát vọng của 

lòng Ngài là có được cô dâu làm người tương xứng của Ngài—Khải. 2:7; đc. 1 Sa. 3:1, 21; Am. 3:7. 

I. Theo một ý nghĩa rất thực tiễn thì hiện diện của Chúa là một với sự phát ngôn của Ngài; mỗi khi Ngài 

phát ngôn, chúng ta nhận biết hiện diện của Ngài bên trong mình; sự phát ngôn của Christ là chính 

hiện diện của Linh ban-sự-sống. 

J. Sự phán ngôn của Christ nội cư, tức Linh ban-sự-sống bên trong chúng ta, là nước tẩy sạch để kí thác 

yếu tố mới vào trong chúng ta nhằm thay thế yếu tố cũ trong bản chất và tính khí của chúng ta; sự 

tẩy sạch mang tính trao đổi chất này tạo ra sự thay đổi đích thực bên trong trong sự sống; đó là thực 

tại của sự thánh hóa và biến đổi về tính khí. 

K. Chúng ta phải được làm đẹp bởi Christ là Linh ban-sự-sống, phát ngôn trong linh chúng ta; qua sự 

phát ngôn của Chúa là Linh ban-sự-sống ở bên trong, chúng ta đang trở nên Hội thánh vinh hiển của 

Ngài—Êph. 5:26-27; Khải. 2:7. 

III. Ê-phê-sô 5:27 khải thị rằng Hội thánh là cô dâu của Christ cuối cùng sẽ trở thành Hội thánh vinh 

hiển, một Hội thánh biểu lộ Đức Chúa Trời, “không vết nhơ hay nếp nhăn hay bất cứ điều gì như 

thế, nhưng thánh biệt và không tì vết”: 

A. Vẻ đẹp duy nhất của chúng ta là sự chiếu sáng Christ ra từ bên trong chúng ta; điều Christ đánh giá 

cao bên trong chúng ta là sự biểu lộ của chính Ngài—Thi. 50:2; 2 Cô. 3:15-18; đc. Xuất. 28:2: 

1. “Mắt ngươi sẽ ngắm xem Vua trong vẻ đẹp của Ngài” (Ês. 33:17a); “Vua sẽ ao ước vẻ đẹp của 

nàng” (Thi. 45:11a). 

2. “Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như Thiệt-sa, / Đáng yêu như Giê-ru-sa-lem, / Đáng sợ khác nào 

đạo quân giương cờ xí”—Nhã. 6:4. 

B. Cô dâu được chuẩn bị có nghĩa là nàng được cho mặc “vải lanh mịn, sáng ngời tinh sạch” tức là 

“những việc công chính của thánh đồ” (Khải. 19:8); vải lanh mịn này là vẻ đẹp của cô dâu. 



 

 

C. Vào ngày cưới, chàng rể quan tâm đến vẻ đẹp của cô dâu nhiều hơn là khả năng của nàng; Chúa 

Jesus, tức Đức Chúa Trời của chúng ta, chủ yếu quan tâm đến vẻ đẹp của chính Ngài được biểu lộ 

qua nhân tính của chúng ta; chúng ta cần được Christ làm đẹp mỗi ngày để có thể được chuẩn bị mà 

trình diện cho Ngài như là cô dâu đáng yêu của Ngài.  

D. Hễ khi nào chúng ta dành thời gian ngắm xem vẻ đẹp của Chúa trong lời Ngài bằng cách đọc–cầu 

nguyện và nghiền ngẫm lời Ngài (Êph. 6:17-18; Thi. 119:15), thì Ngài trở thành vẻ đẹp của chúng ta, 

và chúng ta được Ngài làm đẹp để trở thành nhà của vẻ đẹp Ngài hầu cho Ngài cũng được làm đẹp 

(27:4; 2 Cô. 3:18; Ês. 60:7b, 9b, 13b, 19b, 21b). 

E. Sự tẩy rửa của nước trong lời trong Ê-phê-sô 5:26 chủ yếu xử lí các vết nhơ và nếp nhăn; vết nhơ 

chỉ về điều gì đó thuộc sự sống thiên nhiên, còn nếp nhăn liên quan đến sự già nua; chỉ có nước sự 

sống mới có thể rửa sạch những khuyết điểm như vậy theo cách trao đổi chất bởi sự biến đổi của sự 

sống. 

F. Thánh biệt là được dầm thấm Christ và được biến đổi bởi Christ, còn không tì vết là không vết nhơ 

và không nếp nhăn, không có điều gì thuộc sự sống thiên nhiên của người cũ—đc. Nhã. 4:7. 

G. Ngoài ra, Hội thánh sẽ không có “bất cứ điều gì như thế”, nghĩa là Hội thánh sẽ không có “khuyết 

điểm này hay khuyết điểm kia”; Đức Chúa Trời sẽ đem Hội thánh đến chỗ không có điều gì để nói 

nghịch lại Hội thánh trong bất cứ phương diện nào—Êph. 5:27. 

IV. Ê-phê-sô 5:26-27 tương ứng với Nhã Ca 8:13-14; cả hai đều khải thị rằng chính bởi sự phát ngôn 

của Chúa với chúng ta mà chúng ta được chuẩn bị để trở thành cô dâu vinh hiển của Ngài với lòng 

ao ước Ngài đến lần thứ nhì: “Hỡi người cư ngụ trong những khu vườn, / Các bạn tôi đều lắng 

tai nghe tiếng người! / Xin hãy cho tôi nghe tiếng người! / Hỡi người yêu dấu của tôi, hãy vội đến, 

/ Giống như con hoàng dương hay là con hươu non / Trên các núi hương liệu”: 

A. Trong sách Nhã Ca, người tìm kiếm yêu quý của Christ xin Ngài, là Đấng cư ngụ trong các tín đồ là 

những khu vườn của Ngài, cho nàng nghe tiếng Ngài trong khi những bạn của nàng lắng nghe tiếng 

Ngài—8:13; đc. 4:13-16; 5:1; 6:2: 

1. Điều này hàm ý rằng trong công tác mà chúng ta là những người yêu Christ thực hiện cho Ngài 

là Đấng yêu dấu, chúng ta cần duy trì sự tương giao với Ngài, luôn lắng nghe Ngài—Lu. 10:38-

42. 

2. Đời sống của chúng ta tùy thuộc vào lời Chúa, và công tác của chúng ta tùy thuộc vào các mạng 

lệnh của Ngài (Khải. 2:7; 1 Sa. 3:9-10; đc. Ês. 50:4-5; Xuất. 21:6); nếu không có lời Chúa, chúng 

ta sẽ không có bất kì khải thị, ánh sáng hay tri thức cá nhân nào về Christ là Vua của chúng ta 

(Ês. 6:1, 5), Chúa của chúng ta (2 Cô. 5:14-15), Đầu của chúng ta (Côl. 2:19), và Chồng của chúng 

ta (2 Cô. 11:2); đời sống của tín đồ hoàn toàn lấy sự phát ngôn của Chúa làm trung tâm (Êph. 

5:26-27). 

B. Là lời cầu nguyện kết thúc sách thơ cơ này, tức sách Nhã Ca, người yêu Christ cầu nguyện để Người 

yêu dấu của nàng sẽ nhanh chóng trở lại trong quyền năng phục sinh của Ngài (hoàng dương và 

hươu non) hầu thiết lập vương quốc ngọt ngào và xinh đẹp của Ngài (các núi hương liệu), là điều sẽ 

đầy dẫy khắp đất—8:14; Khải. 11:15; Đa. 2:35: 

1. Lời cầu nguyện như vậy mô tả mối liên hiệp và thông công giữa Christ là Chàng rể và những 

người yêu Ngài là cô dâu trong tình yêu đôi lứa của họ, theo lời cầu nguyện của Giăng, một người 

yêu Christ, tức lời kết thúc Thánh Kinh, khải thị gia tể đời đời của Đức Chúa Trời về Christ và Hội 

thánh trong tình yêu thần thượng của Ngài—Khải. 22:20. 

2. “Chúa Jesus ơi, xin hãy đến!” là lời cầu nguyện cuối cùng trong Kinh Thánh (c. 20); toàn bộ Kinh 

Thánh kết thúc với ao ước Chúa đến, và ao ước ấy được bày tỏ như một lời cầu nguyện. 
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