
Bài Bốn 

Sống đời sống của một Thần–nhân 

bằng cách sống trong vương quốc Đức Chúa Trời 

là lĩnh vực của giống loài thần thượng 

Đọc Kinh văn: Mác 1:15; Gi. 3:3, 5-6; 1:12-13; 2 Phi. 1:4; 1 Gi. 3:1; 2:6 

I. Vì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời nên chúng ta là giống loài của Đức Chúa Trời, tức là 

chúng ta là Đức Chúa Trời trong sự sống và trong bản chất nhưng không trong Thần 

cách—Gi. 3:3, 5-8. 

II. Các Thần–nhân có quyền thần thượng để dự phần vào giống loài của Đức Chúa Trời—

cc. 3, 5-6; 18:36.

III. Là tín đồ trong Christ, chúng ta đang sống đời sống của một Thần–nhân—Mác 1:15; Gi.

14:17b, 20; La. 8:9a, 10; Ga. 5:25:

A. Trong Christ, Đức Chúa Trời đã được cấu tạo vào trong con người, con người đã được cấu tạo

vào trong Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời và con người đã được hòa quyện với nhau để trở nên 

một thực thể gọi là Thần–nhân—Mat. 1:21, 23; Lu. 1:35; Tít 2:13; 1 Ti. 2:5. 

B. Các Thần–nhân, các con của Đức Chúa Trời, là sự sao chép và tiếp nối của Christ, Thần–nhân 

đầu tiên—Gi. 12:24; Hê. 2:10; La. 8:29. 

C. Thần–nhân là người đã được sinh bởi Đức Chúa Trời và dự phần vào sự sống cùng bản chất 

của Đức Chúa Trời, trở nên một với Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất của Ngài, bởi đó 

biểu lộ Ngài—Gi. 1:12-13; 3:15; 2 Phi. 1:4; 1 Cô. 6:17. 

D. Thần–nhân được cấu tạo Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời là sự sống, bản chất và mọi sự của 

mình; Thần–nhân là người nhưng cũng là Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời nhưng cũng là 

người—Êph. 3:16-17a. 

E. Nếp sống làm người của Christ là con người sống Đức Chúa Trời để biểu lộ những thuộc tính 

của Đức Chúa Trời trong các mĩ đức phàm nhân, là các mĩ đức được đổ đầy, hòa quyện và dầm 

thấm những thuộc tính thần thượng—Lu. 1:26-35; 7:11-17; 10:25-37; 19:1-10. 

F. Là sự tái sản sinh và sao chép của Thần–nhân đầu tiên, chúng ta nên sống cùng loại đời sống 

mà Ngài đã sống: 

1. Nếp sống Thần–nhân của Chúa đã thiết lập kiểu mẫu cho nếp sống Thần–nhân của chúng

ta—chịu đóng đinh để sống Đức Chúa Trời hầu Đức Chúa Trời có thể được biểu lộ trong nhân

tính—Ga. 2:20.

2. Chúa Jesus không sống một đời sống cố gắng để trở nên thuộc linh, thánh biệt và chiến thắng;

Ngài sống một đời sống hoàn toàn theo và vì gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời.

3. Trong bốn sách Phúc âm, chúng ta thấy Jesus sống đời sống của một Thần–nhân, và trong

sách Công vụ các Sứ đồ, chúng ta thấy các môn đồ cũng sống một đời sống như vậy.

4. Christ đã sống một đời sống chịu khổ, một đời sống đau khổ; bây giờ, chúng ta là những người

chung phần với Ngài cũng sống cùng loại đời sống đó; khi chúng ta chịu khổ vì Christ, các nỗi

khổ của chúng ta được Đức Chúa Trời kể là các nỗi khổ của Christ—Hê. 3:14.

5. Chúng ta phải từ chối bản ngã, được đồng hóa theo sự chết của Christ và tôn đại Ngài bởi sự

cung ứng dồi dào của Linh Ngài—Mat. 16:24; Phil. 3:10; 1:10-21a.

6. Đấng đã sống đời sống của một Thần–nhân hiện giờ là Linh đang sống trong chúng ta và qua

chúng ta; chúng ta phải khước từ việc trau dồi bản ngã và xây dựng con người thiên nhiên

của mình, đồng thời không để điều gì khác ngoài Đấng này đổ đầy và chiếm hữu chúng ta



hầu chúng ta có thể sống Ngài và biểu lộ Ngài cách cá nhân và cách tập thể trong Hội thánh 

là Thân thể Ngài—Êph. 3:16-19; 1:22-23. 

IV. Là tín đồ trong Christ, chúng ta đang sống trong vương quốc Đức Chúa Trời—La. 14:17:

A. Vương quốc Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời—Mác 1:15; Mat. 6:33.

B. Vương quốc Đức Chúa Trời là: Đức Chúa Trời trong Christ là toàn bộ sự sống thần thượng với

mọi hoạt động của sự sống ấy—Gi. 11:25; 10:10b; 14:6. 

C. Vương quốc Đức Chúa Trời là lĩnh vực sự sống thần thượng để sự sống này chuyển động, hành 

động, cai trị và quản trị hầu cho sự sống có thể hoàn thành mục đích của nó. 

D. Vương quốc Đức Chúa Trời là một cơ cấu hữu cơ được cấu tạo bằng sự sống của Đức Chúa Trời 

như là lĩnh vực của sự sống để Ngài cai trị, trong đó Ngài trị vì bằng sự sống của Ngài và biểu 

lộ chính Ngài là Đấng Tam Nhất Thần thượng trong sự sống thần thượng—15:1-8, 16, 26. 

E. Vương quốc Đức Chúa Trời là một lĩnh vực, không chỉ của sự thống trị thần thượng mà còn của 

giống loài thần thượng, trong đó có mọi điều thần thượng—3:3, 5-6; 18:36: 

1. Trong Giăng chương 3, vương quốc Đức Chúa Trời chỉ về giống loài của Đức Chúa Trời hơn

là sự trị vì của Đức Chúa Trời.

2. Đức Chúa Trời đã trở thành người để bước vào loài người, và con người trở thành Đức Chúa

Trời trong sự sống và bản chất nhưng không trong Thần cách để bước vào lĩnh vực của giống

loài thần thượng—1:1, 12-14; La. 8:3; 1:3-4.

3. Để bước vào lĩnh vực của giống loài thần thượng, chúng ta cần được sinh bởi Đức Chúa Trời

để có sự sống thần thượng và bản chất thần thượng—Gi. 1:12-13; 3:3, 5-6, 15; 2 Phi. 1:4:

a. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người, không phải theo loài của con người mà trong hình

ảnh Ngài và theo hình dạng Ngài để làm loài của Đức Chúa Trời, giống loài của Đức Chúa

Trời—Sáng. 1:26.

b. Tín đồ, là những người được sinh bởi Đức Chúa Trời qua sự tái sinh để trở thành con cái

Ngài trong sự sống và bản chất nhưng không trong Thần cách của Ngài, thì thuộc về loài

của Đức Chúa Trời nhiều hơn là A-đam thuộc về loài của Đức Chúa Trời—Gi. 1:12-13:

(1) A-đam chỉ có dáng vẻ bề ngoài mà không có thực tại bề trong của sự sống thần thượng. 

(2) Chúng ta, tín đồ trong Christ và con cái Đức Chúa Trời, có thực tại của sự sống thần 

thượng, và chúng ta đang được biến đổi và đồng hóa theo hình ảnh của Chúa trong 

toàn bản thể mình—2 Cô. 3:18; La. 12:2; 8:29. 

(3) Sự sinh ra lần thứ nhì của chúng ta, tức sự tái sinh, đã khiến chúng ta bước vào 

vương quốc Đức Chúa Trời để trở nên giống loài của Đức Chúa Trời—Gi. 3:3, 5-6. 

(4) Chúng ta đã được tái sinh để trở nên Thần loại; là các con của Đức Chúa Trời, chúng 

ta là loài của Đức Chúa Trời, giống loài của Đức Chúa Trời—La. 8:19; Hê. 2:10. 

(5) Tất cả con cái của Đức Chúa Trời đều ở trong lĩnh vực thần thượng của giống loài 

thần thượng—Gi. 1:12-13; 3:3, 5. 

(6) Tín đồ là những Thần–nhân trong giống loài thần thượng, tức là trong vương quốc 

Đức Chúa Trời—1 Gi. 3:1a; Gi. 3:5. 

F. Chúng ta sống trong vương quốc Đức Chúa Trời là lĩnh vực của sự sống thần thượng bởi cảm 

nhận sự sống—La. 8:6. 

G. Trong Hội thánh, chúng ta đang sống trong vương quốc Đức Chúa Trời ngày nay; La Mã 14:17 

làm chứng mạnh mẽ rằng nếp sống Hội thánh ngày nay chính là vương quốc. 

H. Khi chúng ta vận dụng phần thọ tạo mới đó trong mình—tức chính Christ là yếu tố của vương 

quốc Đức Chúa Trời—thì chúng ta đang sống trong vương quốc Đức Chúa Trời. 

I. Những người đắc thắng sẽ thừa hưởng vương quốc của Christ và của Đức Chúa Trời để họ có 

thể bước vào sự hiển lộ của vương quốc các tầng trời—2 Ti. 4:18. 



V. Trong Phúc âm Giăng, chúng ta thấy nhiều phương diện của việc tín đồ sống trong lĩnh 

vực của giống loài thần thượng—1:16; 15:4a, 9, 11; 4:23-24; 14:2, 20, 23; 17:22-24: 

A. “Từ sự đầy đủ của Ngài mà tất cả chúng ta đều đã nhận lãnh, và ân điển gia trên ân điển”—

1:16. 

B. “Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, phun lên vào trong sự sống đời đời”—

4:14b. 

C. “Người nào ăn Ta sẽ sống bởi Ta vậy”—6:57b. 

D. “Nếu ai phục vụ Ta, hãy theo Ta; và Ta ở đâu, tôi tớ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta, Cha sẽ 

tôn trọng người ấy”—12:26. 

E. “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở…Ta đi để chuẩn bị cho các anh một chỗ”—14:2. 

F. “Trong ngày đó, các anh sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, các anh ở trong Ta, và Ta ở trong các 

anh”—c. 20. 

G. “Nếu người nào yêu Ta thì sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu người ấy, rồi Chúng tôi sẽ đến với 

người và lập chỗ ở với người”—c. 23. 

H. “Hãy luôn ở trong Ta và Ta trong các anh”—15:4a. 

I. “Nếu các anh luôn ở trong Ta và lời Ta luôn ở trong các anh, hãy xin bất cứ điều gì các anh muốn 

thì điều ấy sẽ được thực hiện cho các anh”—c. 7. 

J. “Như Cha đã yêu Ta thể nào thì Ta cũng đã yêu các anh thể ấy; hãy luôn ở trong tình yêu của 

Ta”—c. 9. 

K. “Ta đã nói với các anh những điều này để niềm vui của Ta ở trong các anh và để niềm vui của 

các anh được trọn”—c. :11. 

L. “Ta đã nói những điều này với các anh để các anh có sự bình an trong Ta”; “Ta ban sự bình an 

của Ta cho các anh”—16:33a; 14:27b. 

M. “Cha thánh ơi, xin giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ là một cũng như 

Chúng ta”—17:11b. 

N. “Vinh hiển mà Cha đã ban cho Con thì Con ban cho họ, để họ là một, cũng như Chúng ta là 

một”—c. 22. 

O. “Con trong họ và Cha trong Con, để họ được hoàn hảo thành một”—c. 23a. 

P. “Cha ơi, về những người mà Cha đã ban cho Con, Con ao ước rằng Con ở đâu thì họ cũng ở đó 

với Con, để họ ngắm xem vinh hiển của Con”—c. 24a. 
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