
Bài Năm 

Chức vụ sứ đồ trong sự hợp tác với chức vụ thuộc trời của Đấng Christ 

để chăn dắt Hội thánh của Đức Chúa Trời là bầy của Ngài 

hầu xây dựng Thân thể Đấng Christ và đem đến một cuộc phục hưng mới 

Đọc Kinh văn: Gi. 10:11, 16; 21:15-17; 1 Phi. 2:25; 5:4; Hê. 13:20; Khải. 1:13; 2:1, 7 

I. Thi Thiên 22–24 là một nhóm các thi thiên khải thị về Đấng Christ từ sự đóng đinh của 

Ngài, qua sự chăn dắt của Ngài, đến vương quyền của Ngài trong thời đại sắp đến: 

A. Thi Thiên 23, nói về Christ là Người chăn trong sự phục sinh và thăng thiên của Ngài, là cầu 

nối giữa sự chết cứu chuộc của Christ và sự phục sinh sản sinh Hội thánh trong Thi Thiên 22 

với sự trở lại của Christ như là Vua, Đấng sẽ giành lại cả trái đất qua Hội thánh là Thân thể 

Ngài trong Thi Thiên 24. 

B. Trong chức vụ thuộc trời của Ngài, Christ đang chăn dắt con người, và chúng ta cần hợp tác với 

Ngài bằng cách chăn dắt con người; nếu chúng ta tiếp nhận sự tương giao này thì sẽ có một cuộc 

phục hưng lớn trên đất để đem Chúa trở lại. 

II. Giăng chương 21 khải thị chức vụ sứ đồ trong sự hợp tác với chức vụ thuộc trời của

Đấng Christ; đó là sự hoàn tất và tổng kết Phúc âm Giăng:

A. Phúc âm Giăng có 21 chương, nhưng thực ra sách này kết thúc ở chương 20.

B. Toàn bộ sách nói đến chức vụ thuộc đất của Đấng Christ, bắt đầu với sự nhục hóa của Ngài là

Lời Đức Chúa Trời để trở nên một người trong xác thịt (1:14) và kết thúc với sự phục sinh của 

Ngài là A-đam cuối cùng để trở nên Linh ban-sự-sống (20:22); do đó, chương 21 nên là một phần 

phụ lục. 

C. Mặc dù nói như vậy là đúng, nhưng nói cách nội tại hơn thì Giăng chương 21 là sự hoàn tất và 

tổng kết Phúc âm Giăng; chương này tổng kết toàn bộ Phúc âm Giăng bằng cách cho thấy rằng 

chức vụ thuộc trời của Đấng Christ và chức vụ của các sứ đồ trên đất cùng hợp tác với nhau để 

thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời. 

III. Trong Giăng 10:10-11 và 16, Chúa mặc khải cho các môn đồ rằng Ngài là Người chăn tốt

đến để chiên có sự sống dư dật và Ngài còn có những chiên khác (dân ngoại) mà Ngài

phải dẫn đến để kết hiệp với họ (các tín đồ Do Thái) thành một bầy (một Hội thánh) dưới

một Người chăn:

A. Sự chăn dắt của Chúa trước hết là trong chức vụ thuộc đất của Ngài—Mat. 9:36; đc. 10:1-6.

B. Sự chăn dắt của Chúa kế đến là trong chức vụ thuộc trời của Ngài (1 Phi. 5:4) để chăm sóc Hội

thánh của Đức Chúa Trời, dẫn đến Thân thể Ngài. 

IV. Chúa đã giao cho Phi-e-rơ sứ mệnh nuôi chiên con của Ngài và chăn chiên của Ngài:

A. Khi Chúa ở với các môn đồ sau khi Ngài phục sinh và trước khi Ngài thăng thiên, trong một lần

hiện ra, Ngài đã giao cho Phi-e-rơ sứ mệnh nuôi chiên con của Ngài và chăn chiên của Ngài 

trong lúc Ngài vắng mặt, khi Ngài đang ở trên các tầng trời—Gi. 21:15-17. 

B. Điều này là để hợp nhất chức vụ sứ đồ với chức vụ thuộc trời của Đấng Christ nhằm chăm sóc 

bầy của Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh, dẫn đến Thân thể Đấng Christ. 

C. Về sau, trong sách Công vụ các Sứ đồ, Phi-e-rơ nói: “Chúng tôi sẽ cứ tiếp tục cách kiên định trong 

sự cầu nguyện và trong chức vụ cung ứng lời” (6:4); điều này là để hợp tác với chức vụ thuộc 

trời của Đấng Christ trong sự cầu thay (Hê. 7:25) và trong việc cung ứng Đức Chúa Trời vào 

trong dân Ngài (8:2). 

D. Phi-e-rơ ấn tượng với sứ mệnh này của Chúa đến nỗi trong sách đầu tiên của mình, ông nói với 

các tín đồ rằng họ giống như chiên bị dẫn dụ mà bây giờ đã trở về với Người chăn và Giám mục 

của hồn mình—1 Phi. 2:25: 



1. Christ cư ngụ trong chúng ta để làm sự sống và mọi sự của chúng ta, nhưng Ngài cũng đang

giám mục, quan sát tình trạng và tình hình của bản thể bề trong chúng ta.

2. Ngài chăn dắt chúng ta bằng cách chăm sóc thực trạng của bản thể bề trong chúng ta và bằng

cách thực hiện việc coi sóc tình trạng của hồn chúng ta, con người thật của chúng ta—đc. Hê.

13:17.

E. Phi-e-rơ khuyên các trưởng lão chăn bầy của Đức Chúa Trời ở giữa họ để khi Người chăn trưởng 

được tỏ ra thì họ, những trưởng lão trung tín, sẽ nhận được mũ miện vinh hiển không suy tàn—

1 Phi. 5:1-4. 

F. Lời của Phi-e-rơ hàm ý rằng chức vụ thuộc trời của Đấng Christ chủ yếu là để chăn dắt Hội 

thánh của Đức Chúa Trời, tức bầy của Ngài, là điều dẫn đến Thân thể Ngài. 

V. Những lời sau của sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy sự hợp nhất chức vụ sứ đồ với chức vụ 

thuộc trời của Đấng Christ để chăm sóc bầy của Đức Chúa Trời: 

A. Trong Công vụ các Sứ đồ 20:28, Phao-lô bảo các trưởng lão tại Ê-phê-sô: “Hãy chú ý đến chính 

mình và cả bầy mà giữa vòng họ Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục để chăn Hội thánh 

của Đức Chúa Trời mà Ngài đã đoạt được [hoặc: mua] bằng chính huyết Ngài.” 

B. Phao-lô nói: “Tôi biết rằng sau khi tôi đi thì muông sói hung dữ sẽ xông vào giữa anh em, chẳng 

tiếc bầy đâu” (c. 29); vị sứ đồ không màng đến mạng sống mình (c. 24), nhưng ông rất quan tâm 

đến tương lai của Hội thánh, điều là báu vật đối với ông và đối với Đức Chúa Trời. 

C. Phao-lô nói trong Hê-bơ-rơ 13:20: “Nguyện Đức Chúa Trời…đem Chúa Jesus chúng ta, tức 

Người chăn lớn của bầy chiên, ra khỏi kẻ chết, trong huyết của giao ước đời đời”: 

1. Giao ước đời đời là giao ước của chúc thư mới để đạt được một bầy, tức là Hội thánh dẫn đến

Thân thể và tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới; giao ước đời đời của Đức Chúa Trời là để tổng kết

Giê-ru-sa-lem Mới bằng sự chăn dắt.

2. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa chúng ta sống dậy từ kẻ chết để làm Người chăn lớn hầu tổng

kết Giê-ru-sa-lem Mới theo giao ước đời đời của Đức Chúa Trời.

VI. Mục đích và mục tiêu chính của chức vụ sứ đồ hợp nhất với chức vụ thuộc trời của Đấng

Christ là xây dựng Thân thể Đấng Christ, là điều sẽ tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới hầu hoàn

thành gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—đc. Êph. 3:2, 8-9; 1 Phi. 5:10.

VII. Vấn đề chăn bầy của Đức Chúa Trời vì mục đích chính và vì sự tổng kết chung cuộc của

gia tể đời đời của Đức Chúa Trời cũng được nói đến trong sách Nhã Ca:

A. “Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy cho tôi biết: Người chăn bầy ở đâu [để được thỏa mãn]? /

Ban trưa cho nó nằm tại nơi nào [để được nghỉ ngơi]?”—1:7a. 

B. “Hãy ra theo dấu của bầy, / Và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên”—c. 8b. 

C. “Người yêu dấu tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người; / Người chăn bầy mình giữa đám hoa huệ 

[những người tìm kiếm Christ sống đời sống tin cậy Đức Chúa Trời với một lòng đơn thuần]”—

2:16. 

D. “Tôi thuộc về người yêu dấu của tôi, và người yêu dấu của tôi thuộc về tôi; / Người chăn bầy 

mình giữa đám hoa huệ”—6:3. 

VIII. Chăn dắt tín đồ là điều rất quan trọng để họ lớn lên trong sự sống; chúng ta phải thực

hiện phương cách chăn dắt để rao giảng phúc âm và phục hưng Hội thánh:

A. Chúng ta nên cầu nguyện: “Chúa ơi, con muốn được phục hưng; từ nay con muốn trở thành một

người chăn; con muốn đi nuôi dưỡng người khác, chăn dắt người khác và hợp người khác lại 

thành bầy.” 

B. Trong Giăng chương 10 và 21, Chúa đã dùng ba từ liên quan đến sự chăn dắt: nuôi, chăn và bầy 

(10:16; 21:15-16); chúng ta cũng có thể dùng từ bầy làm động từ. 



C. Tất cả các Hội thánh phải học cách hợp bầy để có thể được hòa lẫn với nhau; các trưởng lão và 

đồng công nên dẫn đầu để thực hành điều này. 

IX. Sự duy trì giá đèn vàng cách hữu cơ là chức vụ thuộc trời của Đấng Christ để ẵm ấp các

Hội thánh trong nhân tính Ngài và nuôi dưỡng các Hội thánh trong thần tính Ngài hầu

sản sinh những người đắc thắng qua sự chăn dắt hữu cơ của Ngài—Khải. 1:13; 2:7; Gi.

10:11, 14; 1 Phi. 2:25; 5:4; Hê. 13:20:

A. Con Loài người là trong nhân tính Ngài, đai vàng tượng trưng cho thần tính Ngài, còn ngực là

dấu hiệu của tình yêu: 

1. Christ đã thắt đai ngang lưng, được làm mạnh mẽ cho công tác thần thượng (Xuất. 28:4; Đa.

10:5) để sản sinh các Hội thánh, nhưng bây giờ Ngài thắt đai ngang ngực, đang chăm sóc các

Hội thánh mà Ngài đã sản sinh bởi tình yêu của Ngài (Khải. 1:13).

2. Đai vàng tượng trưng cho thần tính của Christ là năng lực thần thượng của Ngài, còn ngực

biểu thị rằng năng lực bằng vàng này được vận dụng và thúc đẩy bởi và bằng tình yêu của

Ngài để nuôi dưỡng các Hội thánh.

B. Là Con Loài người, Christ chăm sóc các Hội thánh trong nhân tính Ngài để ẵm ấp họ—c. 13a: 

1. Ngài sửa soạn các ngọn đèn của giá đèn để làm cho chúng trở nên đúng đắn, ẵm ấp chúng ta

để chúng ta vui vẻ, dễ chịu và thoải mái—Xuất. 30:7; đc. Thi. 42:5, 11:

a. Hiện diện của Chúa mang đến một bầu không khí trìu mến và ấm áp để ẵm ấp bản thể

chúng ta, ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi, an ủi, chữa lành, tẩy sạch và khích lệ.

b. Chúng ta có thể vui hưởng bầu không khí ẵm ấp từ hiện diện của Chúa trong Hội thánh

để nhận lãnh sự cung ứng nuôi dưỡng của sự sống—Êph. 5:29; đc. 1 Ti. 4:6; Êph. 4:11.

2. Ngài cắt tỉa bấc các ngọn đèn của giá đèn, tức cắt bỏ mọi điều tiêu cực mà đã cản trở chúng

ta chiếu sáng—Xuất. 25:38:

a. Phần bấc cháy đen, tức tàn bấc, tượng trưng cho những điều không phù hợp với mục đích

của Đức Chúa Trời và cần bị cắt bỏ, chẳng hạn như xác thịt của chúng ta, con người thiên

nhiên của chúng ta, bản ngã của chúng ta, và thọ tạo cũ của chúng ta.

b. Ngài cắt tỉa mọi khác biệt giữa các Hội thánh (những việc làm sai trái, thiếu hụt, thất bại

và khiếm khuyết) để họ có thể trở nên giống nhau trong thể yếu, dáng vẻ và sự biểu lộ—

đc. 1 Cô. 1:10; 2 Cô. 12:18; Phil. 2:2.

C. Christ chăm sóc các Hội thánh trong thần tính Ngài bằng tình yêu thần thượng của Ngài, được 

tượng trưng bởi đai vàng ngang ngực Ngài, để nuôi dưỡng các Hội thánh—Khải. 1:13b: 

1. Là Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Ngài trong chức vụ

đầy trọn của Ngài gồm ba giai đoạn để chúng ta có thể lớn lên và trưởng thành trong sự sống

thần thượng hầu trở nên những người đắc thắng của Ngài nhằm hoàn thành gia tể đời đời

của Ngài.

2. Là Đấng Christ đang bước đi, Ngài biết rõ tình trạng của từng Hội thánh; và là Linh đang

phát ngôn, Ngài cắt tỉa và đổ đầy các giá đèn bằng dầu mới, tức là sự cung ứng của Linh—

2:1, 7; đc. Xuất. 27:20-21; Xa. 4:6, 11-14.

3. Để dự phần vào chuyển động của Ngài và vui hưởng sự chăm sóc của Ngài, chúng ta phải ở

trong các Hội thánh.

X. Qua sự chăn dắt tuyệt diệu của Christ, chúng ta sẽ vui hưởng Ngài là các phước hạnh 

của mình, cả ngày nay lẫn cho đến đời đời—Ês. 49:10; Khải. 7:9-17; Gi. 6:35; 4:13-14; Thi. 

36:7-9; 91:1; Ês. 12:1-6; Khải. 22:1 
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