
Bài Sáu 

Chăn dắt theo Đức Chúa Trời 

Đọc Kinh văn: Gi. 21:15-17; Công. 20:28; 1 Phi. 5:2, 4; Êph. 4:16

II. Chăn dắt là chăm sóc bầy cách trìu mến, bao hàm tất cả—Gi. 21:15-17; Công. 20:28:

A. Chăn dắt chỉ về việc chăm sóc mọi nhu cầu của chiên.

B. Tất cả chiên đều cần được ban cấp đầy đủ và chăm sóc chu đáo.

III. Christ là Người chăn tốt, Người chăn lớn, Người chăn trưởng, và Người chăn hồn chúng

ta—Gi. 10:9-17; Hê. 13:20-21; 1 Phi. 5:4; 2:25:

A. Là Người chăn tốt, Chúa Jesus đã đến để chúng ta có sự sống và có sự sống dư dật—Gi. 10:10-

11: 

1. Ngài đã bỏ sự sống hồn, tức sự sống con người của Ngài, để hoàn tất sự cứu chuộc cho chiên

của Ngài hầu họ có thể dự phần sự sống zoe, sự sống thần thượng của Ngài—cc. 11, 15, 17.

2. Ngài dẫn chiên của Ngài ra khỏi chuồng mà vào trong chính Ngài là đồng cỏ, nơi nuôi dưỡng,

nơi họ có thể ăn Ngài cách tự do và được nuôi dưỡng bởi Ngài—c. 9.

3. Chúa đã tạo tín đồ Do Thái và dân ngoại thành một bầy (Hội thánh, Thân thể Đấng Christ)

dưới sự chăn dắt của Ngài—c. 16.

B. Đức Chúa Trời đã đem “Chúa Jesus chúng ta, tức Người chăn lớn của bầy chiên, …trong huyết 

của giao ước đời đời” ra khỏi kẻ chết—Hê. 13:20: 

1. Giao ước đời đời là để tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới bởi sự chăn dắt.

2. Giao ước đời đời là giao ước của chúc thư mới để đạt được một bầy, tức là Hội thánh, dẫn đến

Thân thể Đấng Christ và tổng kết nên Giê-ru-sa-lem Mới.

C. Là Người chăn trưởng, Christ chăn bầy của Ngài qua các trưởng lão trong các Hội thánh—1 

Phi. 5:4: 

1. Không có sự chăn dắt của các trưởng lão thì Hội thánh không thể được xây dựng.

2. Sự chăn dắt của các trưởng lão phải là Christ chăn dắt qua họ.

D. Là Người chăn hồn chúng ta, Đấng Christ thể linh coi sóc tình trạng bề trong của chúng ta, 

chăm sóc tình trạng bản thể bề trong của chúng ta—2:25: 

1. Ngài chăn dắt chúng ta bằng cách chăm sóc thực trạng của hồn chúng ta và bằng cách thực

hiện việc coi sóc tình trạng bản thể bề trong của chúng ta.

2. Vì hồn chúng ta rất phức tạp nên chúng ta cần Christ, Đấng là Linh ban-sự-sống trong linh

chúng ta, chăn dắt hồn chúng ta, chăm sóc tâm trí, tình cảm, ý chí cùng các nan đề, nhu cầu

và vết thương của chúng ta.

IV. Để chăn dắt theo Đức Chúa Trời, chúng ta cần làm một với Đức Chúa Trời, được cấu tạo

Đức Chúa Trời, sống Đức Chúa Trời, biểu lộ Đức Chúa Trời, đại diện Đức Chúa Trời, và

cung ứng Đức Chúa Trời:

A. Chăn dắt theo Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải làm một với Đức Chúa Trời và được cấu tạo

Ngài—Gi. 14:20; 1 Cô. 6:17; Êph. 3:17a; Côl. 3:10-11. 

B. Chỉ những người sống Đức Chúa Trời mới có thể chăn dắt theo Đức Chúa Trời—Phil. 1:21a. 

C. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là tác thành chính Ngài là sự sống vào chúng ta để chúng 

ta có thể biểu lộ Ngài—Sáng. 1:26; Êph. 1:11; 3:11; 2 Ti. 1:9. 

I. Trong sự khôi phục của Chúa ngày nay, có nhu cầu cấp thiết về sự chăn dắt. 



D. Là những người chăn dắt theo Đức Chúa Trời, chúng ta cần đại diện Đức Chúa Trời và thi hành 

chức năng như là người thay quyền Đức Chúa Trời—2 Cô. 1:3-4, 12, 15-16; 2:10; 10:11; 11:2. 

E. Chăn dắt theo Đức Chúa Trời là cung ứng Đức Chúa Trời cho người khác: 

1. Việc chúng ta có thể cung ứng Đức Chúa Trời cho người khác bao nhiêu tùy thuộc vào việc

chúng ta được Đức Chúa Trời phá vỡ để sự sống được tuôn tràn—4:10-12, 16; Hê. 4:12.

2. Nếu muốn cung ứng Đức Chúa Trời cho nhau, chúng ta cần nói lời ân điển, lẽ thật, linh và

sự sống, cung ứng Đức Chúa Trời đã-trải-qua-tiến-trình mà đã được tác thành vào bản thể

chúng ta—Êph. 3:16-17a; 4:25, 29; Gi. 6:63.

V. Phi-e-rơ truyền bảo các trưởng lão chăn bầy của Đức Chúa Trời theo Đức Chúa Trời—1 

Phi. 5:2: 

A. Theo Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta phải sống Đức Chúa Trời. 

B. Khi là một với Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên Đức Chúa Trời và chúng ta là Đức Chúa Trời 

trong việc chăn dắt người khác. 

C. Chăn dắt theo Đức Chúa Trời là chăn dắt theo bản chất, khát vọng, phương cách và vinh hiển 

của Đức Chúa Trời, không theo sở thích, lợi ích, mục đích và tính khí của chúng ta. 

D. Chăn dắt theo Đức Chúa Trời là chăn dắt theo những gì Đức Chúa Trời là trong các thuộc tính 

của Ngài. 

E. Để chăn dắt theo Đức Chúa Trời, chúng ta cần trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống, bản chất, 

sự biểu lộ và chức năng: 

1. Chúng ta cần được đầy tràn sự sống thần thượng, vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất là

nguồn mạch, con suối, và dòng sông để trở nên toàn bộ sự sống thần thượng, thậm chí trở nên

chính sự sống thần thượng—Gi. 4:14; Côl. 3:4.

2. Chúng ta cần trở nên Đức Chúa Trời trong các thuộc tính của Ngài là tình yêu, ánh sáng, sự

công chính, và sự thánh biệt.

3. Chúng ta cần trở nên sự tái sản sinh của Christ, sự biểu lộ của Đức Chúa Trời, để khi chăn

dắt, chúng ta biểu lộ Đức Chúa Trời chứ không biểu lộ bản ngã với tính khí và sự lập dị của

nó.

4. Chúng ta cần trở nên Đức Chúa Trời trong chức năng của Ngài là chăn bầy của Đức Chúa

Trời theo những gì Ngài là và theo mục tiêu trong gia tể Ngài.

VI. Sự chăn dắt để xây dựng Thân thể Đấng Christ là sự chăn dắt hỗ tương—1 Cô. 12:23-26:

A. Tất cả chúng ta cần ở dưới sự chăn dắt hữu cơ của Christ và làm một với Ngài để chăn dắt người

khác—Gi. 21:15-17. 

B. Tất cả tín đồ, bất luận họ đang lớn lên trong sự sống đến mức nào, đều cần được chăn dắt. 

C. Tất cả chúng ta đều có những khiếm khuyết, thiếu sót, và cần được người khác chăn dắt. 

D. Chúng ta vừa là chiên vừa là người chăn, vừa chăn dắt vừa được chăn dắt trong sự hỗ tương. 

E. Qua sự chăn dắt hỗ tương này, Thân thể tự xây dựng trong tình yêu—Êph. 4:16. 
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