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Bài Bảy 

Sông Nước Sự Sống 

Kinh thánh: Sáng. 2:10-14;  
Xuất. 17:6; Thi. 72:8; Giê. 2:13; Gi. 4:14; Khải. 22:1 

 

I. Trong Kinh thánh khái niệm về sông nước sự sống, dòng suối thần 

thượng, dòng chảy duy nhất là trọng yếu—Thi. 46:4a; Gi. 7:37-39; Khải: 

22:1: 

A. Kinh thánh mặc khải Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy—Cha là nguồi sự 

sống, Con là dòng suối sự sống, và Linh là sông sự sống—Giê. 2:13; Thi. 

36:9a; Gi. 4:14, 7:37-39. 

B. Trong Kinh thánh chỉ có một dòng chảy, một dòng suối thần thượng duy 

nhất; dòng suối thần thượng mà đã và đang tuôn chảy trải suốt các thế hệ là 

dòng chảy duy nhất—Sáng. 2:10-14; Khải. 22:1. 

II. “Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm 

bốn ngả”—Sáng. 2:10: 

A. Con sông ở đây tượng trưng cho sông nước sự sống, dọc theo con sông này có 

cây sự sống đang lớn lên—Khải. 22:1-2. 

B. Con sông từ vườn Ê-đen chảy ra tượng trưng cho sông nước sự sống từ Đức 

Chúa Trời tuôn chảy ra, ngụ ý rằng Đức Chúa Trời là nguồn nước sống để 

con người uống—c.1; đc. Gi. 4:10; 7:37. 

C. Số bốn tượng trưng cho con người thọ tạo (Êxc. 1:5), một con sông trở nên 

bốn ngả có nghĩa là một con sông tuôn chảy từ Đức Chúa Trời duy nhất 

(được tượng trưng bởi số một) là nguồn và trung tâm để vươn đến con người 

theo mọi hướng. 

III. Hạt giống về sông nước sự sống, dòng suối thần thượng được gieo trong 

Sáng Thế Ký 2:10-14, sự lớn lên diễn ra trong các sách tiếp theo của 

Kinh thánh, và mùa gặt ở trong Khải Thị—Thi. 46:4a; Gi. 7:37-39; Khải. 

7:17; 22:17b: 

A. Là đá sống, thuộc linh, Đấng Christ đã bị đập bởi uy quyền của luật pháp 

của Đức Chúa Trời để nước sự sống trong sự phục sinh có thể tuôn ra từ 

Ngài và chảy vào trong dân được chuộc của Ngài để họ uống—Xuất. 17:6; Gi. 

19:34; 1 Cô. 10:4: 

1. Nước sống là nước sự sống trong sự phục sinh, tức Linh ban sự sống bao 

hàm tất cả như là kết quả chung cuộc của Đức Chúa Trời Tam Nhất—1 

Cô. 15:45b: 

a. Sự phục sinh chỉ về điều gì đó được đặt vào sự chết và lại sống; sự 

phục sinh cũng chỉ về sự sống phát sinh từ một điều gì đó đã trải qua 

sự chết—Gi. 11:25; Công. 2:24; Khải. 1:18. 

b. Vì nước sự sống ở trong sự phục sinh nên sự sống này chiến thắng và 

vượt trên mọi điều tiêu cực—Êph.  1:19-22; 2:5-6. 

c. Khi uống nước sự sống trong sự phục sinh, chúng ta trở nên những 

người trong sự phục sinh và thuộc về sự phục sinh—1 Cô. 10:4; 2 Cô. 

1:9; 4:14. 



 

 © 2013 Living Stream Ministry   

2. Chúng ta cần uống và tuôn chảy nước sự sống trong sự phục sinh—Gi. 

7:37-39: 

a. Khi chúng ta đồng nhất chính mình với Đấng Christ bị đập, thì sự 

sống thần thượng như là nước sống sẽ tuôn chảy ra từ chúng ta—

Xuất. 17:6; Gi. 7:38. 

b. Nếu uống và tuôn chảy nước sự sống trong sự phục sinh, chúng ta sẽ 

là “suối nhỏ” (tượng trưng cho những người đắc thắng) mà Đấng 

Christ sẽ uống khi Ngài đi đầu chiến đấu trong ngày chiến trận—

Thi. 110:7. 

3. Trong Dân Số Ký 20:8, Đức Chúa Trời bảo Môi-se “cầm lấy cây gậy” và 

“nói với hòn đá…thì hòn đá sẽ chảy nước ra”: 

a. “Cầm lấy cây gậy” là đồng nhất với Christ trong sự chết của Ngài và 

áp dụng sự chết của Christ cho chính chúng ta và hoàn cảnh của 

chúng ta. 

b. “Nói với hòn đá” là nói trực tiếp với Christ là hòn đá bị đập, xin Ngài 

ban cho chúng ta Linh sự sống dựa trên sự kiện Linh đã được ban 

cho rồi—Gi. 4:10. 

B. Miền đất tốt lành, hình bóng về Đấng Christ bao hàm tất cả, là “một xứ có 

nhiều khe, suối và nước sâu”—Phục. 8:7: 

1. Đầu mạch nước là nguồn, suối là sự lưu xuất từ nguồn, và khe hay sông 

là dòng chảy. 

2. Nước trong miền đất tốt lành chảy ra “trong trũng và trên núi”—c. 7b: 

a. “Chảy ra trong trũng và trên núi” ngụ ý rằng Đấng Christ như nước 

sống tuôn chảy trong những hoàn cảnh khác nhau. 

b. Những trũng là những kinh nghiệm về thập tự giá, kinh nghiệm về 

sự chết của Đấng Christ, còn những núi là những kinh nghiệm về sự 

phục sinh của Đấng Christ—2 Cô. 1:9; 4:11, 14. 

C. Thi Thiên 72:8 bày tỏ rằng trong sự cai trị của Ngài, Đấng Christ “sẽ thống 

trị…từ Sông cho đến các đầu cùng trái đất”: 

1. Vương quốc của Chúa sẽ lan rộng đến các đầu cùng trái đất bởi sự tuôn 

chảy của Ngài như dòng sông; Ngài sẽ thống trị và sẽ tuôn chảy như 

dòng sông đến các đầu cùng trái đất; nơi nào có dòng chảy, nơi đó sẽ có 

quyền thống trị của Ngài—Khải. 11:15; G-ên. 3:18. 

2. Chúa Jesus sẽ khôi phục trái đất bởi con sông tuôn chảy từ Giê-ru-sa-

lem (Êxc. 47:1-12; G-ên. 3:18); con sông này sẽ chảy đến khắp trái đất 

theo bốn hướng, như trong Sáng Thế Ký 2:10-14. 

D. Ý định của Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài là làm nguồn mạch, nguồn nước 

sống để làm thỏa mãn những người được chọn của Ngài vì sự vui hưởng của 

họ—Giê. 2:13: 

1. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận Ngài là nguồn nước sống, nguồn 

duy nhất của nếp sống chúng ta—La. 11:36. 

2. Mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc làm nguồn nước sống là để sản 

sinh Hội thánh như là sự gia tăng của Ngài để trở nên sự đầy đủ của 

Ngài hầu biểu lộ Ngài; đây là khát vọng, niềm vui thỏa tốt lành của Đức 

Chúa Trời trong gia tể Ngài—1:5, 9, 22-23: 
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a. Đức Chúa Trời cần làm nguồn nước sống cho tuyển dân Ngài vì Ngài 

có một cuộc gia tể, và gia tể là để sản sinh một người tương ứng, một 

cô dâu cho chính Ngài—Gi. 3:29a; 4:14; Khải. 19:7-8. 

b. Việc chúng ta uống Đức Chúa Trời, là nguồn nước sống, là vì Hội 

thánh như là sự gia tăng của Ngài; việc uống của chúng ta là để sản 

sinh sự mở rộng, sự đầy đủ của Ngài để biểu lộ Ngài—Gi. 4:14; 3:29a, 

30a; 1 Cô. 12:12-13. 

c. Ngoài Đức Chúa Trời là nguồn nước sống, thì không điều gì có thể 

làm thỏa cơn khát của chúng ta và làm chúng ta thỏa mãn; ngoài 

việc Đức Chúa Trời được ban phát vào trong bản thể chúng ta thì 

không một điều gì có thể làm chúng ta trở thành sự gia tăng của 

Ngài để biểu lộ Ngài—Khải. 22:1, 17. 

E. Trong Ê-xê-chi-ên 47:1-12, chúng ta có khải tượng về nước tuôn chảy ra từ 

nhà: 

1. Nước ở đây tượng trưng cho Đức Chúa Trời Tam Nhất là nước sự sống 

tuôn chảy ra từ cõi đời đời để làm thỏa cơn khát của dân Ngài—Gi. 4:14; 

Khải. 22:1, 17. 

2. Nước càng sâu, chúng ta càng từ bỏ nỗ lực riêng, từ bỏ hướng đi riêng 

của mình và để cho dòng chảy cuốn chúng ta đi—  Êxê. 47:3-5. 

F. Phúc âm Giăng mô tả Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy—4:14: 

1. Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy trong Tính Tam Nhất Thần Thượng 

trong ba giai đoạn: Cha là nguồn, Con là dòng suối, và Linh là con sông. 

2. Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy này là “vào trong sự sống đời đời; 

vào trong nói về nơi đến là Giê-ru-sa-lem Mới như là toàn bộ sự sống đời 

đời—Khải. 22:1. 

3. Cha là nguồn, Con là dòng suối, và Linh là con sông tuôn chảy vào trong 

chúng ta và cùng với chúng ta vào trong Giê-ru-sa-lem Mới để là Giê-ru-

sa-lem Mới—21:10-11; 22:1: 

4. Cha là nguồn, Con là dòng suối, và Linh là con sông thảy đều lấy Giê-ru-

sa-lem Mới làm mục tiêu đời đời của Họ. 

G. Khải Thị 22:1 nói về “sông nước sự sống”: 

1. Con sông này, được hình bóng bởi những con sông trong Sáng Thế Ký 2: 

10-14, Thi Thiên 46:4a và Ê-xê-chi-ên 47:5-9, tượng trưng cho sự dư dật 

của sự sống trong sự tuôn chảy: 

a. Đó là một con sông, chảy đến khắp bốn hướng của Thành thánh, 

giống như một con sông trong Sáng Thế Ký 2:10-14 chia thành bốn 

ngả. 

b. Như được cho thấy trong Giăng 7:38, một con sông này với những sự 

phong phú của nó trở nên nhiều con sông trong kinh nghiệm của 

chúng ta về các phương diện khác nhau của Linh sự sống của Đức 

Chúa Trời—La. 8:2; 15:30; 1 Tê. 1:6; 2 Tê. 2:13; Ga. 5:22-23. 

c. Nước sự sống là một biểu tượng về Đức Chúa Trời trong Christ như 

là Linh đang tuôn chảy chính Ngài vào trong dân được chuộc của 

Ngài để làm sự sống và nguồn cung ứng sự sống của họ. 
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d. Nước này được hình bóng bởi nước chảy ra từ hòn đá bị nứt và được 

tượng trưng bởi nước chảy ra từ sườn bị đâm của Chúa—Xuất. 17:6; 

Gi. 19:34. 

e. Trong Khải Thị 22:1, nước sự sống trở nên một dòng sông từ ngai 

Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra để cung ứng và dầm thấm toàn 

thể Giê-ru-sa-lem Mới; do đó, Thành này được đầy dẫy sự sống thần 

thượng hầu có thể biểu lộ Đức Chúa Trời trong vinh hiển của sự sống 

Ngài—21:23. 

2. Sông nước sự sống từ “ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con” chảy ra—22:1: 

a. Trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời ngồi trên ngai là Đức Chúa Trời-

Chiên Con, tức Đức Chúa Trời cứu chuộc, từ ngai Ngài tuôn chảy 

sông nước sự sống để cung ứng và làm chúng ta thỏa mãn. 

b. Điều này mô tả thể nào Đức Chúa Trời Tam Nhất—Đức Chúa Trời, 

Chiên Con, và Linh, Đấng được biểu tượng bởi nước sự sống—ban 

phát chính Ngài vào trong dân được chuộc của Ngài dưới quyền làm 

đầu của Ngài (được hàm ý trong uy quyền của ngai) cho đến đời đời. 

 

 


