
NHỮNG NHÂN TỐ SỐNG CÒN VÌ SỰ KHÔI PHỤC NẾP SỐNG HỘI THÁNH 

 (Chúa Nhật—Tiết thứ Nhất buổi Sáng) 

Sứ điệp Bảy 

Nhân tố hòa lẫn vì thực tại của Thân thể Đấng Christ 

Đọc Kinh văn: La. 12:5; 1 Cô. 6:17; 12:24, 31b; 13:1-8a; 10:17; Lê. 2:4; Êph. 3:16-17a; 4:16 

I. Đỉnh cao nhất trong gia tể của Đức Chúa Trời là thực tại của Thân thể Đấng 

Christ; thực tại của Thân thể Đấng Christ thì tuyệt đối hữu cơ—La. 8:2, 6, 10-11; 

12:4-5: 

A. Chức vụ làm trọn của sứ đồ Phao-lô hoàn toàn chú trọng vào Thân thể Đấng Christ—cụ 

thể là sách La Mã, 1 Cô-rin-tô, Ê-phê-sô, và Cô-lô-se; Thân thể là vấn đề chung cuộc 

trong công tác liên tục của Đức Chúa Trời, nên Thân thể là đỉnh điểm trong toàn bộ 

khải thị của Đức Chúa Trời—La. 12:4-5; 1 Cô. 12:12-13, 18-22; Êph. 1:22-23; 2:16; 3:6; 

4:4, 12, 15-16; 5:23, 30; Côl. 1:18, 24; 2:19; 3:15. 

B. La Mã chương 12 nói về Thân thể từ góc độ liên hiệp hữu cơ; câu 5 chép: “Chúng ta dù 

nhiều nhưng vẫn là một Thân thể trong Christ”: 

1. Hai từ trong câu này ngụ ý đến mối liên hiệp hữu cơ là: trong Christ; “trong Christ” 

là vấn đề liên hiệp hữu cơ—đc. Gi. 3:16; La. 6:3-6; 11:17, 19; 16:7-10; 1 Cô. 1:30; 

2 Cô. 2:17; 5:17; 12:2; Ga. 3:27. 

2. Chúng ta là một Thân thể trong Christ, có mối liên hiệp hữu cơ với Ngài; mối liên 

hiệp này làm cho chúng ta trở nên một trong sự sống với Ngài và với tất cả các chi 

thể khác trong Thân thể Ngài; khi cứ ở trong mối liên hiệp hữu cơ này, chúng ta 

thật sự đang sống trong Thân thể Đấng Christ—La. 8:16; 1 Cô. 6:17; 2 Ti. 4:22; La. 

8:4-6. 

3. Tính thực tế của Thân thể Đấng Christ là chúng ta cứ ở trong mối liên hiệp hữu cơ 

với Christ; Giăng 15:1-11 khải thị rằng Christ là cây nho thật và chúng ta là các 

nhánh của Ngài; là các nhánh của Christ, chúng ta phải luôn ở trong Ngài, đơn giản 

có nghĩa là cứ ở trong mối liên hiệp hữu cơ của chúng ta với Christ—cc. 4-5; đc. 8:31; 

15:7. 

II. Sự khôi phục của Chúa là vì sự xây dựng Thân thể Đấng Christ; vì vậy, biết Thân 

thể là sự khôi phục đúng đắn của Chúa—1 Cô. 12:27; Êph. 4:16; Côl. 3:15: 

A. Hội thánh lấy Thân thể Đấng Christ làm nhân tố hữu cơ; không có Thân thể Đấng 

Christ, Hội thánh không có sự sống và chỉ là một tổ chức của con người—1 Cô. 1:2; 

12:12-13, 27. 

B. Thân thể là ý nghĩa nội tại của Hội thánh; không có Thân thể, Hội thánh vô nghĩa, 

không có ý nghĩa gì—La. 12:4-5; 16:1, 4, 16. 

C. Tình yêu che phủ và xây dựng, vì vậy tình yêu là phương cách vô cùng tuyệt diệu để 

chúng ta là bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì hầu xây dựng Thân thể Đấng Christ—

1 Cô. 8:1b; 12:31b; 13:1-8a, 13. 

D. Các trưởng lão nên chăn dắt nhau và yêu thương nhau để là kiểu mẫu về nếp sống 

Thân thể; các trưởng lão cần yêu thương nhau, vợ của các trưởng lão cần yêu thương 

nhau, và họ cần yêu thương con cái của nhau—Gi. 21:15-17; 1 Cô. 13:4-8a. 



E. Nếu muốn có thực tại của Thân thể Đấng Christ, chúng ta phải để cho Christ lập nhà 

Ngài trong lòng chúng ta; thực tại của Thân thể là kinh nghiệm bề trong về Đấng 

Christ nội cư—Êph. 3:16-17a; 4:16; Côl. 1:27; 3:4, 15. 

F. Chúa cấp bách cần thực tại của Thân thể Đấng Christ được biểu lộ tại các Hội thánh 

địa phương; nếu không có sự biểu lộ thực chất của Thân thể, Chúa Jesus sẽ không trở 

lại—Êph. 1:22-23; 4:16; 5:27, 30; Khải. 19:7. 

G. Chúa cần những người đắc thắng thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời để có Thân thể 

Đấng Christ và hủy diệt kẻ thù của Ngài; không có những người đắc thắng thì Thân 

thể Đấng Christ không thể được xây dựng; và nếu Thân thể Đấng Christ không được 

xây dựng, Đấng Christ sẽ không thể trở lại vì cô dâu của Ngài—Êph. 1:10; 3:10; Khải. 

12:11; 19:7-9. 

III. Sự khôi phục của Chúa là để xây dựng Si-ôn—những người đắc thắng là thực tại 

của Thân thể Đấng Christ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới; trong nếp sống Hội 

thánh, chúng ta phải nỗ lực để đạt đến Si-ôn ngày nay—Êph. 1:22-23; 4:16; 1 Cô. 

1:2; 12:27; Khải. 14:1; 21:2: 

A. Là điểm nổi bật và vẻ đẹp của thành thánh Giê-ru-sa-lem, Si-ôn hình bóng cho những 

người đắc thắng là đỉnh cao, là trung tâm, là phần nâng cao, là phần làm cho mạnh mẽ, 

là phần làm cho phong phú, là vẻ đẹp, và là thực tại của Hội thánh—Thi. 48:2, 11-12; 

50:2; 20:2; 53:6a; 87:2. 

B. Giê-ru-sa-lem hình bóng cho toàn thể Hội thánh, trong khi Si-ôn hình bóng cho những 

người đắc thắng của Hội thánh; mỗi lần Cựu Ước nói về mối quan hệ giữa Si-ôn và Giê-

ru-sa-lem, Cựu Ước cho chúng ta thấy rằng các đặc điểm, đời sống, phước hạnh và sự 

củng cố Giê-ru-sa-lem là đến từ Si-ôn—1 Vua. 8:1; Thi. 51:18; 102:21; 128:5; 135:21; Ês. 

41:27; G-ên 3:17. 

C. Giê-ru-sa-lem Mới là toàn bộ những người đắc thắng; dân sót trong những người tin 

Chúa, tức những người đắc thắng sớm, sẽ là cô dâu của Christ trong một nghìn năm 

(Khải. 19:7-9; 20:4-6); sau đó, họ sẽ kết hiệp với những người tin Chúa còn lại, tức 

những người đắc thắng muộn, để là vợ của Christ cho đến đời đời (21:2-3, 7): 

1. Những người đắc thắng sớm, là thực tại của Si-ôn bên trong Giê-ru-sa-lem, tức là 

thực tại của Thân thể Đấng Christ bên trong Hội thánh, có những thông lộ dẫn đến 

Si-ôn trong lòng họ; họ đi con đường Hội thánh ở bề trong bằng cách được hợp nhất 

vào trong Đức Chúa Trời là nơi cư ngụ của họ qua Đấng Christ chịu đóng đinh, 

được hình bóng bởi bàn thờ bằng đồng như là tổ để họ ẩn náu, và qua Đấng Christ 

phục sinh trong sự thăng thiên, được hình bóng bởi bàn thờ xông hương như là nhà 

để họ nghỉ ngơi—Thi. 48:2; 84:3-5; đc. Châm. 27:8. 

2. Đắc thắng có nghĩa là chúng ta yêu Chúa hơn chính mình, hơn sự sống hồn mình; 

người đắc thắng chỉ biết và yêu Đấng Christ vì thực tại của Thân thể Đấng Christ—

Phi. 3:10; 4:12; Khải. 2:4-5, 7; 12:11. 

3. Chúa đang chờ đợi một nhóm người đắc thắng sống ra thực tại của Thân thể Đấng 

Christ trong sự phục sinh để trở thành cô dâu của Đấng Christ hầu đem Ngài trở lại 

và đem đến thời đại vương quốc của Ngài; vì điều này, chúng ta cần cầu nguyện: 

“Chúa ơi, nguyện con nhận được sự thương xót và ân điển của Ngài để là một trong 

những người đắc thắng của Ngài.” 



IV. Đức Chúa Trời đã hòa lẫn Thân thể lại (1 Cô. 12:24); được hòa lẫn có nghĩa là 

“được điều chỉnh”, “được làm cho hài hòa”, “được tôi luyện”, và “được hòa 

quyện”, ngụ ý mất đi sự khác biệt: 

A. Để được hòa lẫn vì thực tại của Thân thể Đấng Christ, chúng ta phải trải qua thập tự 

giá và sống bởi Linh để ban phát Christ cho người khác vì sự xây dựng Thân thể Đấng 

Christ. 

B. Hòa lẫn có nghĩa là chúng ta nên luôn dừng lại để tương giao với người khác; chúng ta 

không nên làm bất cứ điều gì mà không tương giao với các thánh đồ đang phối hợp với 

chúng ta, vì sự tương giao điều chỉnh chúng ta, làm chúng ta hài hòa, tôi luyện chúng 

ta và hòa quyện chúng ta—đc. Êxc. 1:12 và chú thích 1.  

C. Một nhóm các anh em trách nhiệm có thể nhóm với nhau thường xuyên mà không được 

hòa lẫn; được hòa lẫn có nghĩa là chúng ta được người khác chạm đến và chúng ta 

chạm đến người khác bằng cách trải qua thập tự giá, làm việc bởi Linh, và làm mọi 

điều để ban phát Christ vì cớ Thân thể của Ngài. 

D. Một sự hòa lẫn như vậy không mang tính xã hội nhưng là sự hòa lẫn của chính Christ 

mà các cá thể, các Hội thánh khu vực, các đồng công và các trưởng lão vui hưởng, kinh 

nghiệm và dự phần—đc. 1 Cô. 1:9. 

E. Chúng ta cần đi theo dấu chân của vị sứ đồ để đem tất cả các thánh đồ vào nếp sống 

hòa lẫn của toàn Thân thể Đấng Christ; vị sứ đồ đã đem chúng ta vào nếp sống hòa lẫn 

của toàn Thân thể Đấng Christ bằng những lời tiến cử và chào thăm hầu Đức Chúa 

Trời của sự bình an nghiền nát Sa-tan dưới chân chúng ta, và chúng ta có thể vui 

hưởng ân điển phong phú của Christ—La. 16:1-16, 21-23, 20:  

1. Mục đích của sự hòa lẫn là dẫn tất cả chúng ta vào thực tại của Thân thể Đấng 

Christ; chúng ta cần ở trong các Hội thánh địa phương là tiến trình để được đem 

vào thực tại của Thân thể Đấng Christ là mục tiêu. 

2. Đỉnh cao nhất trong sự khôi phục của Chúa, điều có thể thật sự thực hiện gia tể của 

Đức Chúa Trời cách thực tiễn và thực tế, là Đức Chúa Trời sản sinh một Thân thể 

hữu cơ để là cơ cấu hữu cơ của Ngài, chứ không phải nhiều Hội thánh địa phương 

theo cách vật lí. 

3. Tư tưởng của Phao-lô về Hội thánh là một ổ bánh (1 Cô. 10:17) không phải là phát 

minh của riêng ông; thật ra, tư tưởng đó được lấy từ của lễ bột mịn trong Cựu Ước 

(Lê. 2:4); mỗi phần bột của của lễ bột mịn đều được hòa quyện với dầu—đó là sự hòa 

lẫn. 

4. Hầu như không ai nói về việc hòa lẫn vì điều này không chỉ rất cao sâu mà còn rất 

huyền nhiệm; đây không phải là vấn đề vật lí; ý nghĩa sự hòa lẫn của chúng ta là 

thực tại của Thân thể Đấng Christ. 

5. Hòa lẫn là để xây dựng Thân thể hoàn vũ của Đấng Christ (Êph. 1:23) hầu tổng kết 

Giê-ru-sa-lem Mới (Khải. 21:2) là mục tiêu cuối cùng trong gia tể của Đức Chúa 

Trời theo niềm vui thích tốt lành của Ngài (Êph. 3:8-10; 1:9-10). 

V. Khao khát của lòng Đức Chúa Trời là thực tại ở trong Jesus, tức nếp sống Thần–

nhân của Jesus như được ghi lại trong bốn sách Phúc âm, sẽ được sao chép trong 

nhiều chi thể của Thân thể Đấng Christ bởi Linh thực tại để trở thành thực tại 

của Thân thể Đấng Christ, đỉnh cao nhất trong gia tể của Đức Chúa Trời—Êph. 

4:20-24, 3-4: 



A. Thực tại của Thân thể Đấng Christ là Linh thực tại, Đấng là Linh của Jesus, được hòa 

quyện với linh chúng ta; Linh của Jesus bao gồm thực tại trong Jesus, tức nếp sống 

Thần–nhân của Jesus—Gi. 16:13; Công. 16:7; La. 8:16; 1 Cô. 6:17; Phil. 1:19-21a. 

B. Khi sống trong linh hòa quyện, chúng ta đang học Christ theo thực tại ở trong Jesus 

bởi Linh thực tại theo kiểu mẫu của Ngài trong bốn sách Phúc âm hầu cho tiểu sử của 

Ngài trở thành lịch sử của chúng ta; nếp sống của Thân thể Đấng Christ là người mới 

nên giống hệt nếp sống của Jesus được khải thị trong bốn sách Phúc âm—Êph. 1:17; 

2:22; 3:5, 16; 4:23; 5:18; 6:18; Ga. 6:17-18; La. 1:1, 9; Phil. 2:5. 

C. Thực tại của Thân thể Đấng Christ là nếp sống tập thể bởi những Thần–nhân được 

hoàn hảo, đó là những con người đích thực nhưng không sống bởi sự sống của họ mà 

bởi sự sống của Đức Chúa Trời đã-trải-qua-tiến-trình, mà các thuộc tính của Ngài được 

biểu lộ qua các mĩ đức của họ—4:5-9. 

D. Thực tại của Thân thể Đấng Christ là nếp sống hòa quyện trong mối liên hiệp đời đời 

của các Thần–nhân ba phần được tái sinh, biến đổi và vinh hóa với Đức Chúa Trời Tam 

Nhất trong sự phục sinh của Đấng Christ—Lê. 2:4-5; Thi. 92:10; 1 Cô. 12:12; 10:17: 

1. Chúng ta dùng từ đang hòa quyện vì nếp sống này vẫn đang tiếp diễn. 

2. Một nếp sống hòa quyện như vậy là ở trong sự phục sinh của Christ, và thực tại của 

sự phục sinh này là Linh; sự phục sinh này truyền phát Đức Chúa Trời được tổng 

kết và phóng thích sự sống đắc thắng sự chết vào trong tín đồ. 

E. Nếp sống tập thể và hòa quyện này bởi các Thần–nhân được hoàn hảo sẽ tổng kết 

chung cuộc trong Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới và đất mới là sự gia tăng và sự biểu 

lộ của Đức Chúa Trời cho đến đời đời—Khải. 21:2-3, 9b-11, 22. 
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