
NHỮNG NHÂN TỐ SỐNG CÒN VÌ SỰ KHÔI PHỤC NẾP SỐNG HỘI THÁNH 

 (Chúa Nhật—Tiết thứ Nhì buổi Sáng) 

Sứ điệp Tám 

Nhân tố sống đời sống đắc thắng trong Hội thánh khôi phục 

 để tổng kết gia tể thần thượng và trở nên Giê-ru-sa-lem Mới 

Đọc Kinh văn: Khải. 3:7-8, 11-12, 21; 19:7; 21:2, 9-11 

I. Những người đắc thắng được sản sinh bởi Đấng Christ đắc thắng là Linh 

tăng cường gấp bảy, và họ được trao gánh nặng xây dựng Thân thể Đấng 

Christ, tức là chuẩn bị cô dâu cho Đấng Christ—Êph. 4:16; Khải. 5:6; 19:7-

9: 

A. Những người đắc thắng là vì sự xây dựng Thân thể Đấng Christ để tổng kết 

Giê-ru-sa-lem Mới—Êph. 4:12, 16; Khải. 2:7b; 3:12, 21: 

1. Không có những người đắc thắng, Thân thể Đấng Christ không thể được 

xây dựng, và nếu Thân thể Đấng Christ không được xây dựng thì Đấng 

Christ không thể trở lại vì cô dâu của Ngài—19:7-9. 

2. Những người đắc thắng, được sản sinh bởi Đấng Christ là Linh ban-sự-

sống, tăng cường gấp bảy, đang xây dựng Thân thể trong thời đại này để 

tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới trong giai đoạn khởi đầu trong thời đại vương 

quốc và để tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới cách trọn vẹn trong trời mới và đất 

mới—1:4; 2:7; 4:5; 5:6; 3:12; 21:2. 

B. Những lời hứa của Chúa cuối mỗi thư tín trong bảy thư tín ở Khải Thị chương 

2 và 3 vừa chỉ về sự vui hưởng hiện tại của những người đắc thắng vừa chỉ về 

phần thưởng sẽ được ban cho họ trong vương quốc thiên hi niên sắp đến—2:7b, 

11b, 17b, 26-28; 3:5, 12, 21: 

1. Để vào sự vui mừng của Chúa và nhận Chúa là phần thưởng quá đỗi lớn 

lao trong thời đại kế tiếp, chúng ta cần đạt được Ngài và trung tín vui 

hưởng Ngài ngày nay trong thời đại này—Mat. 25:21b, 23b; Phil. 3:8-9; 

Sáng. 15:1. 

2. Nếu ngày nay không trung tín vui hưởng và kinh nghiệm Christ là thực tại 

của những lời hứa của Ngài, chúng ta sẽ không tham dự vào sự ứng 

nghiệm của những lời hứa ấy trong thời đại vương quốc; nguyên tắc là: 

điều chúng ta là sẽ trở thành phần thưởng của chúng ta—1 Cô. 9:24-27. 

II. Là một dấu hiệu, Hội thánh tại Phi-la-đen-phi là hình ảnh báo trước của 

Hội thánh khôi phục—Khải. 3:7: 

A. Hội thánh tại Phi-la-đen-phi là lời tiên tri mô tả Hội thánh của tình yêu anh 

em, tức là nếp sống Hội thánh đúng đắn—c. 7. 

B. Điểm nổi bật của Hội thánh tại Phi-la-đen-phi là Hội thánh ấy giữ lời Chúa—

cc. 7-8. 

C. Trong Khải Thị 3:8, Chúa nói rằng Hội thánh tại Phi-la-đen-phi đã không chối 

danh Ngài; lời Chúa là sự biểu lộ của Ngài, và danh Chúa là chính Chúa—Côl. 

3:16-17; Mat. 18:20. 



D. Việc xoay khỏi mọi tà giáo và truyền thống để đến với lời thuần khiết và tôn 

cao danh Chúa bằng cách từ bỏ mọi danh khác là chứng cớ cảm động nhất 

trong Hội thánh khôi phục—Khải. 3:8. 

E. Đối với Hội thánh khôi phục, Chúa là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, chìa khóa 

vương quốc, với uy quyền mở và đóng—c. 7; Ês. 22:22: 

1. Đây là chìa khóa để mở báu vật trong nhà Đức Chúa Trời, điều được hình 

bóng bởi nhà của Đa-vít vì sự xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời—

39:2; 2 Sa. 7:16. 

2. Chìa khóa của Đa-vít là để gìn giữ mọi báu vật trong nhà Đức Chúa Trời, 

tức mọi điều phong phú của Christ để chúng ta vui hưởng—Êph. 3:8. 

3. Chìa khóa của Đa-vít mở toàn bộ vũ trụ ra cho Đức Chúa Trời—Ês. 22:22; 

Khải. 3:7: 

a. Đa-vít đại diện cho Đức Chúa Trời trong việc thiết lập vương quốc của 

Đức Chúa Trời trên đất và có chìa khóa về quyền thống trị của Đức 

Chúa Trời—Ês. 22:22. 

b. Là Đa-vít thật, Đa-vít lớn hơn, Christ đã xây dựng nhà của Đức Chúa 

Trời, tức đền thờ thật, và Ngài đã lập nên vương quốc của Đức Chúa 

Trời, tức quyền thống trị mà trong đó Ngài vận hành uy quyền trọn vẹn 

để đại diện cho Đức Chúa Trời; do đó, Ngài nắm giữ chìa khóa của Đa-

vít—Mat. 1:1; 12:3-8; 16:18-19.  

c. Sự kiện Đấng Christ có chìa khóa của Đa-vít cho thấy rằng Ngài là 

trung tâm của gia tể Đức Chúa Trời; Ngài là Đấng biểu lộ Đức Chúa 

Trời và đại diện Đức Chúa Trời, Đấng nắm giữ chìa khóa để mở mọi 

điều trong quyền thống trị của Đức Chúa Trời—Côl. 1:15-18. 

III. Chúa Jesus sẽ làm cho người đắc thắng trong Hội thánh khôi phục trở 

nên cột trụ được xây dựng thành đền thờ của Đức Chúa Trời—Khải. 3:11-

12a: 

A. Chúa làm cho chúng ta trở nên cột trụ bằng cách biến đổi chúng ta, tức là bằng 

cách lấy đi yếu tố thiên nhiên của chúng ta và thay thế bằng thể yếu thần 

thượng của Ngài—La. 12:2; 2 Cô. 3:18: 

1. Nghĩa của từ làm cho trong Khải Thị 3:12 là cấu tạo chúng ta thành một 

điều gì đó, kết cấu chúng ta theo cách sáng tạo. 

2. Trong nếp sống Hội thánh ngày nay, Chúa đang đem chính Ngài vào trong 

chúng ta và làm cho chúng ta, cấu tạo chúng ta, thành các cột trụ trong đền 

thờ của Đức Chúa Trời. 

B. Trong Khải Thị 21:22, chúng ta thấy rằng trong Giê-ru-sa-lem Mới, chính Đức 

Chúa Trời Tam Nhất sẽ là đền thờ: 

1. Những người đắc thắng là cột trụ trong đền thờ nghĩa là họ sẽ là các cột trụ 

trong Đức Chúa Trời Tam Nhất—3:12a. 

2. Điều này có liên quan đến việc được hòa quyện với Đức Chúa Trời Tam 

Nhất và được cấu tạo Ngài—Êph. 3:16-17a. 

C. Thậm chí trong nếp sống Hội thánh ngày nay, các thánh đồ đắc thắng cũng là 

các cột trụ trong Đức Chúa Trời Tam Nhất—Khải. 3:12a; Ga. 2:9: 



1. Đôi khi, các thánh đồ này ý thức rằng Hội thánh thật ra không là gì khác 

hơn Đức Chúa Trời Tam Nhất, như được hàm ý bởi các giá đèn bằng vàng 

là biểu tượng của Hội thánh—Khải. 1:12, 20. 

2. Các cột trụ trong Hội thánh ngày nay là các cột trụ trong Đức Chúa Trời 

Tam Nhất; trong thời đại sắp đến, những tín đồ đắc thắng này sẽ là những 

cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời—

3:12a; 21:22. 

3. Từ điều này, chúng ta thấy rằng việc được làm cho trở nên cột trụ có liên 

quan đến việc Đức Chúa Trời Tam Nhất được hòa quyện với và được cấu 

tạo vào trong các tín đồ trung tín—2 Cô. 13:14. 

D. Đắc thắng trong Hội thánh tại Phi-la-đen-phi là giữ điều chúng ta đã nhận 

được trong sự khôi phục của Chúa cho đến cuối cùng; nếu chúng ta làm như 

vậy, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa 

Trời—Khải. 3:11-12a. 

IV. Người đắc thắng trong Hội thánh khôi phục được cấu tạo Đức Chúa Trời 

Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình và được tổng kết, và trở thành Giê-ru-sa-

lem Mới, tức “cô dâu, vợ của Chiên con”—c. 12b, 21:2, 9-11: 

A. Khải tượng chi phối của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời Tam Nhất đem chính 

Ngài vào trong dân được chọn và được chuộc của Ngài để dầm thấm toàn bản 

thể họ bằng Đấng Tam Nhất Thần thượng hầu sản sinh và xây dựng Hội 

thánh là Thân thể Đấng Christ, tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới—Êph. 4:4-6; 

Khải. 21:2, 9-10. 

B. Giê-ru-sa-lem Mới là một kết cấu gồm có thần tính và nhân tính được hòa 

quyện, hòa lẫn và xây dựng với nhau thành một thực thể; mọi thành phần đều 

có cùng một sự sống, bản chất và cấu tạo, vì vậy là một người tập thể—Gi. 

14:20, 23; Khải. 21:2-3, 9-23: 

1. Giê-ru-sa-lem Mới là sự tổng kết khải tượng trung tâm về gia tể của Đức 

Chúa Trời và về đỉnh cao của khải thị thần thượng—cc. 2, 9-11. 

2. Giê-ru-sa-lem Mới là một kết cấu gồm dân được chọn, được chuộc, được tái 

sinh, được thánh hóa, được đổi mới, được biến đổi, được đồng hóa và được 

vinh hóa của Đức Chúa Trời, tức những người đã được thần hóa—Gi. 3:6; 

Hê. 2:11; La. 12:2; 8:29-30: 

a. Được thần hóa nghĩa là chúng ta đang được cấu tạo Đức Chúa Trời 

Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình và được tổng kết hầu có thể được làm 

cho trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất để là sự biểu lộ 

tập thể của Ngài cho đến đời đời—Khải. 21:11. 

b. Sự thần hóa tín đồ là một tiến trình sẽ được tổng kết trong Giê-ru-sa-

lem Mới; đây là lẽ thật cao nhất và là phúc âm cao nhất—La. 1:1, 3-4; 

5:10; Khải. 21:2; 3:12. 

C.  “Ta cũng sẽ viết trên người [người đắc thắng] danh của Đức Chúa Trời Ta và 

danh của thành Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem Mới từ trời ở nơi Đức 

Chúa Trời mà xuống, cùng danh mới của Ta”—c. 12b: 



1. Sự kiện danh của Đức Chúa Trời, danh của Giê-ru-sa-lem Mới và danh mới 

của Chúa được viết trên người đắc thắng hàm ý rằng người đắc thắng được 

sở hữu bởi Đức Chúa Trời, bởi Giê-ru-sa-lem Mới, và bởi Chúa; Đức Chúa 

Trời, thành của Ngài (Giê-ru-sa-lem Mới), và Chúa đều thuộc về người ấy; 

và người ấy là một với Đức Chúa Trời, với Giê-ru-sa-lem Mới, và với Chúa. 

2. Danh của Đức Chúa Trời chỉ về chính Đức Chúa Trời, danh của Giê-ru-sa-

lem Mới chỉ về chính thành ấy, và danh của Chúa chỉ về chính Chúa—c. 

12b. 

3. Việc danh của Đức Chúa Trời, danh của Giê-ru-sa-lem Mới, và danh của 

Chúa được viết trên người đắc thắng hàm ý rằng những gì Đức Chúa Trời 

là, bản chất của Giê-ru-sa-lem Mới, và thân vị của Chúa đều được đem vào 

trong người đắc thắng—Gi. 14:19-20, 23; Êph. 3:16-17. 

4. Việc nhắc đến Giê-ru-sa-lem Mới là giải thưởng cho người đắc thắng hàm ý 

rằng lời hứa này sẽ được làm trọn trong vương quốc thiên hi niên; Giê-ru-

sa-lem Mới trong thiên hi niên sẽ là giải thưởng chỉ dành cho những người 

đắc thắng—Khải. 3:12b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Living Stream Ministry 


