
Bài Mười 

Ru-tơ lựa chọn mục tiêu cho mình, vận dụng quyền của mình, 

tìm kiếm sự yên nghỉ của mình  

và nhận lãnh phần thưởng vì gia tể của Đức Chúa Trời 

Đọc Kinh văn: Ru. 1–4 

I. Các Quan Xét là sách về lịch sử thảm hại của Israel, tối tăm và gian ác, hôi 

thối; là phần phụ lục cho sách Các Quan Xét, sách Ru-tơ là kí thuật về câu 

chuyện tuyệt vời của một cặp vợ chồng, trong sáng và thơm ngát; nhân vật 

chính trong câu chuyện này, Ru-tơ, giống như hoa huệ mọc lên từ những 

bụi gai và như vì sao sáng trong đêm tối—Ru. 1–4. 

II. Ru-tơ chương 1 nói về việc Ê-li-mê-léc đi lệch khỏi sự yên nghỉ trong gia tể 

của Đức Chúa Trời (cc. 1-2), Na-ô-mi trở về sự yên nghỉ trong gia tể của Đức 

Chúa Trời (cc. 3-7, 19-22), và Ru-tơ lựa chọn mục tiêu cho mình (cc. 8-18): 

A. Ru-tơ là sách về sự yên nghỉ; sự yên nghỉ Sa-bát là Christ làm sự yên nghỉ của 

chúng ta, được hình bóng bởi miền đất tốt tươi Ca-na-an—Phục. 12:9; Hê. 4:8-9: 

1. Đức Chúa Trời nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy vì Ngài đã đạt được điều Ngài 

khao khát; khao khát của lòng Đức Chúa Trời là có con người trên đất biểu lộ 

Ngài trong hình ảnh của Ngài và đại diện Ngài với quyền thống trị của Ngài—

Sáng. 1:26-28; La. 8:28-29; 2 Cô. 3:18; La. 5:17, 21; Khải. 5:9-10; 22:5. 

2. Trong Cựu Ước, miền đất tốt tươi là sự yên nghỉ vì đền thờ có thể được xây 

dựng ở đó; đền thờ là sự tổng kết chung cuộc của việc con dân Israel bước vào 

miền đất tốt tươi; với đền thờ, Đức Chúa Trời có thể có sự biểu lộ và đại diện 

của Ngài cho vương quốc, chính quyền và sự quản trị của Ngài—1 Vua. 8:1-11. 

3. Christ là sự yên nghỉ cho thánh đồ trong ba giai đoạn: 

a. Trong thời đại Hội thánh, Đấng Christ thuộc trời, Đấng biểu lộ, đại diện 

và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, Đấng yên nghỉ khỏi công việc và ngồi bên 

phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, là sự yên nghỉ cho chúng ta trong 

linh; là sự yên nghỉ của chúng ta, Ngài là sự hòa bình hoàn hảo và sự thỏa 

mãn trọn vẹn—Mat. 11:28-29. 

b. Trong vương quốc thiên hi niên, sau khi Sa-tan bị loại khỏi đất (Khải. 

20:1-3), Đức Chúa Trời sẽ được biểu lộ, đại diện và thỏa mãn bởi Christ và 

các thánh đồ đắc thắng; khi đó, Christ cùng với vương quốc sẽ là sự yên 

nghỉ đầy đủ cho các thánh đồ đắc thắng, những người sẽ đồng làm vua với 

Ngài (cc. 4, 6), chia sẻ và vui hưởng sự yên nghỉ của Ngài. 

c. Trong trời mới và đất mới, sau khi mọi kẻ thù, bao gồm sự chết, kẻ thù 

cuối cùng, bị làm cho quy phục Ngài (1 Cô. 15:24-27), thì Christ, Đấng 

chinh phục tất cả, sẽ là sự yên nghỉ đầy đủ cho tất cả những người được 

chuộc của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. 

B. Ê-li-mê-léc rời bỏ miền đất tốt tươi có nghĩa là ông đi lệch khỏi sự yên nghỉ trong 

gia tể của Đức Chúa Trời, do vậy, tự cắt mình khỏi gia tể của Đức Chúa Trời; ông 

đi lệch từ Bết-lê-hem, nơi sinh ra của Đấng Christ sắp đến (Mi. 5:1; Lu. 2:4-7) tại 

Giu-đa, phần tốt nhất của miền đất tốt tươi (Sáng. 49:8-10; Xuất. 3:8b; Phục. 8:7-

10) đến Mô-áp, quốc gia thờ hình tượng (Quan. 10:16). 

C. Na-ô-mi trở về Đất Thánh là trở về sự yên nghỉ trong gia tể của Đức Chúa Trời, 

từ Mô-áp, quốc gia thờ hình tượng, trở về Giu-đa, miền đất Em-ma-nu-ên (Ês. 



8:8), đến Bết-lê-hem, nơi sinh ra của Đấng Christ (Ru. 1:19a, 22b); bà trở về cùng 

với Ru-tơ, con dâu của bà, được Đức Chúa Trời ban cho bà để hoàn thành gia tể 

của Ngài liên quan đến Đấng Christ (c. 22a). 

D. Ru-tơ lựa chọn mục tiêu tham dự với tuyển dân của Đức Chúa Trời trong việc vui 

hưởng Christ, và bà đã trở nên tổ mẫu quan trọng của Christ, người giúp cho việc 

sinh Christ vào trong nhân loại; như vậy là bà đã chọn Đức Chúa Trời và vương 

quốc của Ngài để thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời liên quan đến Christ—Mat. 

1:5-6. 

III. Ru-tơ chương 2 nói về Ru-tơ, một người xoay khỏi xuất thân ngoại giáo trở 

về với Đức Chúa Trời, vận dụng quyền của mình để dự phần vào sản phẩm 

phong phú là cơ nghiệp của tuyển dân Đức Chúa Trời: 

A. Theo địa vị tam diện của bà là kiều dân, người nghèo và góa phụ, Ru-tơ đã vận 

dụng quyền của bà để mót lúa trong mùa gặt; việc bà mót lúa không phải là ăn 

xin, mà là quyền của bà. 

B. Quy định của Đức Chúa Trời về việc thu hoạch mùa màng là để Đức Giê-hô-va 

ban phước cho con dân Israel nếu họ để lại các góc ruộng và lúa mót cho người 

nghèo, người kiều cư, trẻ mồ côi và góa phụ—Lê. 23:22; 19:9-10; Phục. 24:19. 

C. Bô-ô đã vâng theo quy định này, bởi đó làm chứng rằng ông có đức tin lớn nơi Đức 

Giê-hô-va; dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, quy định này dường như đã được 

viết cho một người, đó là Ru-tơ. 

D. Giống như Ru-tơ có quyền vui hưởng sản phẩm của miền đất tốt tươi sau khi vào 

miền đất, chúng ta cũng có quyền vui hưởng Christ là miền đất tốt tươi của 

chúng ta sau khi tin vào Ngài; việc Ru-tơ vận dụng quyền của mình để đạt được 

và sở hữu sản phẩm của miền đất tốt tươi cho thấy rằng sau khi tin vào Christ và 

được kết liệp hữu cơ với Ngài trong linh “kết hiệp” của mình (La. 8:16; 1 Cô. 6:17), 

chúng ta phải bắt đầu theo đuổi Christ để đạt được, sở hữu, kinh nghiệm và vui 

hưởng Ngài (Phil. 3:7-16). 

E. Sách Ru-tơ mô tả phương cách, vị trí, phẩm chất, và quyền của tội nhân được dự 

phần Christ và vui hưởng Christ; theo quy định của Đức Chúa Trời, chúng ta, 

những người tin vào Christ, đã được làm cho đủ phẩm chất và có vị trí để công bố 

quyền vui hưởng Christ (Côl. 1:12; Khải. 2:7; 22:14). 

F. Là một câu chuyện, sách Ru-tơ thật đáng yêu, cảm động, thuyết phục và chinh 

phục; trong câu chuyện thơm ngát trong chương 2, có 4 hình bóng được ngụ ý: 

1. Bô-ô, giàu có tài sản (c. 1), hình bóng cho Christ, Đấng giàu ân điển thần 

thượng (2 Cô. 12:7-9). 

2. Đồng ruộng của miền đất tốt tươi được Đức Chúa Trời hứa (Ru. 2:2-3) hình 

bóng cho Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, Đấng là nguồn của mọi sản phẩm thuộc 

linh và thần thượng để cung ứng sự sống cho tuyển dân của Đức Chúa Trời 

(Phil. 1:19-21a). 

3. Lúa mạch và lúa mì (Ru. 2:23) hình bóng cho Đấng Christ là vật liệu làm thức 

ăn cho cả Đức Chúa Trời lẫn dân Ngài (Lê. 2; Gi. 6:9, 33, 35). 

4. Ru-tơ, một người nữ Mô-áp, một tội nhân ngoại giáo, xa lạ với lời hứa của Đức 

Chúa Trời (Phục. 23:3; đc. Êph. 2:12), được quyền dự phần mót lúa trong vụ 

mùa của tuyển dân Đức Chúa Trời, bà hình bóng cho “những con chó” dân 

ngoại được đặc ân hưởng Christ là bánh vụn dưới bàn trong phần hưởng của 

con cái là tuyển dân Đức Chúa Trời (Mat. 15:21-28 và chú thích 1 của c. 27). 



IV. Ru-tơ chương 3 nói về việc Ru-tơ tìm kiếm sự yên nghỉ: 

A.  “Na-ô-mi, mẹ chồng của Ru-tơ, nói với nàng rằng: ‘Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho 

con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh’”—c. 1: 

1. Na-ô-mi nhận thức rằng người đúng đắn làm chồng của Ru-tơ là Bô-ô; vì vậy, 

Na-ô-mi thực hiện vai trò là “người trung gian” để thúc đẩy Ru-tơ kết hôn. 

2. Những chấp sự đích thực của Tân Ước giống như Na-ô-mi trong việc khuấy 

động tín đồ trong Christ yêu Ngài là Chàng rể hầu nhận Ngài làm Chồng—

2 Cô. 11:2; Khải. 19:7; 21:9-10. 

3. Cách duy nhất để chúng ta có sự yên nghỉ là nhận Christ làm Chồng mình; 

chúng ta phải biết Ngài là Chồng và nhận Ngài là Chồng của mình, sống trong 

sự tiếp xúc gần gũi nhất và thân mật nhất với Ngài—1 Cô. 2:9; đc. 16:22. 

4. Nếu chúng ta kết hôn với Christ, nhận Ngài làm Chồng, đời sống của chúng ta 

sẽ được thay đổi; chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta phải có tính chung thủy 

của người vợ, và chúng ta sẽ học cách vui hưởng Christ là sự sống và thân vị 

của mình, bước đi và cư xử trong sự hiệp một với Ngài—2 Cô. 2:10. 

B. Sau khi đến miền đất tốt tươi và vận dụng quyền của mình để vui hưởng sản 

phẩm phong phú ở đó, Ru-tơ vẫn cần có một ngôi nhà để có thể yên nghỉ; loại yên 

nghỉ này chỉ có thể đến qua hôn nhân: 

1. Dù đã được cứu và yêu Chúa nhưng để có nhà để yên nghỉ, chúng ta phải kết 

hôn với Chúa Jesus, nhận Ngài làm Chồng mình, và cùng sống với Ngài trong 

Hội thánh là nhà của chúng ta—La. 7:4; 2 Cô. 11:2; Êph. 5:25-27. 

2. Việc Christ là Chồng và Hội thánh là nhà là một đơn vị trọn vẹn để chúng ta 

có sự yên nghỉ đúng đắn và thỏa đáng (c. 32). 

C. Khi được suy xét trong ánh sáng của Ma-thi-ơ 1:5-6 và 16, việc Ru-tơ tìm kiếm sự 

yên nghỉ cho mình thực ra là để tiếp nối gia phả hầu đem Đấng Christ đến. 

D. Bô-ô nói với Ru-tơ: “Ta là bà con, song có một người khác lại là bà con gần hơn 

ta”—Ru. 3:12: 

1. Trong câu này, người bà con đầu tiên của chồng Ru-tơ, tức người bà con gần 

nhất của Ru-tơ, hình bóng cho con người thiên nhiên của chúng ta, người 

không thể và sẽ không cứu chuộc chúng ta khỏi nợ nần (tội) của người cũ (4:1-

6). 

2. Bô-ô, người bà con thứ hai của chồng Ru-tơ, hình bóng cho Christ, Đấng dự 

phần thịt và huyết (Hê. 2:14) để làm Người bà con và Người có thể cứu chuộc 

chúng ta khỏi tội, khôi phục quyền bị mất của con người thiên nhiên trong cõi 

thọ tạo của Đức Chúa Trời, làm Chồng mới của chúng ta trong mối liên hiệp 

hữu cơ thần thượng của Ngài với chúng ta, và nhận chúng ta làm người tương 

xứng của Ngài vì sự gia tăng của Ngài (Ru. 4:7-13). 

V. Ru-tơ chương 4 nói về việc Ru-tơ nhận phần thưởng vì gia tể của Đức Chúa 

Trời: 

A. Là một phần trong phần thưởng của bà vì gia tể của Đức Chúa Trời, Ru-tơ lấy 

được một người chồng cứu chuộc, hình bóng cho Christ là Chồng cứu chuộc của 

tín đồ; bây giờ là tín đồ trong Christ, chúng ta có Chồng là Đấng cứu chuộc hằng 

ngày, hiện tại và đời đời, giải cứu chúng ta, cứu rỗi chúng ta, giải thoát chúng ta 

khỏi mọi rắc rối. 



B. Ngoài việc lấy được một người chồng cứu chuộc, Ru-tơ còn được chuộc khỏi nợ 

nần của người chồng quá cố (cc. 1-9); điều này hình bóng cho việc tín đồ được 

chuộc khỏi tội của con người cũ: 

1. Theo La Mã 6:6 và 7:2-4, người chồng quá cố, người chồng cũ của chúng ta, là 

con người cũ của chúng ta; Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta để làm vợ Ngài, 

nhưng chúng ta phản nghịch Ngài; chúng ta từ bỏ Ngài và chiếm vị trí làm 

chồng cho chính mình. 

2. Người chồng tội lỗi của chúng ta chất trên chúng ta nhiều nợ nần, nhưng vào 

ngày kết hôn với Đấng Christ, chúng ta tiếp nhận một người Chồng là Đấng 

cứu chuộc toàn năng, quyền năng vô hạn; tất cả chúng ta đều cần Christ là 

người Chồng như vậy, và chúng ta nên đến với Ngài thường xuyên và đơn sơ 

nói: “Chúa Jesus ơi, con cần Ngài.” 

C. Một phương diện khác trong phần thưởng của Ru-tơ là bà đã trở thành một tổ 

mẫu quan trọng trong gia phả để sinh ra hoàng gia Đa-vít hầu sản sinh Đấng 

Christ (Ru. 4:13b-22; Mat. 1:5-16); điều này hàm ý rằng bà được phần lợi bao-

hàm-tất-cả và mở-rộng-hoàn-toàn với vị trí và khả năng đem Đấng Christ vào 

trong nhân loại; vì thế, bà là một mắc xích lớn trong sợi dây đem Đấng Christ đến 

mọi góc đất. 

D. Ru-tơ không chỉ trở thành một tổ mẫu quan trọng trong gia phả để sản sinh Đấng 

Christ mà bà còn tiếp nối đường hướng nhân tính Thần tạo cho sự nhục hóa của 

Đấng Christ; sự nhục hóa của Đấng Christ là vấn đề Ngài được đem ra khỏi cõi 

đời đời để bước vào cõi thời gian, với thần tính của Ngài được đem vào trong 

nhân tính: 

1. Mỗi ngày của đời sống Cơ Đốc của chúng ta nên tiếp nối sự nhục hóa của Đấng 

Christ, với Christ được đem ra để được sinh vào người khác qua việc chúng ta 

cung ứng Christ là Linh vào trong họ—2 Cô. 3:6. 

2. Để điều này xảy ra, tất cả chúng ta cần nói cho Christ, nói ra Christ, và nói 

Christ vào trong người khác; cung ứng Christ theo cách này chắc chắn sẽ thay 

đổi chúng ta và những người mà chúng ta chăm sóc theo cách hữu cơ để chúng 

ta được biến đổi theo hình ảnh của Ngài—c. 18; 4:1. 
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