
 
 

Bài Chín 

Chức vụ đầy trọn của Christ trong ba giai đoạn 

Đọc Kinh văn: Gi. 1:14; 1 Cô. 15:45b; Khải. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6; 2:4-5; 19:7-9; 21:2; 22:17a 

I. Sự dạy dỗ duy nhất về gia tể Tân ước của Đức Chúa Trời (1 Ti. 3-4) là sự dạy dỗ về 

chức vụ đầy trọn của Christ trong ba giai đoạn – nhục hóa, bao hàm và tăng cường: 

A. “Sự khôi phục của Chúa sẽ là gì và sẽ như thế nào tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng sự 

dạy dỗ này” (Witness Lee); sự dạy dỗ này có thể được tóm lược trong một câu đơn giản – “Sự 

khôi phục của Chúa là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, xác thịt trở nên Linh ban-sự-sống, 

và Linh ban-sự-sống trở nên Linh tăng cường gấp bảy để xây dựng Hội thánh, là điều trở 

nên Thân thể Đấng Christ và tổng kết nên Giê-ru-sa-lem Mới” (Lĩnh vực thần thượng và 

huyền nhiệm—ctr. 17-18). 

B. Để cùng công tác với Đức Chúa Trời như những đồng công của Ngài (2 Cô. 6:1; 1 Cô. 3:9), 

chúng ta cần biết, kinh nghiệm và vui hưởng Christ (đạt được Christ – Phil. 3:8-14) trong 

chức vụ đầy trọn của Ngài trong ba giai đoạn thần thượng và huyền nhiệm của Ngài. 

II. Trong giai đoạn thứ nhất, giai đoạn nhục hóa của Ngài, từ khi Ngài được sinh ra làm 

người cho đến khi Ngài chết, Christ đã hoàn tất các điều chính yếu sau: 

A. Trong giai đoạn nhục hóa của Ngài, Christ đã đem Đức Chúa Trời vô hạn vào trong con 

người hữu hạn; dù Christ ra từ Bết-lê-hem nhưng các sự đi ra của Ngài là từ thời xưa, tức 

từ những ngày của cõi đời dời; điều này chỉ về nguồn gốc đời đời của Christ và hàm ý rằng 

Đức Chúa Trời Tam Nhất đã chuẩn bị để đi ra khỏi cõi đời đời mà vào cõi thời gian, để cùng 

với thần tính Ngài vào trong nhân tính bằng cách được sinh ra làm người ở Bết-lê-hem—

Mi. 5:1. 

B. Trong giai đoạn nhục hóa của Ngài, Christ đã liên hiệp, hòa quyện và hợp nhất Đức Chúa 

Trời Tam Nhất với con người ba phần—Lu. 1:35; 2:40, 52; Gi. 14:10-11; 1:14. 

C. Trong giai đoạn nhục hóa của Ngài, Christ biểu lộ trong nhân tính Ngài một Đức Chúa Trời 

dồi dào trong các thuộc tính phong phú qua các mĩ đức thơm ngát của Ngài: 

1. Các mĩ đức phàm nhân của Đấng cứu rỗi–Con người là tình cảm, lòng nhân từ, sự 

thương xót và sự hiểu biết đều được phô bày khi Ngài tương giao với một người nữ tội 

lỗi; các thuộc tính thần thượng của Ngài, đặc biệt là các thuộc tính về uy quyền thần 

thượng để tha thứ các tội phạm của con người và ban bình an cho tội nhân được tha thứ, 

cũng được phô bày—Lu. 7:36-50.  

2. Là người Sa-ma-ri nhân lành, Đấng cứu rỗi–Con người đã xuống đến nơi nạn nhân bị 

quân cướp Do Thái giáo gây thương tích, đang nằm trong tình trạng khốn khổ và hấp 

hối; Ngài động lòng trắc ẩn trong nhân tính Ngài với thần tính Ngài và đã chữa lành 

người ấy cách trìu mến, chăm sóc bằng sự cứu rỗi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp bách của 

người ấy—10:25-37. 

3. Khi Christ đang chịu đóng đinh, một trong hai tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Ngài 

đã nói: “Jesus ơi, hãy nhớ đến tôi khi Ngài vào vương quốc Ngài”; Jesus nói với ông: 

“Thật vậy, Ta nói với anh, hôm nay anh sẽ ở với Ta trong Pa-ra-đi”; điều này cho thấy 

thuộc tính thần thượng là tình yêu đời đời và không phân biệt của Ngài được biểu lộ 

qua nhân tính phàm nhân ẵm ấp của Ngài—23:42-43. 

D. Trong giai đoạn nhục hóa của Ngài, Christ đã hoàn tất sự cứu chuộc pháp lí bao-hàm-tất-cả 

qua sự chết của Ngài trên thập tự giá: 



 
 

1. Sự cứu chuộc pháp lí của Ngài là theo sự công chính của Đức Chúa Trời, tức thủ tục cứu 

rỗi của Đức Chúa Trời, để thỏa đáp các đòi hỏi của luật công chính của Đức Chúa Trời 

trên tội nhân—La. 1:17a; 3:21-26; 9:30-31. 

2. Đó là để tội nhân được tha thứ trước mặt Đức Chúa Trời (Lu. 24:47), được tẩy sạch (Hê. 

1:3), được xưng công chính (La. 3:24-25), được phục hòa với Đức Chúa Trời (5:10a), và 

được thánh hóa cho Đức Chúa Trời về vị trí (1 Cô. 1:2; Hê. 13:12), bởi đó làm cho tín đồ 

có đủ phẩm chất và vị trí để vui hưởng sự cứu rỗi hữu cơ của Đức Chúa Trời và bước 

vào ân điển cao hơn của Đức Chúa Trời hầu hoàn thành gia tể đời đời của Đức Chúa 

Trời và đạt được mục đích chung cuộc của Đức Chúa Trời (La. 5:10, 17, 21). 

III. Trong giai đoạn thứ nhì, giai đoạn bao hàm của Ngài, từ sự phục sinh của Ngài đến 

sự suy thoái của Hội thánh, Christ đã hoàn thành các điều chính yếu sau: 

A. Ngài được sinh ra trong sự phục sinh để làm Con trưởng của Đức Chúa Trời; “dòng giống 

của Đa-vít” trở nên “Con Đức Chúa Trời” nói về tiến trình Christ được minh định là Con 

trưởng của Đức Chúa Trời bởi sự phục sinh; đây là phúc âm của Đức Chúa Trời mà Phao-lô 

được biệt riêng cho—1:1-4: 

1. Bởi sự nhục hóa mà Christ, Con độc sinh của Đức Chúa Trời trong thần tính Ngài (Gi. 

1:18), đã mặc lấy xác thịt, tức bản chất phàm nhân, là điều không liên quan gì đến thần 

tính; trong nhân tính Ngài, Ngài không phải là Con Đức Chúa Trời. 

2. Bởi sự phục sinh, bản chất phàm nhân của Ngài được thánh hóa, được nâng cao và được 

biến đổi; trong sự phục sinh, nhân tính của Ngài được thần hóa, “được con hóa”, nghĩa là 

Ngài được minh định là Con Đức Chúa Trời, trở thành Con trưởng của Đức Chúa Trời 

có cả thần tính lẫn nhân tính—La. 8:29; Công. 13:33. 

3. Thần tính, Linh của sự thánh biệt, trong Christ đã trở nên công hiệu trong sự chết của 

Ngài, và trong sự phục sinh, Ngài “trổ hoa” để trở thành Con trưởng của Đức Chúa Trời 

và Linh ban-phát-sự-sống, truyền sự sống thần thượng của Ngài vào trong chúng ta để 

làm cho chúng ta trở nên nhiều em của Ngài—La. 1:4; 8:29; 1 Cô. 15:45b. 

4. Nguyên mẫu là Con trưởng của Đức Chúa Trời, và sự tái sản sinh là nhiều con của Đức 

Chúa Trời, tức các chi thể của nguyên mẫu trở nên Thân thể của Ngài, là điều tổng kết 

trong Giê-ru-sa-lem Mới—Côl. 1:18; 1 Phi. 1:3. 

5. Christ đã được minh định là Con Đức Chúa Trời rồi, nhưng chúng ta vẫn đang trong 

tiến trình được minh định, tức tiến trình được “con hóa”, được thần hóa—La. 8:28-29: 

a. Trong sự phục sinh, Christ trong nhân tính Ngài đã được minh định là Con Đức 

Chúa Trời, và qua sự phục sinh, chúng ta cũng ở trong tiến trình được minh định là 

các con của Đức Chúa Trời—c. 11. 

b. Bí quyết cho tiến trình minh định là sự phục sinh, tức là Đấng Christ nội cư là Linh 

làm cho trỗi dậy, Linh minh định, quyền năng sự sống trong linh chúng ta; chúng ta 

cần cấp bách học tập bước đi theo linh, vui hưởng và kinh nghiệm Linh minh định 

này—Gi. 11:25; La. 8:10-11; Công. 2:24; 1 Cô. 15:26; 5:4; La. 8:4, 6, 14. 

B. Đấng Christ nhục hóa, A-đam cuối cùng, đã trở nên Linh ban-sự-sống—1 Cô. 15:45b; Gi. 

6:63; 2 Cô. 3:6:  

1. Chúng ta ta sử dụng danh từ bao hàm dựa trên việc chúng ta dùng tính từ bao hàm – 

Christ, là A-đam cuối cùng, trở nên Linh ban-sự-sống là Ngài trở nên Linh bao-hàm-tất-

cả—Phil. 1:19.   



2. Linh ban-sự-sống, là Đấng Christ thể linh, cũng được gọi là Linh sự sống (La. 8:2), Linh 

Jesus (Công. 16:7), Linh Jesus Christ (Phil. 1:19), và Chúa Linh (2 Cô. 3:18). 

3. Chức vụ của Christ trong giai đoạn bao hàm như là Linh ban-sự-sống được khải thị 

trong La Mã chương 8, cho thấy rằng sự sống của Đức Chúa Trời Tam Nhất, là luật của 

Linh sự sống được ban phát vào bản thể ba phần của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên 

những người của sự sống để làm các con của Đức Chúa Trời và các chi thể của Christ 

nhằm cấu thành Thân thể Đấng Christ hầu biểu lộ Ngài, bởi đó hoàn thành ý định 

nguyên thủy của Đức Chúa Trời—Sáng. 2:7, 9; La. 8:14; 12:5:  

a. “Luật của Linh sự sống [Hi. zoe] đã giải thoát tôi trong Christ Jesus khỏi luật của tội 

và của sự chết”—8:2. 

b. “Nếu Christ ở trong anh em thì dù thân thể chết do tội, song linh là sự sống [Hi. zoe] 

do sự công chính”—c. 10. 

c. “Tâm trí đặt vào linh là sự sống [Hi. zoe] và bình an”—c. 6. 

d. “Nếu Linh của Đấng đã khiến Jesus sống dậy từ kẻ chết cư ngụ trong anh em thì 

Đấng đã khiến Christ sống dậy từ kẻ chết cũng sẽ ban sự sống [Hi. zoe] cho thân thể 

phải chết của anh em qua Linh Ngài là Đấng cư ngụ trong anh em”—c. 11. 

C. Trong sự phục sinh của Ngài, Christ đã tái sinh tín đồ cho Thân thể Ngài—1 Phi. 1:3: 

1. Đấng Christ thể linh đã trở nên Con trưởng của Đức Chúa Trời và Linh ban-sự-sống để 

tái sinh tín đồ, làm cho họ trở nên nhiều con của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời 

sinh ra cùng với Ngài trong một sự sản sinh vĩ đại, hoàn vũ qua sự phục sinh của Jesus 

Christ từ kẻ chết. 

2. Tất cả tín đồ của Christ đều đã được báp-têm trong một Linh vào trong một Thân thể 

của Christ và đã được cho uống một Linh này để cấu thành Thân thể Đấng Christ—1 

Cô. 12:13.    

3. Trong sự phục sinh của Ngài, Christ đã ban chính Ngài là Linh ban-sự-sống bao-hàm-

tất-cả vô hạn lượng qua việc Ngài phát ngôn lời Đức Chúa Trời—Gi. 3:34.  

IV. Trong gia đoạn thứ ba, giai đoạn tăng cường của Ngài, từ sự suy thoái của Hội thánh 

đến sự tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới, Christ đã tăng cường sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài, 

sản sinh những người đắc thắng, và tổng kết nên Giê-ru-sa-lem Mới: 

A. Vì sự suy thoái của Hội thánh, Christ là Linh ban-sự-sống đã được tăng cường gấp bảy để 

trở nên bảy Linh – Linh ban-sự-sống tăng cường gấp bảy—Khải. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6. 

B. Là Linh ban-sự-sống tăng cường gấp bảy, Christ tăng cường sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài để 

cứu tín đồ khỏi: 

1. Nếp sống Hội thánh hình thức, việc đánh mất tình yêu ban đầu đối với Chúa, khả năng 

chiếu sáng của giá đèn, và việc vui hưởng Christ là sự sống trong Hội thánh tại Ê-phê-

sô—2:1-7. 

2. Sự thất bại dẫn đến việc nếm sự chết thứ nhì trong Hội thánh tại Si-miệc-nơ—cc. 8-11. 

3. Tình trạng thế tục trong sự liên hiệp với thế giới như là sự kết hôn và sự dạy dỗ của Ba-

la-am và đảng Ni-cô-la trong Hội thánh tại Bẹt-găm—cc. 12-17. 

4. Sự gian dâm, thờ hình tượng, sự dạy dỗ thuộc quỷ, và các chiều sâu thuộc Sa-tan trong 

Công giáo, được tượng trưng bởi Hội thánh tại Thi-a-ti-rơ—cc. 18-29. 

5. Sự chết thuộc linh – đã chết và đang chết – trong Kháng cách giáo, được tượng trưng 

bởi Hội thánh tại Sạt-đe—3:1-6. 



 
 

6. Việc đánh mất mũ miện, là điều đã đạt được trong Hội Anh em, được tượng trưng bởi 

Hội thánh tại Phi-la-đen-phi—cc. 7-13. 

7. Tình trạng hâm hẩm và tình trạng không có Christ trong Hội Anh em suy thoái, được 

tượng trưng bởi Hội thánh tại Lao-đi-xê—cc. 14-22. 

C. Nếu muốn trở nên những người đắc thắng, chúng ta phải khôi phục, duy trì và phát triển 

tình yêu ban đầu đối với Chúa: 

1. Việc lìa bỏ tình yêu ban đầu là nguồn gốc và nguyên nhân chính cho sự thất bại của Hội 

thánh trải suốt các thời đại—2:4-5. 

2. Yêu Chúa Jesus bằng tình yêu ban đầu là dâng cho Ngài vị trí đầu nhất trong mọi sự; 

chúng ta cần dâng cho Christ vị trí đầu nhất, vị trí tối thượng, trong mọi sự và trong 

mọi vấn đề, xem Ngài là mọi sự trong đời sống của chúng ta—Côl. 1:18b.  

3. Chúng ta không được yêu bất cứ ai hay bất cứ điều gì hơn Chúa, kể cả sự sống hồn 

mình—Mat. 10:37-39; Khải. 12:11.  

D. Chúng ta được cứu khỏi sự suy thoái bởi sự phát ngôn của Đấng Christ thể linh tăng cường 

gấp bảy và bởi các thánh đồ đắc thắng sống trong linh họ—2:1, 7; 1:10; 4:2; 17:3; 21:10.  

E. Chức vụ thuộc trời tăng cường gấp bảy của Christ là để chuẩn bị trọn vẹn cô dâu cho Christ 

(19:7-9), hình thành quân đội cô dâu (cc. 11-21; 17:14), cột trói Sa-tan (20:1-3), đem vương 

quốc của Christ và của Đức Chúa Trời đến (cc. 4-6), và tổng kết Giê-ru-sa-lem Mới (2:7; 

21:2). 

F. Kết quả cuối cùng là Linh tổng kết chung cuộc như là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam 

Nhất đã-trải-qua-tiến-trình, trở nên Chàng rể, và toàn bộ các thánh đồ đắc thắng trở nên cô 

dâu trong chuyện tình hoàn vũ giữa Đức Chúa Trời cứu chuộc và con người được chuộc là 

sự đúc kết toàn bộ Kinh văn—22:17a. 

G. Chúng ta cần suy xét vấn đề tăng cường này và khẩn thiết cầu nguyện với Chúa rằng: “Con 

muốn tiến lên từ giai đoạn bao hàm đến giai đoạn tăng cường. Chúa ơi, Ngài đã được tăng 

cường gấp bảy, và con cầu nguyện để con cũng sẽ được tăng cường gấp bảy hầu đắc thắng 

sự suy thoái của Hội thánh để Thân thể Ngài có thể được xây dựng hầu tổng kết Giê-ru-sa-

lem Mới” (Nhục hóa, bao hàm và tăng cường, ch. 22). 
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