
Bài Ba 

Môn đồ hóa mọi dân tộc bằng cách báp-têm họ 

vào trong danh Cha, Con và Thánh Linh 

Đọc Kinh văn: Mat. 28:16-20 

I. “Mọi uy quyền trên trời và dưới đất đều đã giao cho Ta”—Mat. 28:18: 

A. Đức Chúa Trời là uy quyền tối cao, và Ngài có mọi uy quyền—La. 9:20-21: 

1. Uy quyền phát xuất từ chính bản thể của Đức Chúa Trời—Khải. 22:1. 

2. Mọi uy quyền—thuộc chính quyền, thuộc địa vị và thuộc linh—đều bắt nguồn từ 

Đức Chúa Trời—Sáng. 9:6; La. 13:1-7; Gi. 19:10-11; 2 Cô. 10:8; 13:10. 

B. Có hai phương diện của uy quyền thuộc linh: 

1. Phương diện tích cực là để phục vụ thánh đồ, chăn dắt họ, cung ứng cho họ, và xây 

dựng họ—Mat. 20:25-28; 2:6; 24:45; 2 Cô. 10:8. 

2. Phương diện tiêu cực là để xử lí kẻ thù và những điều liên quan đến hắn. 

C. Trong thần tính của Ngài, là Con độc sinh của Đức Chúa Trời, Chúa có uy quyền trên 

tất cả—Mat. 28:18. 

D. Tuy nhiên, trong nhân tính của Ngài, với tư cách là Con Loài người và Vua của vương 

quốc thuộc trời, uy quyền trên trời và dưới đất đã được giao cho Ngài sau khi Ngài 

phục sinh. 

II. “Vậy, hãy đi môn đồ hóa mọi dân tộc: báp-têm họ vào trong danh Cha, Con và 

Thánh Linh”—c. 19: 

A. Vì mọi uy quyền đều đã được giao cho Ngài (c. 18), nên Vua thuộc trời sai các môn đồ 

Ngài đi môn đồ hóa mọi dân tộc. 

B. Họ đi với uy quyền của Ngài. 

C. Môn đồ hóa mọi dân tộc là làm cho dân ngoại trở nên dân vương quốc để thiết lập 

vương quốc Ngài, tức là Hội thánh, thậm chí ngày nay, trên đất này. 

D. Báp-têm đem người ăn năn ra khỏi tình trạng cũ của họ vào trong tình trạng mới 

bằng cách kết liễu sự sống cũ của họ và làm cho sự sống mới của Đấng Christ nảy 

mầm trong họ để họ trở nên dân vương quốc. 

E. Vào trong hàm ý sự liên hiệp, như trong La Mã 6:3 và Ga-la-ti 3:27: 

1. Cùng từ Hi Lạp này được dùng trong Công vụ các Sứ đồ 8:16; 19:5; và 1 Cô-rin-tô 

1:13, 15. 

2. Báp-têm người ta vào trong danh của Đức Chúa Trời Tam Nhất là đem họ vào 

trong mối liên hiệp thuộc linh, huyền nhiệm với Ngài. 

F. Chỉ có một danh cho Đấng Tam Nhất Thần thượng: 

1. Danh này là toàn bộ Bản thể Thần thượng, tương đương với thân vị của Ngài. 

2. Báp-têm một người nào đó vào trong danh của Đức Chúa Trời Tam Nhất là dìm 

người ấy vào mọi điều Đức Chúa Trời Tam Nhất là. 

G. Vì sự cấu tạo vương quốc, Ma-thi-ơ bày tỏ thực tại của Đấng Tam Nhất Thần thượng 

bằng cách trình bày một danh cho cả Ba, tức Cha, Con và Linh: 

1. Trong chương mở đầu của Ma-thi-ơ, Thánh Linh (1:18), Đấng Christ Con (c. 18) và 

Đức Chúa Trời Cha (c. 23) đều hiện diện để sản sinh con người Jesus (c. 21), mà 

với tư cách là Giê-hô-va Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời ở với chúng ta, con người 

Jesus ấy là chính hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. 

2. Trong chương 3, Ma-thi-ơ trình bày một quang cảnh, trong đó Con đang đứng trong 

nước báp-têm, dưới trời mở ra, Linh giống như bồ câu ngự xuống trên Con, và Cha 

từ các tầng trời phát ngôn với Con—cc. 16-17. 



 
 

3. Trong chương 12, Con, trong thân vị của con người, bởi Linh mà đuổi quỷ để đem 

đến vương quốc của Đức Chúa Trời Cha—c. 28. 

4. Trong chương 16, Cha khải thị Con cho các môn đồ để xây dựng Hội thánh, là mạch 

sống của vương quốc—cc. 16-19. 

5. Trong chương 17, Con bước vào sự hóa hình (c. 2) và được xác quyết bởi lời vui 

thích của Cha (c. 5), dẫn đến mô hình thu nhỏ phô bày sự hiển lộ của vương quốc 

(16:28). 

6. Sau cùng, trong chương kết thúc sách Ma-thi-ơ, sau khi Đấng Christ là A-đam cuối 

cùng đã trải qua tiến trình đóng đinh, bước vào lĩnh vực phục sinh và trở nên Linh 

ban-sự-sống, Ngài đã trở lại với các môn đồ trong bầu không khí và thực tại của sự 

phục sinh để truyền bảo họ làm cho dân ngoại trở thành dân vương quốc bằng cách 

báp-têm họ vào trong danh, tức thân vị, thực tại, của Tam Nhất Thần thượng. 

7. Theo sách Ma-thi-ơ, được báp-têm vào trong thực tại của Cha, Con và Linh là để 

cấu tạo nên vương quốc các tầng trời. 

8. Không giống như xã hội thuộc đất, vương quốc thuộc trời không thể được hình 

thành bởi con người bằng thịt và huyết (đc. 1 Cô. 15:50); vương quốc này chỉ có thể 

được cấu tạo bằng những người đã được dìm vào mối liên hiệp với Đức Chúa Trời 

Tam Nhất và những người đã được thiết lập và xây dựng với Đức Chúa Trời Tam 

Nhất, Đấng đã được tác thành vào trong họ. 

III. “Dạy họ giữ mọi điều mà Ta đã truyền cho các anh. Và này, hằng ngày Ta ở với 

các anh cho đến kì chung kết thời đại”—Mat. 28:20: 

A. Việc dạy các tín đồ giữ mọi điều Chúa đã truyền là để môn đồ hóa mọi dân tộc—c. 19. 

B. Vua thuộc trời là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở với chúng ta—1:23. 

C. Do đó, hễ nơi nào chúng ta nhóm lại vào trong danh Ngài thì Ngài ở giữa chúng ta—

18:20. 

D. Là Đấng như thế, Ngài không bao giờ có thể và sẽ không bao giờ rời khỏi tín đồ Ngài. 

E. Ma-thi-ơ chứng minh rằng Chúa, tức Em-ma-nu-ên, là Vua thuộc trời, Đấng liên tục 

ở với dân của Ngài cho đến khi Ngài trở lại. 

F. Kì chung kết thời đại là sự kết thúc thời đại này, tức thời điểm pa-ru-si-a của Chúa, 

sự hiện đến của Chúa: 

1. Từ kì chung kết nghĩa là có một tiến trình sẽ được hoàn tất hoặc làm trọn. 

2. Trong Ma-thi-ơ 28:20, kì chung kết thời đại hàm ý sự kết thúc thời đại hiện tại này, 

tức thời đại Hội thánh. 

3. Kì chung kết thời đại sẽ là ba năm rưỡi đại nạn—Đa. 12:4, 6-7, 9. 

4. Từ cuối cùng được nói trong Ma-thi-ơ 24:6 là kì chung kết thời đại, sẽ là ba năm 

rưỡi đại nạn (nửa sau của tuần lễ thứ 70). 

5. Kì chung kết thời đại không phải là tận thế mà là sự hoàn tất thời đại Hội thánh, 

thời đại ân điển; thời đại này đang gần hoàn tất. 

6. Chúa hứa rằng trong sự phục sinh, Ngài sẽ ở với chúng ta hằng ngày, với mọi uy 

quyền, cho đến kì chung kết thời đại, tức là cho đến cuối thời đại này. 
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