
Bài Bốn 

Vương quốc là việc chế phục sự phản loạn 

và là sự hóa hình của Chúa Jesus 

Đọc Kinh văn: Mác 4:35-41; 9:1-13; Mat. 13:43a 

I. Vương quốc của Đức Chúa Trời là quyền năng để chế phục sự phản loạn—Mác 4:35-41: 

A. Có hai nguyên tắc lớn trong vũ trụ—uy quyền của Đức Chúa Trời và sự phản loạn của Sa-tan; sự 

xung đột duy nhất giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan liên quan đến uy quyền và sự phản loạn—Công. 

26:18; Côl. 1:13: 

1. Phản loạn là từ chối uy quyền của Đức Chúa Trời và khước từ quy tắc của Đức Chúa Trời: 

a. Sa-tan vốn là thiên sứ trưởng được Đức Chúa Trời tạo nên, nhưng vì kiêu ngạo hắn đã 

nâng cao mình, vi phạm sự tể trị của Đức Chúa Trời, phản loạn nghịch lại Đức Chúa Trời, 

trở thành kẻ nội thù của Đức Chúa Trời, và thiết lập vương quốc riêng của hắn—Ês. 14:12-

14; Êxc. 28:2-19; Mat. 12:26. 

b. Khi phạm tội, con người đã phản loạn nghịch lại Đức Chúa Trời, từ chối uy quyền của Đức 

Chúa Trời, và khước từ quy tắc của Đức Chúa Trời; tại Ba-bên, con người đã phản loạn 

nghịch lại Đức Chúa Trời cách tập thể nhằm xóa bỏ uy quyền của Đức Chúa Trời khỏi trái 

đất—Sáng. 3:1-6; 11:1-9. 

2. Dù Sa-tan phản loạn nghịch lại uy quyền của Đức Chúa Trời và dù con người vi phạm uy 

quyền của Đức Chúa Trời bằng cách phản loạn nghịch lại Ngài, nhưng Đức Chúa Trời sẽ 

không cho phép sự phản loạn này tiếp tục; Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất—

Khải. 11:15. 

B. Chúa Jesus đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời hầu hoàn thành mục đích đời đời 

của Đức Chúa Trời—Mác 1:14-15: 

1. Vương quốc của Đức Chúa Trời là lĩnh vực thần thượng, nơi Đức Chúa Trời vận dụng uy 

quyền của Ngài để thực hiện kế hoạch của Ngài—Mat. 6:10, 33; Lu. 12:32; Côl. 1:13. 

2. Là Đức Chúa Trời nhục hóa, Chúa Jesus đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời—

thiết lập một lĩnh vực mà trong đó Đức Chúa Trời có thể thi hành mục đích của Ngài bằng 

cách vận dụng uy quyền của Ngài—Gi. 1:1, 14; 3:3, 5; 18:36: 

a. Để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đã đứng như một con người chiến 

thắng, đánh bại Sa-tan và chống trả mọi sự khó khăn, chống đối và tấn công—Mác 1:13; 

Mat. 4:1-11. 

b. Chúa Jesus đã rao giảng phúc âm vương quốc để tội nhân phản loạn có thể ăn năn và được 

cứu, được làm cho đủ phẩm chất và được trang bị để bước vào vương quốc của Đức Chúa 

Trời—Mác 1:14-15; Mat. 4:17. 

c. Chúa đã trói Sa-tan, kẻ mạnh sức, rồi vào nhà của hắn để cướp đồ hầu cho tội nhân có thể 

được đem vào nhà của Đức Chúa Trời qua sự tái sinh vì vương quốc của Đức Chúa Trời—

Mác 3:27; Êph. 2:19. 

d. Khi Chúa nhờ Linh của Đức Chúa Trời đuổi quỷ thì Ngài đang hủy diệt vương quốc của 

Sa-tan và đem vương quốc của Đức Chúa Trời đến—Mat. 12:28. 

C. Kí thuật trong Mác 4:35-41 là bức tranh về sự phản loạn và về vương quốc của Đức Chúa Trời 

như là quyền năng để chế phục sự phản loạn: 

1. Sa-tan có vương quốc, uy quyền của sự tối tăm, chống nghịch vương quốc của Đức Chúa Trời—

Mat. 12:26; Công. 26:18: 

a. Các quỷ thì thuộc về vương quốc của Sa-tan và chiếm hữu con người cho vương quốc của 

hắn—Mác 1:23-27; 5:2-20; 7:25-30; 9:17-27; 16:9. 

b. Sa-tan là kẻ cai trị thế giới và uy quyền chốn không trung; hắn có các thiên sứ là những 

thuộc hạ của hắn như các bậc cai trị, các uy quyền, các nhà cai trị thế giới thuộc sự tối tăm 

của thế giới này—Gi. 12:31; Êph. 2:2; 6:12. 

2. Giữa phần lời về vương quốc Đức Chúa Trời trong Mác 4:26-29 và kí thuật về sự tỏ ra của 

vương quốc Đức Chúa Trời trong 5:1-20 là sự cố biển bị bão trong 4:35-41: 



 
 

a. Các thiên sứ sa ngã trên không trung và các quỷ trong nước đã cộng tác với nhau để ngăn 

Chúa sang bờ biển bên kia vì chúng biết Ngài sẽ đuổi các quỷ ở đó—5:1-20. 

b. Chúa đã quở gió và ra lệnh cho biển yên lặng vì có các thiên sứ phản loạn và các quỷ ở hậu 

trường. 

c. Sau khi Chúa quở gió và phán cùng biển thì gió bèn dừng và biển lặng như tờ, vì sự phản 

loạn của các thiên sứ gian ác và các quỷ đã bị quyền năng của vương quốc chế phục—4:39. 

II. Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự hóa hình của Chúa Jesus—9:1-13: 

A. Những gì được mô tả trong Mác 9:1-13 là bức tranh về vương quốc của Đức Chúa Trời đến trong 

quyền năng; trung tâm của bức tranh này là Jesus được tôn vinh, cùng với Ngài là Môi-se và Ê-

li đại diện cho thánh đồ Cựu Ước, và Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng đại diện cho thánh đồ Tân Ước—cc. 

2-4. 

B. Chúa Jesus được hóa hình nghĩa là nhân tính của Ngài được dầm thấm và thấm đẫm thần tính; 

sự hóa hình này, tức sự tôn vinh Ngài, tương đương với việc Ngài đến trong vương quốc Ngài—c. 

2: 

1. Lời Chúa trong câu 1 về sự đến của vương quốc Đức Chúa Trời trong quyền năng đã được ứng 

nghiệm bằng sự hóa hình của Ngài trên núi—cc. 2-3. 

2. Sự hóa hình, sự chiếu sáng, của Chúa Jesus là việc Ngài đến trong vương quốc Ngài; nơi nào 

có sự hóa hình của Ngài thì nơi đó vương quốc đến—Mat. 16:28—17:13; Lu. 9:27-36. 

3. Sự hóa hình của Chúa Jesus là sự thực tại hóa những gì Ngài là. 

4. Vương quốc là sự chiếu sáng thực tại của Chúa Jesus; ở dưới sự chiếu sáng của Ngài là ở trong 

vương quốc—Khải. 22:4-5. 

C. Christ đã được gieo vào lòng chúng ta như một hạt giống; hạt giống này sẽ lớn lên và phát triển 

cho đến khi trổ hoa và được lộ ra trong vinh hiển—Mác 4:26-29; Côl. 3:3-4: 

1. Trong Mác chương 9, chúng ta thấy sự hóa hình của Christ là hạt giống được gieo trong Mác 

chương 4. 

2. Đấng mà chúng ta đã nhận lãnh như là hạt giống của vương quốc Đức Chúa Trời cần lớn lên 

trong chúng ta cho đến khi trổ hoa bên trong chúng ta; sự trổ hoa này là sự hóa hình của Chúa 

trong chúng ta theo cách thực tiễn và đầy kinh nghiệm—Côl. 1:27. 

3. Khi Christ được hóa hình bên trong chúng ta, sự hóa hình đó sẽ trở thành vương quốc của 

Đức Chúa Trời cai trị mọi sự trong đời sống chúng ta—c. 13. 

4. Là vương quốc của Đức Chúa Trời, Hội thánh không thể tồn tại trong sự sống thiên nhiên mà 

chỉ có thể tồn tại trong lĩnh vực của sự hóa hình này—La. 14:17. 

5. Nếu sẵn sàng đánh mất sự sống-hồn mình vì Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự hóa hình 

thắng thế trong nếp sống Hội thánh; sự hóa hình này sẽ là một cuộc phục hưng đích thực—

Mác 8:35-38; Mat. 16:25-27. 

III. “Khi ấy người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ”—

13:43a: 

A. Vào thời điểm vương quốc hiển lộ, nhân tính của chúng ta sẽ được vinh hoá bởi thần tính vinh 

hiển bên trong chúng ta—Côl. 1:27. 

B. Theo một ý nghĩa, Chúa sẽ trở lại từ trời, nhưng theo một ý nghĩa khác, Ngài sẽ bước ra từ chúng 

ta; khi Ngài hoàn toàn sống chính Ngài ra từ chúng ta thì đó là thời điểm Ngài đến—Mat. 16:27; 

2 Tê. 1:10; Côl. 1:27; 3:4. 

C. Vào thời điểm vương quốc hiển lộ đầy trọn, chúng ta sẽ hoàn toàn bước vào vinh hiển—La. 8:18, 

21; Hê. 2:10; Phil. 3:21. 

D. Trong thiên hi niên, các tín đồ đắc thắng sẽ ở với Christ trong vinh hiển sáng ngời của vương 

quốc, còn những Cơ Đốc nhân thất bại sẽ chịu kỉ luật ở nơi tối tăm bên ngoài—Mat. 13:43a; 8:12. 
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