
Bài Bảy 

Bánh sự sống 

Đọc Kinh văn: Gi. 6:22-71 

I. Nếu đọc kĩ Giăng chương 6, chúng ta nên có ấn tượng sâu sắc về chương này và chú ý đến 

thứ tự của bảy điểm trọng yếu sau: 

A. Chúa là bánh sự sống—cc. 35, 48. 

B. Chúa ban bánh sự sống của Ngài để chúng ta ăn—c. 51. 

C. Chúa cũng ban huyết Ngài để chúng ta uống—c. 53. 

D. Chúa không chỉ chết mà còn phục sinh—c. 56. 

E. Vì Christ sống trong chúng ta nên chúng ta sống bởi Ngài và sống trước mặt Đức Chúa Trời—c. 57. 

F. Linh Ngài, không phải xác thịt vật lí của Ngài, ban sự sống và sự cung ứng sự sống cho chúng ta—

c. 63a. 

G. Linh ở trong lời được phát ngôn của Chúa; lời Ngài là linh và là sự sống—c. 63b. 

II. Mục đích chính để Chúa Jesus từ trời xuống đất là hoàn thành một vấn đề trọng tâm—ban 

chính Ngài làm thức ăn cho chúng ta—bánh sự sống—hầu cho Ngài có thể được chúng ta ăn 

như là sự nuôi dưỡng thuộc linh và được chúng ta tiêu hóa để trở nên cấu tạo của chúng 

ta—cc. 50-51.  

III. Chương 6 của Phúc âm Giăng là phần trình bày chi tiết về việc Chúa Jesus là bánh sự sống; 

Ngài tuyên bố: “Ta là bánh sự sống”—c. 48: 

A. Nhiều câu Kinh Thánh trong Giăng chương 6 khải thị Christ là bánh sự sống để chúng ta kinh 

nghiệm và vui hưởng—cc. 27, 32-35, 47-58, 63a, 68b: 

1. Điểm quan trọng nhất trong toàn bộ Giăng chương 6 là Christ là thức ăn của chúng ta, bánh sự 

sống—cc. 35, 48. 

2. Ăn Ngài không phải là vấn đề một lần đủ cả; ngược lại, chúng ta cần tiếp xúc Chúa và ăn Ngài 

hằng ngày, vì Ngài có thể được chúng ta ăn vào—c. 50. 

3. Chúng ta cần vận dụng linh để nhận Ngài làm thức ăn, ăn Ngài vào, tiêu hóa Ngài, kinh nghiệm 

Ngài, vui hưởng Ngài, và áp dụng Ngài từng giây phút—cc. 56-57. 

4. Tất cả chúng ta nên tập trung vào một điều—ăn Christ và rồi sống bởi những gì chúng ta ăn từ 

Ngài—c. 54. 

B. “Đừng làm việc vì thức ăn hư mất, nhưng vì thức ăn trường tồn dẫn đến sự sống đời đời, là thức ăn 

mà Con Loài người sẽ ban cho các ông”—c. 27: 

1. Sự sống đời đời là sự sống thần thượng, sự sống phi thọ tạo của Đức Chúa Trời, là sự sống không 

chỉ trường tồn về mặt thời gian mà còn đời đời và thần thượng trong bản chất—3:15. 

2. Thức ăn trường tồn dẫn đến sự sống đời đời có thể cung ứng cho chúng ta và đem chúng ta vào 

trong sự sống đời đời—6:27. 

C. “Cha Ta ban cho các ông bánh thật từ trời. Vì bánh của Đức Chúa Trời là Đấng từ trời xuống và ban 

sự sống cho thế giới”—cc. 32-33: 

1. Chỉ những điều thuộc linh là thật; “Linh là thực tại”—1 Gi. 5:6b. 

2. Là bánh thật, Christ là bánh lẽ thật, bánh thực tại; Christ là thật, có thật. 

3. Tất cả chúng ta đều cần được ấn tượng sâu sắc với sự thật rằng chúng ta cần Christ là bánh sự 

sống thật được Đức Chúa Trời sai đến để đem sự sống đời đời cho chúng ta. 

4. “Bánh của Đức Chúa Trời” trong Giăng 6:33 là “bánh thật” trong câu 32. 

5. Là bánh từ trời xuống, Christ là bánh thuộc trời; và là bánh của Đức Chúa Trời, Ngài thuộc về 

Đức Chúa Trời, Ngài được Đức Chúa Trời sai phái, và Ngài ở với Đức Chúa Trời—c. 33. 

6. Khi chúng ta ăn và tiêu hóa bánh này thì bánh này trở nên sự cấu tạo của chúng ta, và chúng ta 

được kết hiệp và hòa quyện với Chúa như một—1 Cô. 6:17. 

7. Hễ ai ăn bánh hằng sống từ trời xuống thì sẽ sống mãi—Gi. 6:50-51a. 

D. Trong câu 51b, Chúa Jesus nói: “Bánh Ta sẽ ban cho là thịt Ta, được ban cho vì sự sống của thế giới.” 

1. Ở điểm này, bánh trở nên thịt. 

2. Chúa đã ban thân thể Ngài, tức là thịt Ngài, chết thay chúng ta để chúng ta có sự sống. 



 
 

E. “Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ông, nếu các ông không ăn thịt của Con Loài người và uống huyết 

của Người thì các ông không có sự sống trong chính mình đâu”—c. 53: 

1. Việc tách huyết khỏi thịt chỉ về sự chết. 

2. Ở đây, Chúa cho thấy rõ về sự chết của Ngài, tức là Ngài bị giết. 

3. Ngài ban thân thể Ngài và đổ huyết ra vì chúng ta để chúng ta có sự sống đời đời: 

a. Ăn thịt Ngài tức là bởi đức tin tiếp nhận mọi điều Ngài đã làm trong việc ban thân thể Ngài 

vì chúng ta. 

b. Uống huyết Ngài tức là bởi đức tin tiếp nhận mọi điều Ngài đã hoàn thành trong việc đổ 

huyết ra vì chúng ta. 

4. Trong sự cứu chuộc của Ngài, ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài là tiếp nhận Ngài làm sự sống và 

nguồn cung ứng sự sống bằng cách tin những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. 

5. Khi so sánh câu 53 với câu 47, chúng ta thấy rằng ăn thịt Chúa và uống huyết Ngài là tin vào 

Ngài, vì tin hoặc tin vào nghĩa là tiếp nhận—1:12. 

F. “Thịt Ta là thức ăn thật, và huyết Ta là thức uống thật”—6:55: 

1. Nếu không ăn thịt của Con Loài người và uống huyết Ngài, chúng ta không có sự sống đời đời 

bên trong mình. 

2. Nếu ăn Ngài và uống Ngài, chúng ta sẽ có sự sống bởi Ngài. 

G. Câu mạnh mẽ và lạ lùng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh là Giăng 6:57: “Như Cha hằng sống đã sai 

phái Ta và Ta sống bởi Cha thì cũng thế, người nào ăn Ta sẽ sống bởi Ta vậy”: 

1. Ăn là đem thức ăn vào trong chúng ta để được đồng hóa một cách hữu cơ vào trong thân thể 

chúng ta. 

2. Ăn Chúa Jesus là nhận Ngài vào trong chúng ta để Ngài có thể được đồng hóa bởi người mới đã 

được tái sinh theo cách sự sống 

a. Sau đó, chúng ta sống bởi Ngài là Đấng chúng ta đã tiếp nhận.  

b. Chính bởi điều này mà Ngài, là Đấng phục sinh, sống trong chúng ta—14:19-20. 

IV. “Ấy là Linh ban sự sống; xác thịt chẳng ích gì; những lời Ta đã nói với các anh là linh và là 

sự sống”—6:63: 

A. Phần cuối của Giăng chương 6 là phần về Christ trở nên Linh ban-sự-sống và Lời. 

B. Vì Christ là Linh nên chúng ta có thể tiếp xúc Ngài là Linh bên trong chúng ta—1 Cô. 15:45. 

C. Vì Ngài là Linh ban-sự-sống nên chúng ta có thể ăn và đồng hóa Ngài là thức ăn của chúng ta. 

D. Để nhận Chúa Jesus là bánh sự sống, nguồn cung ứng sự sống hầu nuôi dưỡng mình, chúng ta cần 

thấy rằng Ngài là Linh ban-sự-sống, và Linh này được hiện thân trong Lời—Gi. 6:63. 

E. Những gì Chúa ban cho chúng ta là Linh, Đấng ban sự sống; Linh này là chính Chúa trong sự phục 

sinh—1 Cô. 15:45. 

F. Trong Giăng 6:63 “những lời” theo sau Linh: 

1. Chúa hàm ý rằng để ban sự sống Ngài cần trở nên Linh. 

2. Sau đó Ngài phán rằng lời Ngài nói là linh và là sự sống; điều này hàm ý rằng lời được phát ngôn 

của Ngài là hiện thân của Linh ban-sự-sống—c. 63.  

3. Nếu không chạm được Linh trong Lời, chúng ta không thể nhận sự sống. 

4. Hằng ngày, chúng ta cần đến với Chúa và chạm đến Ngài là Linh trong Lời; nếu làm như vậy, 

chúng ta sẽ nhận lãnh Christ làm bánh sự sống nuôi dưỡng—c. 35. 

G. Giăng chương 6 kết thúc bằng lời sự sống, là phương tiện để chúng ta nhận lấy Chúa là bánh sự 

sống—c. 63: 

1. Nếu nhận lấy Lời thì chúng ta sẽ có Linh; và nếu có Linh bên trong mình thì chúng ta sẽ có 

Christ là nguồn cung ứng sự sống bề trong. 

2. Nguyện tất cả chúng ta nhận thức rằng nhu cầu của mình là Christ làm sự cung ứng sự sống 

của chúng ta và hằng ngày tiếp xúc Ngài là Linh ban-sự-sống được hiện thân trong Lời. 
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