
 

KINH NGHIỆM, VUI HƯỞNG VÀ BIỂU LỘ CHRIST (2) 

 

Bài Sáu 

Ân điển của Đức Chúa Trời 

và Linh bao-hàm-tất-cả 

Đọc Kinh văn: 1 Cô. 15:10; 2 Cô. 1:12, 15, 21-22; 3:3, 6, 8, 17-18; 12:9; 13:14 

I. Trong sách 2 Cô-rin-tô, Christ, tức ân điển của Đức Chúa Trời, là miền đất tốt 

tươi để chúng ta bước vào, kinh nghiệm, vui hưởng, dự phần và sở hữu—Gi. 

1:17; 1 Cô. 15:10; đc. Ga. 2:20; 1 Cô. 5:7; 10:3-4; 2 Cô. 13:14: 

A. Trong 2 Cô-rin-tô 13:14, ân điển của Chúa được đề cập trước vì sách này nói về ân 

điển của Christ—1:12; 4:15; 6:1; 8:1, 9; 9:8, 14; 12:9: 

1. Là sự tuần hoàn, sự truyền phát ân điển của Christ cùng với tình yêu của Cha, 

Thánh Linh là nguồn cung ứng trong đời sống Cơ Đốc và nếp sống Hội thánh của 

chúng ta:  

a. Toàn bộ nếp sống Hội thánh tùy thuộc vào 2 Cô-rin-tô 13:14. 

b. Dòng chảy của Đấng Tam Nhất Thần thượng bên trong chúng ta, như được 

khải thị trong 2 Cô-rin-tô 13:14, là mạch sống thuộc linh của chúng ta. 

2. Phước hạnh trong 2 Cô-rin-tô 13:14 giống với phước hạnh trong Dân Số Kí 6:22-

27; đây là phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời Tam Nhất, tức là Đức Chúa Trời 

Tam Nhất ban phát chính Ngài trong tính Tam Nhất Thần thượng của Ngài vào 

trong chúng ta để chúng ta vui hưởng: 

a. “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho anh em và gìn giữ anh em” là tình yêu 

của Đức Chúa Trời Cha như là nguồn mạch của sự sống và ánh sáng—c. 24; 

Thi. 36:9. 

b. “Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho mặt Ngài chiếu sáng trên anh em và ân điển 

đối với anh em” là ân điển của Christ như là sự màu mỡ của nhà Đức Chúa 

Trời—Dân. 6:25; Thi. 36:8.  

c. “Nguyện Đức Giê-hô-va ngẩng vẻ mặt Ngài trên anh em và ban bình an cho 

anh em” là sự tương giao của Thánh Linh như là dòng sông vui thoả của Đức 

Chúa Trời—Dân. 6:26; Thi. 36:8.  

B. Ân điển của Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài thật phong phú, gia bội và dư dật—Êph. 

2:7; 1 Phi. 1:2b; 2 Phi. 1:2; Êph. 1:7b-8: 

1. Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho chúng ta trong Đấng yêu dấu—c. 6. 

2. Bởi đức tin, chúng ta đã đạt được lối vào trong ân điển này, là chỗ chúng ta đứng—

La. 5:2a. 

3. Khi Christ trong chúng ta được chúng ta nhận lãnh, kinh nghiệm và vui hưởng 

mỗi ngày thì đó là ân điển đang được thêm vào cho chúng ta, ân điển gia trên ân 

điển—Gi. 1:16. 

C. Nếp sống của các chấp sự giao ước mới phải là nếp sống ân điển, kinh nghiệm ân 

điển—Hê. 12:28; 1 Cô. 15:10; 2 Cô. 1:12, 15: 

1. Ân điển của Chúa Jesus Christ, tức Linh ân điển, ở với linh chúng ta, là linh đã 

được tái sinh để trở nên nơi cư ngụ và chiếc bình của Đức Chúa Trời Tam Nhất—

Hê. 10:29b; Ga. 6:18; Phil. 4:23; Plm. 25; 2 Ti. 4:22; đc. 1:6-7.  



 
 

2. Mỗi khi xoay về linh, chúng ta bước vào qua cổng trời và chạm đến ngai ân điển 

trên trời qua Christ là chiếc thang thuộc trời—Hê. 4:16; Sáng. 28:12-17; Gi. 1:51; 

Êph. 2:22. 

3. Ân điển ở với tất cả những người yêu Chúa Jesus Christ chúng ta trong sự bất 

hoại—6:24. 

4. Sự khiêm nhường cứu chúng ta khỏi mọi loại hủy diệt và mời ân điển của Đức 

Chúa Trời đến—1 Phi. 5:5-6; Gia. 4:6.  

5. Chúng ta cần vui hưởng lời ân điển của Ngài—Công. 20:32; Giê. 15:16. 

6. Chúng ta cần kinh nghiệm Linh ân điển và khẩn nguyện để đem chúng ta vào sự 

vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất—Xa. 12:10a. 

7. Các chấp sự của giao ước mới vui hưởng Christ là ân điển toàn túc của họ qua các 

nỗi khổ: 

a. Chức vụ của giao ước mới được sản sinh bởi sự khải thị cộng với sự chịu khổ—

2 Cô. 12:7; 1:3-4, 8-10. 

b. Là ân điển, Christ trở nên quyền năng lập nhà trại trên các chấp sự của giao 

ước mới, phủ bóng họ trong sự yếu đuối của họ để trở thành nơi cư ngụ cho họ 

hầu nâng đỡ, nâng vực, duy trì, bảo vệ và gìn giữ họ—12:9b. 

8. Chúng ta cần ân điển của Đức Chúa Trời trong Christ được áp dụng cho mình như 

là sức mạnh và quyền năng để chúng ta chuyển động và được bảo vệ—Êxc. 1:6b, 

9a; Xuất. 19:4; Ês. 40:31; 2 Cô. 4:7; 1:12; 12:9; 1 Cô. 15:10; Thi. 17:8; 57:1; 63:7; 

91:4. 

9. Chúng ta trị vì trong sự sống bởi nhận lãnh sự dư dật của ân điển—La. 5:17. 

10. Chúng ta cần là những quản gia tốt về ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời—1 Phi. 

4:10; Êph. 3:2.  

11. Lời của chúng ta nên truyền tải ân điển cho người nghe—Lu. 4:22; Êph. 4:29; Ês. 

50:4. 

12. Chúng ta cần vui hưởng ân điển của sự sống trong nếp sống Hội thánh để giữ mình 

trong sự hiệp một đích thực—Thi. 133. 

13. Trong nếp sống Hội thánh, khi chúng ta có ân điển ở trên mình thì Hội thánh sẽ 

được xây dựng, và ân điển mà chúng ta nhận sẽ được nhìn thấy—Công. 4:33; 11:23. 

14. Sản phẩm của ân điển trong gia tể của Đức Chúa Trời là Thân thể Đấng Christ 

như là bài thơ của Đức Chúa Trời, biểu lộ sự khôn ngoan vô hạn và thiết kế thần 

thượng của Đức Chúa Trời—Êph. 2:10, 7; 2 Cô. 5:17.  

15. Ân điển của Chúa Jesus được ban phát cho tín đồ Ngài suốt thời đại Tân Ước tổng 

kết trong Giê-ru-sa-lem Mới, trong đó, Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-

trình và được-tổng-kết sẽ là ân điển được tất cả các tín đồ vui hưởng cho đến đời 

đời—Khải. 22:21; đc. 21:23; 22:1-2. 

II. Để được cấu tạo nên các chấp sự của giao ước mới hầu xây dựng Thân thể Đấng 

Christ, chúng ta cần kinh nghiệm mọi phương diện của Christ là Linh bao-hàm-

tất-cả trong sách 2 Cô-rin-tô: 

A. Linh xức dầu là Linh tổng hợp, nội cư đang chuyển động và hành động bên trong 

chúng ta để truyền mọi thành phần và yếu tố cấu tạo thần thượng của Đức Chúa Trời 

vào trong chúng ta—1:21; Phil. 1:19; Xuất. 30:23-25; La. 10:12-13:  

1. Sự vươn đến của sự xức dầu hoàn thành mục đích trọng tâm trong sự cứu rỗi của 

Đức Chúa Trời là xức Đức Chúa Trời được-tổng-hợp vào trong chúng ta để chúng 

ta có thể được liên hiệp, hòa quyện và hợp nhất với Ngài—1 Cô. 15:45b; 1 Gi. 2:20, 

27. 



 
 

2. Sự dạy dỗ của sự xức dầu là cảm xúc bề trong được sản sinh bởi sự chuyển động 

của Linh bên trong chúng ta, làm cho chúng ta có thể biết tâm trí của Đức Chúa 

Trời và sống trong Ngài, dạy chúng ta những điều về Đức Chúa Trời Tam Nhất và 

các hoạt động của Ngài—c. 27; Công. 16:6-7. 

B. Linh đóng dấu làm cho các yếu tố thần thượng hình thành ấn tích nhằm biểu lộ hình 

ảnh của Đức Chúa Trời—2 Cô. 1:22; Êph. 1:13: 

1. Linh đóng dấu liên tục dầm thấm tín đồ dẫn đến sự cứu chuộc thân thể họ—4:30. 

2. Linh đóng dấu biến đổi tín đồ nên báu vật cho Đức Chúa Trời như là cơ nghiệp của 

Ngài—1:11.  

3. Càng được đóng dấu, chúng ta càng mang hình ảnh của Đức Chúa Trời để được 

cấu tạo nên kiệt tác của Đức Chúa Trời—2 Cô. 3:18b; Êph. 2:10. 

C. Linh bảo chứng ban cho chúng ta tiền vị làm vật mẫu và bảo đảm một sự nếm biết 

đầy đủ về Đức Chúa Trời—2 Cô. 1:22; 5:5:  

1. Sự bảo chứng của Linh bảo đảm rằng Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta—

Êph. 1:14.  

2. Là Linh bảo chứng, Christ ở trong chúng ta để chúng ta nếm biết, để chúng ta vui 

hưởng Ngài là cơ nghiệp thần thượng của mình, phần được chia của mình, qua 

việc chúng ta vận dụng linh—Thi. 34:8; 1 Phi. 2:3; Côl. 1:12.  

D. Linh ghi khắc viết Christ vào trong chúng ta để làm chúng ta trở thành những bức 

thư sống của Christ—2 Cô. 3:3; đc. Thi. 45:1: 

1. Christ đang được ghi khắc vào chúng ta bằng mực thuộc linh, tức Linh của Đức 

Chúa Trời hằng sống; nếu ở dưới sự ghi khắc này của Linh, chúng ta sẽ có cảm 

nhận sâu sắc về việc được sống động bên trong. 

2. Linh là mực, và nội dung của mực này là Christ cùng với thân vị, công tác và những 

thành tựu của Ngài; là mực tổng hợp, Linh tổng hợp thêm thực chất của Christ 

vào chúng ta và dầm thấm chúng ta bằng thể yếu của Christ. 

E. Linh ban-sự-sống, tức Linh làm cho sống động, truyền sự sống thần thượng vào bản 

thể chúng ta để làm chúng ta trở thành người của sự sống cùng với chức vụ của sự 

sống—2 Cô. 3:6, 17; Gi. 7:38: 

1. Khi nghiên cứu và đọc Kinh Thánh theo cách cầu nguyện cùng với vận dụng linh, 

chúng ta được làm cho sống động—2 Cô. 3:6; Gi. 6:63. 

2. Để trở nên người có thể ban sự sống cho người khác, chúng ta phải luôn ở trong sự 

sống thần thượng, và phải bước đi, sống và tồn tại trong sự sống thần thượng—1 

Gi. 5:16a. 

F. Linh cung ứng truyền mọi điều Christ là vào trong chúng ta và làm cho mọi điều 

Christ là và có trở nên thật đối với chúng ta—2 Cô. 3:8; Gi. 16:13-15: 

1. Chúng ta có thể nhận lãnh sự cung ứng của Linh cung ứng bằng cách vận dụng 

linh để cầu nguyện và kêu đến Chúa—Ga. 3:5a; Côl. 4:2; La. 10:12-13. 

2. Linh cung ứng cung ứng Christ vào trong chúng ta và cung ứng Christ cho người 

khác qua chúng ta—2 Cô. 3:6; đc. Phil. 1:25. 

G. Linh giải thoát giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của văn tự thuộc kinh luật; Linh 

của Chúa là chính Chúa, với Ngài có sự tự do—2 Cô. 3:17; 4:5; Ga. 2:4; 5:1: 

1. Sự giải thoát này bao gồm sự thỏa mãn hoàn toàn với sự cung ứng phong phú, 

nâng vực, và sự vui hưởng trọn vẹn Đấng Christ—Gi. 4:14b. 

2. Sự giải thoát này bao gồm việc vui hưởng sự nghỉ ngơi thật mà không ở dưới gánh 

nặng phải giữ kinh luật—Mat. 11:28-30. 



 
 

H. Linh biến đổi ban phát sự sống, bản chất, thể yếu, yếu tố thần thượng—tức là Hữu 

thể Thần thượng—vào trong chúng ta để chúng ta được thay đổi theo cách trao đổi 

chất trong bản thể bề trong của mình—2 Cô. 3:18: 

1. Khi chúng ta xoay lòng về Chúa để mặt không mạng che mà ngắm xem và phản 

chiếu vinh hiển của Chúa thì Ngài sẽ truyền yếu tố của những gì Ngài là và những 

gì Ngài đã thực hiện vào chúng ta. 

2. Do đó, chúng ta đang được biến đổi theo cách trao đổi chất từ mức độ vinh hiển 

này sang mức độ vinh hiển khác để có hình dạng sự sống của Ngài bởi quyền năng 

sự sống cùng với thể yếu sự sống của Ngài. 

I. Linh truyền phát truyền phát mọi điều Christ là cùng với mọi sự phong phú của Đức 

Chúa Trời vào trong chúng ta để chúng ta dự phần—13:14: 

1. Đức Chúa Trời là tình yêu, và tình yêu này đang được truyền phát như là ân điển 

vào trong chúng ta bởi Linh là Đấng truyền phát. 

2. Linh là sự tương giao, giao thông, tuần hoàn, sự truyền phát ân điển của Christ 

cùng với tình yêu của Cha, đang truyền các sự phong phú thần thượng vào trong 

bản thể chúg ta để chún ta vui hưởng. 
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