
KINH NGHIỆM, VUI HƯỞNG VÀ BIỂU LỘ CHRIST (2) 

 

Bài Chín 

Huyền nhiệm của Hội thánh 

Đọc Kinh văn:  Khải. 10:7; La. 16:25; 

 Êph. 1:5, 9, 11, 22-23; 3:3-11; 1 Cô. 6:17 

I. Ê-phê-sô 3:3-11 khải thị rằng chúng ta có thể kinh nghiệm và vui hưởng Christ 

là huyền nhiệm của Hội thánh. 

II. Mục đích được giấu kín của Đức Chúa Trời là sự huyền nhiệm, và việc mở ra 

huyền nhiệm này là sự khải thị; Kinh Thánh nói đến sự khải thị về huyền nhiệm 
này—La. 16:25; Êph. 3:3, 5: 

A. Huyền nhiệm của Christ, tức Hội thánh, được giấu kín trong những thế hệ khác 
nhưng được khải thị trong thời đại Tân Ước—c. 5.  

B. Huyền nhiệm này được giấu kín trong Đức Chúa Trời trải qua các thời đại, nhưng 

bây giờ, các tín đồ Tân Ước mà đã được soi sáng, có thể thấy huyền nhiệm này—c. 9. 
C. Huyền nhiệm của Christ đã được khải thị cho các sứ đồ và tiên tri bằng sự khải thị 

trong linh họ—c. 5: 

1. Linh hòa quyện là phương tiện mà bởi đó khải thị Tân Ước về Christ và Hội thánh 
được mặc khải cho các sứ đồ và tiên tri. 

2. Khi linh chúng ta hòa quyện với Linh thần thượng, thì linh chúng ta trở thành cơ 

quan mà huyền nhiệm của Christ được khải thị—1 Cô. 6:17; Êph. 1:17; 3:5. 
D. Nếu muốn thấy khải thị của huyền nhiệm được giấu kín, chúng ta cần được làm cho 

mạnh mẽ vào trong người bề trong, tức linh được tái sinh của chúng ta, và để Christ 

lập nhà Ngài trong lòng chúng ta—cc. 14-17a. 
E. Trong La Mã 16:25 và 26, Phao-lô nói đến khải thị về huyền nhiệm: “Sự công bố về 

Jesus Christ, theo khải thị về huyền nhiệm vốn được giữ yên lặng qua các thế đại 

nhưng nay đã được bày tỏ.” 

III. Kèn thứ bảy, là kết cuộc của gia tể đời đời của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-

qua-tiến-trình, khép lại thời đại huyền nhiệm hiện tại; do đó, Khải Thị 10:7 chép: 
“Huyền nhiệm của Đức Chúa Trời được hoàn tất.” 

A. “Đóng ấn khải tượng và lời tiên tri” (Đa. 9:24c) là đóng lại thời đại huyền nhiệm, tức 
là hoàn tất huyền nhiệm của Đức Chúa Trời (Khải. 10:7; 1 Ti. 3:9). 

B. Trong các thời kì ban phát từ A-đam đến Môi-se, và từ Môi-se đến Christ, mọi sự được 

mặc khải, tỏ ra, và không có huyền nhiệm nào. 
C. Trong thời kì ban phát của vương quốc thiên hi niên và trong trời mới, đất mới cũng 

sẽ giống như vậy – mọi sự đều sẽ được mặc khải và không có huyền nhiệm nào nữa. 

D. Chính Christ (Côl. 2:2), Hội thánh (Êph. 3:4-6), vương quốc các tầng trời (Mat. 13:11), 
phúc âm (Êph. 6:19), sự nội cư của Christ (Côl. 1:26-27), sự phục sinh và biến hóa sắp 
đến của thánh đồ, tức kết thúc thời kì ban phát huyền nhiệm này (1 Cô. 15:51-52), tất 

cả đều là những huyền nhiệm được ẩn giấu qua các thế đại (La. 16:25; Êph. 3:5; Côl. 
1:26).  

E. Tất cả những huyền nhiệm này đều sẽ được làm trọn, hoàn tất và sẽ qua đi khi kèn 

thứ bảy thổi lên. 

F. Khi kèn thứ bảy thổi lên, không những sự phán xét thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên 

đất mà huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cũng được hoàn tất. 

G. Trong thời kì ban phát từ khi Christ nhục hóa đến vương quốc nghìn năm—thời đại 

Hội thánh, thời đại ân điển—mọi sự đều huyền nhiệm: 



 
 

1. Sự nhục hóa của Christ, là khởi đầu của thời đại huyền nhiệm, là một huyền 
nhiệm—1 Ti. 3:16. 

2. Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời—Côl. 2:2. 
3. Hội thánh là huyền nhiệm của Christ—Êph. 3:4-6:  

a. Christ là một huyền nhiệm, còn Hội thánh, tức Thân thể Đấng Christ để biểu 

lộ Ngài, là huyền nhiệm của Christ. 
b. Christ và Hội thánh như một linh là huyền nhiệm lớn—5:32; 1 Cô. 6:17. 
c. Trong suốt thời đại Hội thánh, thời đại huyền nhiệm, Christ đang xây dựng 

Hội thánh thành cô dâu của Ngài—Mat. 16:18; Êph. 4:16; Khải. 19:7-9. 
4. Vương quốc các tầng trời, sự nội cư của Christ, sự phục sinh và biến hóa của các 

thánh đồ, đều là những huyền nhiệm—Mat. 13:11; Côl. 1:26-27; 1 Cô. 15:51-53. 

IV. Huyền nhiệm của Hội thánh là huyền nhiệm tuyệt đích trong vũ trụ: 

A. Hội thánh là huyền nhiệm được ẩn giấu trong gia tể đời đời của Đức Chúa Trời—Êph. 
3:9-11: 
1. Huyền nhiệm của vũ trụ là Đức Chúa Trời, huyền nhiệm của Đức Chúa Trời là 

Christ, và huyền nhiệm của Christ là Hội thánh—Sáng. 1:1; Khải. 4:11; Côl. 2:2; 
Êph. 3:4. 

2. Theo Ê-phê-sô 3:4, Hội thánh có một danh xưng đặc biệt—huyền nhiệm của Christ. 

3. Trong các thời đại trước Tân Ước, huyền nhiệm của Hội thánh được giấu kín khỏi 
con người; chỉ trong thời đại Tân Ước, huyền nhiệm này mới được khải thị cho các 
sứ đồ và các tín đồ—c. 5; Côl. 1:26. 

4. Huyền nhiệm của Hội thánh được giấu kín từ quá khứ đời đời qua suốt các thời kì 
Cựu Ước, nhưng trong thời đại Tân Ước, huyền nhiệm ấy được bày tỏ cho tất cả 
các tín đồ trong Christ. 

5. Trong Giê-ru-sa-lem Mới, Đức Chúa Trời đạt được một sự biểu lộ đời đời và đầy 
trọn trong con người mà Ngài đã tạo nên; đây là huyền nhiệm tuyệt đích trong vũ 
trụ— huyền nhiệm của Hội thánh—Êph. 5:32. 

6. Linh chúng ta cần mạnh mẽ và đầy sự khôn ngoan và khải thị để chúng ta biết 
huyền nhiệm của Hội thánh—1:17.  

7. Huyền nhiệm của Christ và huyền nhiệm của Hội thánh đều lớn lao và sâu sắc. 

B. Huyền nhiệm lớn—Christ và Hội thánh—là ý nghĩa của vũ trụ và của đời sống con 
người—Khải. 4:11; Êph. 5:32: 
1. Ý định của Đức Chúa Trời trong việc tạo nên mọi sự, bao gồm con người, là con 

người sẽ được hòa quyện với Đức Chúa Trời để sản sinh Hội thánh—Xa. 12:1; Êph. 
3:9. 

2. Khát vọng của lòng Đức Chúa Trời là có huyền nhiệm của Christ—Thân thể Đấng 

Christ là sự gia tăng và biểu lộ của Christ—1:5, 9, 11, 22-23. 
3. Nếp sống Thân thể là sự thỏa mãn tuyệt đích của kinh nghiệm thuộc linh của 

chúng ta—5:30.  

4. Gia tể của huyền nhiệm này được giấu kín trong Đức Chúa Trời trải qua các thời 
đại là huyền nhiệm của Hội thánh, tức Thân thể Đấng Christ—3:9-10. 

5. Huyền nhiệm của Christ và huyền nhiệm của Hội thánh nên là nếp sống hằng 

ngày của chúng ta; nếu không có huyền nhiệm này thì nếp sống của chúng ta chỉ 
là nếp sống của con người, không phải nếp sống của một Cơ Đốc nhân—c. 4; 1 Ti. 
3:15-16. 
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