
KINH NGHIỆM, VUI HƯỞNG VÀ BIỂU LỘ CHRIST (2) 

 

Bài Mười Một 

Con cái Đức Chúa Trời 

bước đi trong tình yêu và ánh sáng 

Đọc Kinh văn: Êph. 1:5, 9; 5:1-14; 1 Gi. 4:8, 16; 1:5 

I. Niềm vui thích tốt lành của Đức Chúa Trời là làm một với con người và làm cho 

con người giống như Ngài trong sự sống và trong bản chất nhưng không trong 

Thần cách—Êph. 1:5, 9. 

II. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là các Thần–nhân, sinh bởi Đức Chúa 

Trời, sở hữu sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời, và thuộc về loài của Đức 

Chúa Trời—5:1; 1 Gi. 3:1; Gi. 1:12-13: 

A. Đức Chúa Trời là Cha thật, đích thực của chúng ta, còn chúng ta là con cái thật, đích 

thực của Ngài—1 Gi. 3:1; Êph. 5:1. 

B. Điều kì diệu hơn hết trong vũ trụ là con người có thể được sinh bởi Đức Chúa Trời và 

tội nhân có thể được làm trở nên con cái của Đức Chúa Trời—1 Gi. 3:1, 9; 4:7; 5:1, 4, 

18; Gi. 1:12-13. 

C. Qua sự sinh ra thần thượng lạ lùng như thế, chúng ta nhận được sự sống thần thượng, 

tức là sự sống đời đời, như là hạt giống thần thượng được gieo vào bản thể chúng ta—

1 Gi. 1:2; 3:9. 

D. Vì chúng ta được sinh bởi sự sống thần thượng và sở hữu sự sống thần thượng, nên 

chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời, là những người thần thượng—5:11-13; 3:1, 10.  

E. Vì là những người được Đức Chúa Trời sinh ra, chúng ta không chỉ có sự sống thần 

thượng mà còn có bản chất thần thượng—2 Phi. 1:4. 

F. Vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời có sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời 

nên chúng ta có thể là những người bắt chước Đức Chúa Trời—Êph. 5:1. 

G. Là con cái của Cha, có sự sống và bản chất của Cha, chúng ta có thể được hoàn hảo 

như Cha chúng ta là hoàn hảo—Mat. 5:48. 

III. Chúng ta cần biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời là tình yêu và ánh sáng—1 Gi. 

4:8, 16; 1:5: 

A. Tình yêu và ánh sáng thật ra là chính Đức Chúa Trời; đó là bản thể của Đức Chúa 

Trời, thể yếu của Ngài—4:8; 1:5. 

B. Sách 1 Giăng nói rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng (c. 5) và sau đó nói Đức Chúa Trời 

là tình yêu (4:8, 16) 

C. Tình yên, là bản chất của thể yếu Đức Chúa Trời, là nguồn của ân điển; còn ánh sáng, 

là bản chất của sự biểu lộ Đức Chúa Trời, là nguồn của lẽ thật. 

A. When the divine love appears to us, it becomes grace, and when the divine light shines 

upon us, it becomes truth. 

D. Khi tình yêu thần thượng hiện ra với chúng ta, thì tình yêu ấy trở nên ân điển, và khi 

ánh sáng thần thượng chiếu trên chúng ta, thì ánh sáng ấy trở nên lẽ thật. 



 
 

IV. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nên bước đi trong tình yêu và ánh 

sáng—Êph. 5:2, 8: 

A. Như ân điển và lẽ thật là những yếu tố căn bản trong 4:17-32, thì tình yêu và ánh 

sáng cũng là những yếu tố căn bản trong lời nài khuyên của Phao-lô trong 5:1-33: 

1. Ân điển là sự biểu lộ của tình yêu, và tình yêu là nguồn của ân điển; lẽ thật là sự 

khải thị của ánh sáng, còn ánh sáng là nguồn của lẽ thật—1 Gi. 4:8; 1:5.  

2. Tình yêu là thực chất bên trong của Đức Chúa Trời, còn ánh sáng là yếu tố được 

biểu lộ của Đức Chúa Trời; tình yêu bên trong của Đức Chúa Trời thì có thể cảm 

nhận được, còn ánh sáng bên ngoài của Đức Chúa Trời thì có thể thấy được. 

3. Bước đi hằng ngày của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời nên được cấu tạo 

bằng cả thực chất yêu thương của Đức Chúa Trời lẫn yếu tố chiếu sáng của Đức 

Chúa Trời; điều này phải là nguồn bên trong cho bước đi của chúng ta. 

4. Bước đi trong tình yêu và ánh sáng thì sâu sắc hơn, trìu mến hơn sống theo lẽ thật 

và bởi ân điển. 

B. “Hãy bước đi trong tình yêu chính như Christ cũng đã yêu chúng ta và đã vì chúng ta 

mà phó chính Ngài làm một của lễ và sinh tế cho Đức Chúa Trời, để tỏa hương thơm”—

Êph. 5:2: 

1. Bước đi trong tình yêu là bước đi trong sự thân mật với Đức Chúa Trời—đc. 1 Gi. 

3:1: 

a. Trong hiện diện của Cha, chúng ta không chỉ vui hưởng ân điển, sự biểu lộ của 

tình yêu, mà còn vui hưởng chính tình yêu. 

b. Trong bước đi hằng ngày, chúng ta phải luôn quan tâm đến cảm xúc của Cha, 

vì chúng ta sống thân thiết trong tình yêu trìu mến của Ngài  

2. Mục tiêu của sách Ê-phê-sô là đem chúng ta vào tình yêu là thực chất bề trong của 

Đức Chúa Trời để chúng ta vui hưởng hiện diện của Ngài trong sự ngọt ngào của 

tình yêu thần thượng và bởi đó yêu người khác như Christ đã yêu—5:25: 

a. Trong tình trạng và bầu không khí của tình yêu, chúng ta được dầm thấm Đức 

Chúa Trời để trở nên thánh biệt và không tì vết trước mặt Ngài—1:4. 

b. Tình yêu mà trong đó chúng ta đâm rễ để lớn lên và lập nền để xây dựng là 

tình yêu thần thượng được chúng ta nhận biết và kinh nghiệm một cách thực 

tiễn—3:17. 

c. Tình yêu của Christ, tức là chính Christ, thì không thể đo lường và vượt tầm 

tri thức, nhưng chúng ta có thể nhận biết tình yêu đó bằng cách kinh nghiệm—

c. 19. 

d. Trong tình yêu của Đức Chúa Trời trong Christ, chúng ta giữ vững lẽ thật, 

nghĩa là bám lấy Christ cùng với Thân thể Ngài—4:15. 

e. Thân thể Đấng Christ tự xây dựng trong tình yêu; tình yêu là phương cách tối 

diệu để chúng ta là bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì hầu xây dựng Thân thể 

Đấng Christ—c. 16; 1 Cô. 12:31. 

f. Yêu Chúa trong sự bất hoại nghĩa là yêu Ngài trong thọ tạo mới và theo mọi 

điều bất hoại được khải thị trong sách Ê-phê-sô—6:24. 

3. Là những người được tái sinh và trở nên loài của Đức Chúa Trời, chúng ta, con cái 

của Đức Chúa Trời, phải là tình yêu vì Đức Chúa Trời là tình yêu; vì chúng ta trở 

nên Đức Chúa Trời trong sự sống và trong bản chất nên chúng ta cũng phải trở 

nên tình yêu—1 Gi. 4:8, 16. 

C. “Vì anh em từng là bóng tối nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa nên hãy bước đi 

như con cái của ánh sáng”—Êph. 5:8: 



 
 

1. Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng nên chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời, là con cái 

của ánh sáng—1 Gi. 1:5; Êph. 5:8; Gi. 12:36. 

2. Chúng ta không chỉ là con cái của ánh sáng—chúng ta là chính ánh sáng; chúng 

ta là ánh sáng vì chúng ta làm một với Đức Chúa Trời trong Chúa—Mat. 5:14; 1 

Gi. 1:5. 

3. Khi ở trong ánh sáng thì chúng ta ở ngoài lĩnh vực đúng và sai—c. 7. 

4. Nếu bước đi như con cái của ánh sáng thì chúng ta sẽ kết trái như được miêu tả 

trong Ê-phê-sô 5:9: 

a. Trái của ánh sáng phải tốt trong bản chất, công chính trong tiến trình, và thật 

trong sự biểu lộ để Đức Chúa Trời có thể được biểu lộ như là thực tại trong 

bước đi hằng ngày của chúng ta. 

b. Trái của ánh sáng trong sự tốt lành, công chính, và lẽ thật liên quan đến Đức 

Chúa Trời Tam Nhất: 

(1) Là sự tốt lành, Đức Chúa Trời Cha là bản chất của trái của ánh sáng; do 

đó, sự tốt lành trong câu 9 chỉ về Đức Chúa Trời Cha—Mat. 19:17. 

(2) Sự công chính chỉ về Đức Chúa Trời Con, vì Christ đến để hoàn thành mục 

đích của Đức Chúa Trời theo tiến trình công chính của Đức Chúa Trời—

La. 5:17-18, 21. 

(3) Lẽ thật, sự biểu lộ của trái của ánh sáng, chỉ về Đức Chúa Trời Linh, vì 

Ngài là Linh thực tại—Gi.14:17; 16:13. 

c. Bằng chứng cho thấy chúng ta đang bước đi như con cái của ánh sáng là kết 

trái như vậy. 
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