
KINH NGHIỆM, VUI HƯỞNG VÀ BIỂU LỘ CHRIST (2) 

 

Bài Mười Hai 

Đấng ban các ân tứ 

và các thành phần cấu tạo nên binh giáp của Đức Chúa Trời 

Đọc Kinh văn: Êph. 4:7-16; 6:10-20 

I. Ê-phê-sô 4:7-16 trình bày cho chúng ta Christ là Đấng ban các ân tứ vì sự xây dựng 

nội tại Thân thể hữu cơ của Đấng Christ; sự xây dựng này là bởi sự ban cho, ban 

phát, ân điển thần thượng theo mức lượng ân tứ của Christ:  

A. Mỗi chi thể của Thân thể Đấng Christ là một ân tứ không thể thiếu đối với Thân thể—c. 7; 

1 Cô. 12:14-22; La. 12:4-5: 

1. Ân tứ của Christ là người được cấu tạo sự sống và yếu tố của Christ mà Đấng Tam Nhất 

Thần thượng đã ban phát vào trong người đó—đc. 2 Cô. 1:15. 

2. Mỗi người ân tứ có một mức lượng, và ân điển thần thượng được ban cho, ban phát vào 

trong người ấy theo mức lượng đó—Êph. 4:16; đc. La. 12:3. 

B. Sự xây dựng nội tại Thân thể hữu cơ của Đấng Christ là bởi việc ban những người ân tứ, 

chẳng hạn như các sứ đồ, tiên tri, người giảng phúc âm, người chăn và người dạy, tức những 

người được cấu tạo bằng sự ban phát của Đấng Tam Nhất Thần thượng, bởi Christ là Đầu 

trong sự thăng thiên của Ngài (bao gồm sự phục sinh của Ngài), cho Thân thể Đấng Christ—

Êph. 4:8-12:  

1. Ê-phê-sô 4:8 chép: “Khi Ngài lên nơi cao thì dẫn phu tù những kẻ từng bị bắt làm phu 

tù và ban các ân tứ cho con người”: 

a. Nơi cao trích từ Thi Thiên 68:18 chỉ về Núi Si-ôn (cc. 15-16), tượng trưng cho tầng 

trời thứ ba, nơi Đức Chúa Trời cư ngụ (1 Vua. 8:30). 

b. Thi Thiên 68 ngụ ý rằng Đức Chúa Trời thăng thiên lên núi Si-ôn trong Hòm [giao 

ước] sau khi Hòm giành chiến thắng (Dân. 10:35); điều này mô tả cách Christ giành 

chiến thắng và thăng thiên cách khải hoàn lên các tầng trời. 

c. Nhờ sự đi lại hoàn vũ của Ngài và trong sự thăng thiên Ngài, Christ đã dẫn phu tù 

những kẻ từng bị Sa-tan bắt làm phu tù và làm cho họ trở thành các ân tứ cho Thân 

thể Ngài—Êph. 4:8-11: 

(1) Các thánh đồ được chuộc từng bị Sa-tan bắt làm phu tù trước khi họ được cứu 

bởi sự chết và phục sinh của Christ—đc. Lu. 4:18.  

(2) Trong sự thăng thiên của Ngài, Christ đã dẫn họ làm phu tù; tức là Ngài giải 

cứu họ khỏi cảnh phu tù cho Sa-tan và đem họ đến với chính Ngài—Thi. 68:18. 

(3) Trong sự thăng thiên của Ngài, Christ đã dẫn họ lên các tầng trời như các phu 

tù của Ngài trong một đoàn kẻ thù bị đánh bại và làm cho họ trở thành các ân tứ 

cho Thân thể Ngài. 

(4) Bây giờ Christ đang cử hành lễ mừng sự toàn thắng trên họ, những kẻ thù bị 

đánh bại của Ngài, và dẫn họ như các phu tù của Ngài trong đoàn diễu hành toàn 

thắng trong chuyển động của Ngài vì chức vụ của Ngài để xây dựng Thân thể 

Ngài—2 Cô. 2:14. 

2. Christ càng đi lên, đi xuống bên trong chúng ta, bắt lấy và đánh bại chúng ta, thì Ngài 

càng đổ đầy chúng ta bằng chính Ngài để cấu tạo chúng ta thành các ân tứ cho Thân thể 

Ngài—đc. Êph. 4:9-10. 

C. Sự xây dựng nội tại Thân thể hữu cơ của Đấng Christ là bởi những người ân tứ hoàn hảo 

các thánh đồ trong sự ban phát thần thượng hầu cho tất cả thánh đồ có thể làm công tác 

của chức vụ Tân Ước, đó là xây dựng Thân thể Đấng Christ—cc. 11-12: 



 
 

1. Những người ân tứ hoàn hảo các thánh đồ bằng cách nuôi dưỡng họ theo cây sự sống 

cùng với sự cung ứng sự sống để họ lớn lên trong sự sống—Sáng. 2:9; 1 Cô. 3:2, 6. 

2. Những người ân tứ hoàn hảo các thánh đồ để làm những gì những người ân tứ đang 

làm hầu trực tiếp xây dựng Thân thể Đấng Christ—Mat. 16:18; Êph. 4:11-12; đc. 1 Ti. 

1:16; 4:12. 

3. Kết quả của sự hoàn hảo này là tất cả chúng ta đều sẽ đạt đến sự hiệp một của đức tin 

và của sự thông biết Con Đức Chúa Trời, đạt đến một người lớn lên trọn vẹn, đạt đến 

mức lượng theo vóc dáng của sự đầy đủ của Christ—Êph. 4:13; đc. Gi. 17:23. 

4. Sự hoàn hảo này sẽ làm cho chúng ta không còn là con trẻ bị những cơn sóng dồi dập và 

mọi luồng gió dạy dỗ cuốn đi trong trá thuật của con người, trong thủ đoạn để dẫn đến 

hệ thống lỗi lầm thuộc Sa-tan—Êph. 4:14. 

5. Sự hoàn hảo này sẽ làm cho mỗi chi thể của Thân thể Đấng Christ trở nên một chi thể 

xây dựng trong tình yêu—lớn lên vào trong Đầu và thi hành chức năng ra từ Đầu—cc. 

15-16. 

II. Ê-phê-sô 6:10-20 khải thị rằng Christ là các thành phần cấu tạo nên binh giáp của 

Đức Chúa Trời: 

A. Toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời là dành cho cả Thân thể Đấng Christ là chiến binh 

tập thể, không phải cho bất kì chi thể riêng lẻ nào của Thân thể; chúng ta phải đánh trận 

thuộc linh trong Thân thể, không như những cá thể—cc. 10-13; Gia. 4:7;  

B. Trong Ê-phê-sô chương 2, chúng ta cùng ngồi với Christ trên cõi trời để dự phần vào mọi 

thành tựu của Ngài (c. 6); trong chương 4 và 5, chúng ta bước trong Thân thể Ngài trên đất 

để hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời (4:1, 17; 5:2, 8, 15); sau đó trong chương 

6, chúng ta đứng trong quyền năng Ngài trên cõi trời để chiến đấu chống lại kẻ thù của Đức 

Chúa Trời (cc. 11, 13-14; đc. 1 Gi. 5:4, 18; Gi. 3:6b). 

C. “Hãy đứng, thắt lưng bằng lẽ thật và mặc giáp che ngực là sự công chính”—Êph. 6:14a: 

1. Lẽ thật ở đây chỉ về Đức Chúa Trời trong Christ là thực tại trong nếp sống của chúng 

ta, tức là Đức Chúa Trời được chúng ta thực tại hoá và kinh nghiệm trong nếp sống của 

mình; đây thực ra là chính Christ được chúng ta sống ra—4:15, 21, 24-25; Gi. 14:6; 8:31-

32, 36. 

2. Lẽ thật mà chúng ta thắt lưng thật ra là Đấng Christ mà chúng ta kinh nghiệm; vì nếp 

sống của Phao-lô được đồng hóa theo gương mẫu của Christ nên ông có sức lực để đối 

diện với mọi sự chống đối và chống lại nghịch cảnh—Êph. 4:20-21; Phil. 1:19-21a. 

D. “Mặc giáp che ngực là sự công chính”—Êph. 6:14b; 1 Cô. 1:30; Giê. 23:6: 

1. Là giáp che ngực công chính, Christ che phủ lương tâm chúng ta, tượng trưng bởi ngực; 

khi chiến đấu chống lại Sa-tan, kẻ kiện cáo chúng ta, chúng ta cần có một lương tâm 

được huyết thanh tẩy, một lương tâm không bị cáo trách—Hê. 9:14; 10:22; Công. 24:16. 

2. “Họ đã đắc thắng hắn bởi huyết của Chiên con” (Khải. 12:11); chúng ta nên đáp trả sự 

kiện cáo của Sa-tan rằng: “Tôi đắc thắng Sa-tan, kẻ kiện cáo, không phải bởi sự hoàn 

hảo của tôi, thậm chí không bởi lương tâm không bị cáo trách của tôi mà bởi huyết của 

Chiên con; tôi được che chở chống lại sự kiện cáo của hắn bằng giáp che ngực là sự công 

chính.” 

E. “Chân mang nền tảng vững chắc là phúc âm hòa bình”—Êph. 6:15: 

1. Trên thập tự giá, Christ đã kiến tạo hòa bình cho chúng ta, với cả Đức Chúa Trời lẫn 

con người, và hòa bình này trở thành phúc âm của chúng ta; phúc âm hòa bình đã được 

vững lập như một nền tảng vững chắc, là sự sẵn sàng mà chân chúng ta mang vào—

2:13-17. 

2. Chúng ta đánh trận thuộc linh bằng cách đứng trong hòa bình (bình an); nếu đánh mất 

hòa bình (bình an) giữa chúng ta với Đức Chúa Trời hoặc giữa chúng ta với các tín đồ 

khác thì chúng ta đánh mất chỗ đứng để chiến đấu—Côl. 3:15. 



 
 

F. “Ngoài mọi điều ấy, cũng hãy mang thuẫn là đức tin để nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi 

tên lửa của kẻ ác”—Êph. 6:16; 2 Cô. 4:13; Hê. 12:2: 

1. Tên lửa là những sự cám dỗ, kiến nghị, nghi ngờ, chất vấn, lừa dối và tấn công của Sa-

tan; chúng ta cần mang lấy thuẫn là đức tin để dập tắt các tên lửa này. 

2. Chúng ta cần vận dụng linh của đức tin cùng với ý chí được bắt phục và phục sinh để 

tin rằng sự tỏ ra của Chúa là để hủy diệt các công việc của ma quỷ—1 Gi. 3:8; Mat. 16:22-

23; Lu. 4:39-41; Mat. 12:28; Lu. 10:17, 19. 

3. Chúng ta cần vận dụng linh của đức tin để tin rằng sự chết của Chúa đã hủy diệt Sa-

tan—Hê. 2:14; Sáng. 2:17; 3:15; Ga. 2:20; La. 6:3-6; 1 Cô. 15:54-58. 

4. Chúng ta cần vận dụng linh của đức tin để tin rằng sự phục sinh của Chúa đã làm cho 

Sa-tan hổ thẹn—Côl. 2:12-15, 20; 3:1; Gi. 14:30; Phil. 3:10; Ês. 61:10; Xa. 3:4-5. 

5. Chúng ta cần vận dụng linh của đức tin để tin rằng sự thăng thiên của Chúa vượt xa 

trên quyền lực của Sa-tan—Êph. 1:19-23; 2:6; 6:11, 13.  

6. Chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng có thật, sống động, hiện hữu, và sẵn 

có—Mác 11:22; Khải. 1:18. 

7. Chúng ta phải có đức tin nơi lòng Đức Chúa Trời; lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng 

ta luôn luôn tốt; Ngài không có ý định trừng phạt chúng ta, làm tổn thương chúng ta 

hay làm cho chúng ta chịu mất mát—La. 8:28-39. 

8. Chúng ta phải có đức tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời không thể 

nói dối mà luôn thành tín với lời của Ngài—1 Cô. 1:9; 1 Gi. 1:9; Tít 1:2. 

9. Chúng ta phải có đức tin nơi khả năng của Đức Chúa Trời—Êph. 3:20. 

10. Chúng ta phải có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời buộc phải hoàn 

thành mọi điều Ngài đã phán—đc. 1 Tê. 5:24; Êph. 6:17-18. 

11. Chúng ta phải có đức tin nơi ý muốn của Đức Chúa Trời—1:5, 9, 11.  

12. Chúng ta phải có đức tin nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời; dưới sự tể trị của Ngài thì 

thậm chí các lỗi lầm của chúng ta cũng là điều tương tác để tốt—La. 9:19-29. 

G. “Nhận mũ trụ là sự cứu rỗi”—Êph. 6:17a: 

1. Mũ trụ là sự cứu rỗi là để che phủ tâm trí, trí lực của chúng ta, chống lại những tư tưởng 

tiêu cực do kẻ ác bắn vào; mũ trụ như vậy, sự che phủ như vậy, là sự cứu rỗi của Đức 

Chúa Trời. 

2. Sa-tan đã tiêm những đe dọa, lo âu, lo lắng, sợ hãi, và các tư tưởng yếu hèn khác vào 

tâm trí chúng ta; sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là sự che phủ để chúng ta mặc lấy chống 

lại tất cả những điều này, và sự cứu rỗi như vậy là Christ cứu rỗi, Đấng chúng ta kinh 

nghiệm trong đời sống hằng ngày của mình—Gi.16:33; Phil. 1:19; La. 5:10; 10:12-13. 

H. Nhận “gươm là Linh, mà Linh là lời Đức Chúa Trời”—Êph. 6:17b: 

1. Trong sáu điều thuộc về binh giáp của Đức Chúa Trời, gươm là Linh là điều duy nhất 

được dùng để tấn công kẻ thù; bởi gươm mà chúng ta cắt kẻ thù thành từng mảnh. 

2. Là Linh và lời, Christ trang bị cho chúng ta gươm làm vũ khí tấn công để đánh bại và 

giết kẻ thù. 

3. Khi logos (lời bất biến trong Kinh Thánh) trở thành rhema (lời hiện tại, tức thì, sống 

động của Linh) dành cho chúng ta, thì rhema này là gươm cắt kẻ thù thành từng mảnh—

đc. Gi. 6:63. 

I. “Bằng mọi sự cầu nguyện và cầu xin, cầu nguyện mọi lúc trong linh, thức canh cho điều này 

trong mọi sự kiên trì và cầu xin về tất cả thánh đồ”—Êph. 6:18: 

1. Cầu nguyện được xem là điều thứ bảy trong binh giáp của Đức Chúa Trời, vì cầu nguyện 

là phương tiện mà bởi đó chúng ta áp dụng các điều khác. 

2. Cầu nguyện là cách duy nhất để áp dụng Christ là binh giáp của Đức Chúa Trời; chính 

bởi cầu nguyện mà binh giáp sẵn sàng cho chúng ta một cách thực tiễn. 
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